Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞ 


Sıkıyönetimin uzatılması güven oylamasına dönüştü 


Üç CHP 
Milletvekili istifa etti 


© Milli Birlik Grubu, Sıkıyönetimin “mevcut şekliyle uzatılmasına evet” diyecek 


Geniş haber 5. sayfada 


RAMAZAN YILDIRIM 


© Biz bu kadar kan dökmüş bir memleketin parçalanmasını istemeyiz.Biz de müşterekiz bu işte” 

© "Bu memleketi huzursuz yapmak isteyenler süper 


devletlerdir” 
ANKARA( ÖZEL) 

Hakkari CHP Milletvekili Ahmet Zeydan, sıkıyönetimin genişletilmesi ve Doğu'da bölücülüğü kimin kışkırttığı ve bölücülüğe karşı ne gibi önlem alınması gerektiği konusundaki görüşlerini açıkladı: 

Zeydan sıkıyönetimi genişletme sebeplerini henüz bilmediğini, bu konuda bir şey söylemesinin erken olacağını belirtti. 

Türkiye'nin sadece Doğu bölgesinde değil her yerde bölücü hareketler olduğunu belirten Zeydan Bir-İki bölücü hareketin kitlelere maledileme- 

(Devamı Sa. 7 Sü, 7'de) 


Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı 


"Orta Doğu'daki gelişmeler bölge 


ülkelerini dayanışmaya zorluyor” 


ABU DABİ(AA) 
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Ahmet Halife Es-Suveydi, Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün'le görüştükten sonra yaptığı konuşmada: “Bölgedeki son gelişmeler, bölge ülkeleri arasında yakın dayanışmayı zorunlu kılmaktadır"' dedi Halife Es-Suveydi konuşmasında Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini ve Türkiye'nin Fas'ta yapı- 


METİN MUSAOĞLU 


TİKP'nin Birlik Geceleri büyük ilgi topladı. 
TIKP'nin Birlik Gecelerinden üçüncüsü İskenderun “da yapıldı 


Perinçek:”1 Mayıs'ta “Yaşasın Sovvetler Birliği" diye bağırılmasını isteyenler işçileri maceraya 


” İskenderun” da Çelik-İş” in 


izlenimler 


Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilme- 
(Devamı Sa. 7, Sü. 4'te) 


irlanda Çevre Bakanı Barrett: ” RET toplantısında 


gücümüzü Türkiye” nin lehinde kullanacağız” 


ANKARA(ÖZEL) 

İrlanda Çevre Bakanı Sylvester Bar rett, ''i Temmuzdan itibaren dönem başkanlığını yapacağımız AET toplantısında, bu pozisyonumuzu Türkiye için en elverişli bir şekilde kullanmanın yollarını arayacağız” dedi. 

İmar ve İskan Bakanı Ahmet Karaaslan'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Barrett dün Karaaslan'ı makamında ziyaret etti. 

Görüşmelere başlarken bir açıklama yapan İrlanda Çevre Bakanı "'ulusal egemenlik ve çocuk bayramının kutlandığı bir günde Türkiye'de 


TİKP'nin Hatay Birlik CT g gecelerinden üçüncüsü 

kenderun'da yapıldı. Geceye 1000'i aşkın Iskenderunlu katıldı. Geceye katılanların büyük bir kısmını İsdemir işçileri 


(Devamı Sa. 7 Sü. 7'de) 


barış ve özgürlük rüzgarı esiyor. 

Rusya'nın ülkemizdeki bölücülük « faaliyetlerine karşı mücadele rüzgarı esiyor. 
(Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


Gecede bir konuşma yapan 


TİKP Başkanı Perinçek 


I 
| 
| 
| 
| 
Samandağ'da birlik, | 
| 
| 


YOZGAT'TA ÜGD BAŞKANI TUTUKLANDI 


İGD'lilerin vurduğu 12 yaşındaki çocuk 23 Nisan'da toprağa verildi 


SAMANDAĞ (ÖZEL) 

Samandağ'da İGD'lilerin tertipleri sürüyor. 23 Nisan Çocuk Bayramında İGD'liler 12 yaşındaki bir kız çocuğunu alnının ortasından vurarak öldürdüler. Saldırının başını İGD Başkanı Ataullah Miççaoğulları 


ğunda da çocuklar oturuyordu. 


Samandağ'da yöntemlerini bugün lacak İslam Ülkeleri Konferansında ge-A tireceği önerileri destekleyeceklerini i esen rüzgar Maden-is Eid vi À k Il nm kt d m Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri S7 t ia Oktay Kutlu ullanmaktadır Bakanıyla iki saatten fazla süren bir 55 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlam —— — — İSKENDERUN (ÖZEL) görüşme yaptıktan sonra konuşan nın kardeşliğini vurguluyorlar. 


Elazığ” da 
MHP” liler 
23 Nisan 
törenlerinde olay çıkardı 


ELAZIĞ (ÖZEL) 
Elazığ'da 23 Nisan 
Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde, çeşitli ckullardan gelen öğrenciler Atatürk Stadyumunda yerlerini alırken; Elazığ Lisesinden bir grup öğrenci "Tanrı Türkü Korusun' diye bağırmaya başladı. Daha sonra saat 9.45'de de bir grup ÜGD' li Atatürk Lisesi öğrencisi Kazım İpek'i karnından biçakla yaraladılar. Olay- dan sonra 10 kişi gözaltı- 
(Devamı Sa. 7, Sü. 4'te) 


çekiyordu. 

22 Nisan Pazar akşamı 
İGD'liler Samandağ Çevlik mevkiinde meyhanelerde aşırı derecede alkol aldıktan sonra Samandağ'da terör havası estirdiler. Ali Özen adındaki bir Ovatandaşm evine “İGD savaş 'alanında" diye bağırıp saldırarak tahrip ettiler. 65 yaşındaki Ali Özen'i tartakladıktan sonra oğlu Hüseyin Özen'i bacaklarından ve hayasıdan iki kurşunla yaraladılar. Bununla yetinmeyen İGD'liler evden çıktıktan sonra naralar atarak "İGD savaş alanında" diye bağırarak otomatik silahlarla sağa sola ateş etmeye başladılar. İGD'lilerin silahlarından çıkan kurşunlar orada durmakta olan Hidayet Kan adındaki bir kız çocuğun alnına isabet etti 

(Devamı sa.7, sü.1'de) 


bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu" belirterek şöyle dedi: "Türkiye ve İrlanda arasında yakın bir benzerlik var. İki ülkede de 


(Devamı Sa. 7 Sü. 3'de) 


Yazısı 3. sayfada 


RE ARE YE SA 


MERHABA 
YAVRULBRN Mİ, 
DİZE, DEVLET, NASI YÖNE-TİLİR, ÖĞRETMEYE 
GELDİM! 


1 Mayıs öncesi yeni tertipler 


TKP, DİSK'İNPARAVANASI 


ARDINDA GÖSTERİYE 


( Yazısı 4. sayfada ) 


T Bayrağı rengin almışsa yarısı 
Güneydoğu bölgesinindir. 


Dün birçok devlet dairesinde olduğu gibi İstanbul Valiliğinin makam koltu- 


HAZIRLANIYOR 


Hakkari 


CHP 
Milletvekili 


Ahmet 
Zeydan: 


kanımızdan da Doğu ve 


a törenlerinden bir görüntü. Çocuklar çizdikleri tabloda bütün dünya çocukları- 


Çocuklarımız ulusal egemenliğin yarınki bekçileridir 


© korutürk: "ülkemizin bugün içinde bulunduğu hayati sorunları çözebilmek için, dünyaya karşı tek bir yumruk halinde karşı koymaya zorlandığımız günlerin koşullarını değerlendirmeliyiz. 


HABER MERKEZİ 


Kokea 


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün, bütün yurtta, diş temsilciliklerimizde ve Kıbrıs Türk Federe Dev letinde törenlerle kutlandı. 

Ankara'da ilk tören saat 9.30'da Anıtkabir'de yapıldı. Törene Çocuk Esirgeme Kurumu Başkani Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez İlçeyi temsilen 6 öğrenci bir öğretmen, Çankaya İlçe si Ana Okulundan 5 öğrenci, Keçiören Çocuk Yuvasından bir öğretmen iki hemşire, 20 çocuk ka tıldı. 

Törende Anıtkabre çelenk konduktan ve Atatürk'ün manevi huzu runda saygı duruşunda bulunulduktan sonra Çocuk Esirgeme Kurumu 


(Devamı Sa. 7, Sü. 4'te) 


24 Nisan 1979 


“nasıl birlesecek 


Sevgili arkadaşım, 

Uzun sayılabilecek mektubuna mümkün olsaydı da burada yer verilebilseydi. İçini boşalttığın mektbunda "siyasi hareketini savunamıyorsun. Sahte sola sahip çıkıyor, Aydınlık'a vurmaya çalışıyorsun. 
Mektubunu yeniden okuduğunda göreceksin ki benzer yol ve yöntemlerle devrimci olunamaz. Küfür hattı ile bir yere varılamaz. 

“Halka ve gerçeklere samimice bağlılık"'tan sözediyor, sonra da küfür dolu mektubunun, halkın okuduğu gazetemizde yayınlanmasını istiyorsun, Aydınlık, böyle mektuplara zaman zaman yer vererek sahte solcu tekkelerin insanları ne hale düşürdüğünü tabii ki gösterecektir. 
Ancak, bu, benzer bütün küfürnamelerin yayınlanacağı anlamına da gelmez.' Yayınlamak bizim açımız. 
dan halka büyük saygısızlık olur. 

Sevgili arkadaşım, 

Yaklaşık 4 ay öncesine kadar o tekkenin içinde "şeflerden biri olmam hesabiyle senin ruh halini anladığımi sanıyorum. Esasen sen içinde yeraldığın tekkenin devrim yolunda hiç bir adım atamamasını görmenin sıkıntısı içindesin. Mektubunda Devrimci Halkın Yolu'nu savunamamanın sebebi de bu. Aydınlık'a küfrederken bütün sahte sola sahip çıkmak tutumunun üzerinde de düşünmelisin. Bir Aydınlık yanlış, 49 
tekke doğru öyle mi? 

Önemli teorik hatalar içermesi bir yana mektubunda! Aydınlık'ı ideolojik siyasi planda eleştiremediğini ve hele Devrimci Halkın Yolu'nu ideolojik siyasi planda savunamadığının sanırım sen de farkındasın. 
Sana ve benzer durumdaki arkadaşlara hak vermemek elde değil. İdeolojik ve siyasi olarak varolmayan bir şey nasıl savunulsun? 

Her tarladan bir kesek anlayışı ile çay kenarında kuyu kazmanın he sonuç verdiğini, Halkın Yolu' nun dört yıllık tarihi kanıtlamış bulunuyor. Küçük çaplı olanları saymazsak, dört yılda tam dört kez parçalanma. Topal eşekle kervana karışmanin sonu bundan başka ne olabilirdi ki? Halkın Yolu'nun az çok mücadele tecrübesi olan kadroları şimdi nerededir? Neden? İşte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep şehri. Halkın Yolu, bundan başka nedir ki? 

Devrimci Halkın Yolu ise, eski hayratıda berbat etti. Kalburla su taşıyanlar, haline bakmadan Hasan Dağına oduna gidenler hep bizde idi. Kimimiz kahve dövücü, kimimiz hınk deyici olmadık mı? Fincancı katırlarını ürkütmemeye gayret etmenin sonu ne oldu? Evvel ar idi, şimdi kâr oldu. İki şilte, bir yastık, onu da terkiye astık. Program yok, siyaset yok, somut tahlil, somut siyaset yok ama ne gam! Tiran Radyosu var ya! Bey devesi gibi; yan gel, geviş getir, emir ver. Ekmek Bedir'in, su Hıdır'ın, yeyin, kudurun, için kudurun. Kudurmadık mi? Senin gibi düşünmeyen herkesi düşman, hatta baş düşman ilan et, ölüm fermanı yaz, infaz uygula. Öldürmeye teşebbüs, yaralama, hane- ye tecavüz, yol kesme, hırsızlık, gasp ve benzeri,benzeri adi suçlar hep devrimcilik adına işlenmedi mi? 
Bir gün evvel yoldaş, bir gün sonra hain,karşı-devrimci, dönek, Aydınlık ajanı vb. vb. Dahası, infaz uygulamak için ele geçiremedin mi, yakınlarının evini bas, arama talebin- de bulun, vur, kır, yer ile yeksan et. 

“Bilinmeyen Sol" dizisinde Aydınlık ne yaptı? Böylelerini, halkın ve devrimin güçlerini bölerek düşman sevindirenleri teşhir etti. Sol adına fikrini beğenmediği herkesi silahla tehdidi marifet sayan eşkiyaları teşhir etti. İnfazcıları ortaya çıkardı. Halkın evini basan çeteleri açıkladı. Aydınlık bu hattını daha kararlı sürdürmelidir, Sürdürmelidir ki gerçek solla, sahtesi siyah beyaz gibi ayrılsın. Araya kalın bir çizgi çekilebilsin, Aydınlık'ı ihbarcılıkla karalamak isteyenler unutmasınlar ki, Aydınlık, 49 sahte solcu tekkenin elebaşılarını, künyesini açıklayabilecek güç ve imkana sahiptir. 

Sevgili arkadaşım, 

Tekkeler halkın menfaatini hiç temsil etmediler, etmiyorlar. Onlar, tertemiz duygularla devrim davasına ilgi duyan insanları soğutarak, nefret ve lanet toplayan araçlardır, toplumun yüzkarası ve kötü örnektirler. 'Tekkelerin devrimi ve solu temsil etmediği, sol adına, Türkiye' nin düşmanlarına, Rusya ve Amerika'ya, TKP ve MHP'ye hizmet ettiğini ortaya koymak bugün başta gelen bir görevdir. Bundan dolayı Aydınlık'ı kınamak değil, kutlamak gerekir. Solun birliği de ancak böyle bir mücadelede gerçekleşebilir ve gerçekleşmektedir. 

Bir yılda, Devrimci Halkın Yolu tekkesinde neler yaptık? En ileri kadrolarımız TİKP'ye gitti, aş deli- ye kaldı, diye sevindik. Arafat'ta soyulmuş hacıya döndüğümüzü gizlemek için gidenleri aşağıladık, git- 


Aydınlık meclisi 


D.H.Y.'ci 


arkadaşa mektup 


me nedeni üzerinde düşünmeyi engellemeye çalıştık. İnanmış insanları aşağı mahalle sen misin, yukarı mahalle sen misin, koşturduk. Ata et, ite ot verdik. Bir ayak üstünde bin yalan söyledik. Gece silahlı, gündüz külahlı dolaştık. Kerameti kendinden menkul şeyhler olarak böbürlendik. Ciddi hiç bir iş yapmadık, ama herşeye kadir göründük. sıkıştırıldığımızda' yukarıdan tavırlarla harekete 'Biyat" istedik. 
“biyat etmeyenlerin ruhu boşalan dönek, hain, karşı-devrimci ilan ettik. İlişkilerden geçinme çirkefliğinin adını "örgüt koyduk. Sırtında kene olduğumuz iyi niyetli insanları bizi terketmemesi,tufey- li geçim yolumuza son vermemesi için çareler aradık. İş ve çalışma hayatı nedir, bilmiyorduk. Eli ekmek tutan insanlara, boğazların- dan keserek bize vermeleri için ajitasyon yapmak başlıca işimiz oldu. 
Hazır yiyiciliğimizin kılıfı "profesyonel devrimcilik" idi. Ağzı az çok laf eden, bir tür serseriler idik. Taraftarlarımızı tekke duvarları içine hapsetmiş, gardiyanlar idik. 
Halktan ve hatta taraftarlarımızdan tamamen uzaklaşmıştık. Dünyadan habersiz olduğumuzdan halkın düşmanlarının elinde, kolaylıkla alet olabiliyorduk. Halka, kitlelere gitmekten nefret ediyorduk. Halkın duygu ve düşüncelerini, esasen kendimize benzetmeye çalıştığımız taraftarlarımızdan öğrenme çabasındaydık. 


Halkın nezdinde ne olduğumuzu 


görmekten, hakkımızda ne düşünüp, konuştuklarını öğrenmekten kaçıyorduk. Bizlere iyi niyetlerle bağlanmış insanları, ailelerinden uzaklaştırmak için onlara "profesyonel devrimci" payesi veriyorduk. 
Ailelerimizin fikir ve eleştirilerine kulak vermiyorduk. Çünkü halka güvenmiyorduk. Bizlere körükörüne itaat eden insanların gözü açılmasın diye, toplum içinde onlarla karşılaşmamaya dikkat ediyorduk. Toplum içinde yer ve itibarımızın ne olduğuğu Bilmesinler istiyorduk. 
Hangi siyasi çizgiyi izlediğimizi biz 


de bilmiyor, uyguladığımız yöntem” ` 


lerin devrimci olmadığını zaman zaman görebiliyorduk. Alt ilişkilerle temasta Aydınlık'a küfür hattında direnirken, kendi aramızdaki konuşmalarda "adamlar bir programa ve her konuda net siyasetlere sahipler" demekten kendimizi alamiyorduk. Saflarda devrim davasına bağlılığı, Marksizme güveni günden güne zayıflattığımızı görüyor, çoğunlukla bundan rahatsız olmuyor, inançlı, ve değerli bir çok arkadaşı heder ettiğimizi farkedebiliyorduk. 
Siyasi ve ideolojik planda, doğruyanlış tek bir söze kadir değildik. 
Tiran Radyosu da olmasa halimiz yamandı. Türkiye'nin, dünyanın, devrimin hiç bir meselesinde kendimize ait bir görüşümüz yoktu. Üç Dünya Teorisini reddetmemizden hemen sonra ilk biraraya gelişimizde bir ideolojik, siyasi inşa programı yapmıştık. Belli başlı yedi konuyu ele alacak ve yedi ayda çözmüş olacaktık. Bu aşağı yukarı bir program sahibi olmaktı. Ne var ki aradan bir yıl geçtiği .halde, biz,tek bir meselede bile doğru-yanlış kalem oynatamamıştık. Memnuniyetsizliği had safhaya varan tabanın haklı sıkıştırmasına ise, bazen ceğiz-cağızla, bazen merkeziyetçiliği hatırlatarak, ama çoğu zaman bastırarak "cevap" veriyorduk. Onlara bir türlü gerçeği söylemiyor, biz bu işin üstesinden gelemiyoruz diyemiyorduk. Tabii bu arada durumu farkedenler saflarımızı terkediyor ve Aydınlık saflarına katılıyorlardı. 
Geç de olsa anladık ki gerçeğe karşı savaşılamaz. Gerçeği devirmeye yeltenenler, devrilirler, Nihayet bizde de bu oldu. Yıllardan beri kafamızı vura vura bugüne geldik Geride ziyan olan bunca emek, bunca zaman, bunca insan... 

Türkiye haikının düşmanlarına hizınet. yeminli ve gönüllü olanlara sözümüz yok. İsteriz ki, devrim davasına canı gönülden bağlı ve raücadele isteyen insanlar, bizim kaybettiklerimizi kaybetmesinler. 

Türkiye devrimine "önderlik" iddiasında olup, "ben bu meseleyi hiç araştırmadım, tek bir kitap bile okumadım, buna zamanım da olmadı. Ama sağduyumla Mao Zedung'u revizyonist, karşı-devrimci ilan ediyorum" diyebilen, cüretkar ve cahillerin halka karşı işledikleri utanç verici bir suça daha fazla ortak olmasınlar. 

Sevgili Haşim arkadaş, 

Uzun mektubun boyunca ardarda sıraladığın küfürlere rağmen, seni devrimin, Aydınlık'ın saflarında görmek isteriz. Devrimci hareket, kendine en çok küfredenler de dahil, nicelerini saflarına kazanmış, eğitmiş ve devrim davasına kazandırmıştır. 

Eski bir "'yoldaş''ından sana sevgi ve selamlar. 


Hüseyin Üstün 


Rusya'nın bölücülüğüne karşı en etkili tedbir: 


EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK TEMELİNDE 


ON günlerde Türkiye , İran ve Irak arasında üst düzeyde resmi temaslar sıklaştı. 
Karşılıklı ziyaretler çoğaldı. Son olarak Devlet. 
Bakanı Hikmet Çetin ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren Irak'a gittiler. 

Bu temasların sebebi herkesce bilinmektedir. 
Günlerdir. gazeteler bölgedeki gelişmeleri manşetten vermektedir. Herkes bölücülükten bahsetmektedir. o Bölücülüğün ardında dış güçlerin olduğu (o söylenmektedir. 
Rusya'nın bölgede giriştiği bölücü faaliyetler o noktaya ulaştı ki, artık Rusya'ya karşı teslimiyet taraftarları bile açıkça isim vermeden de olsa bölücülüğün (o ardındaki dış güçlerden bahsetme- ye başlamışlardır. Türkiye, İran ve Irak arasında diplomatik trafiği yoğunlaştıran neden budur. 

Rusya'nın bölge ülkeleri içinde bölücülük meselesine el atması yeni değildir. Yeni olan bu kadar yoğun bir çaba ile ele almasıdır. Son zamanlara kadar Rusya bir yandan bölücülük meselesini yedekte bir kuvvet olarak elde tutarken, diğer yandan bizzat merkezi hükümetler üzerinde etkinlik kurmaya çalışıyordu. Bu şekildeki çalışmayı esas aliyordu. 
Rusya'nın bu faaliyeti 1974'lerde Irak'ta başarıya ulaştı. Rusya, Irak 


BİRLİK 


Mehmet Tekin 


hükümeti üzerinde belli bir denetim elde etti. Ve Kürt hareketi ezildi. Diger iki ülkede, Türkiye'de ve İran'da ise Rusya'nın merkezi iktidarlara yönelik çalışması bu denli bir başarıya ulaşmadı. Ama önemli mevziler elde etti. 

İran'da Kayhan gazetesi içinde ve birçok devlet kurumunda Rusya'nın etkinliği o bilinmektedir. 


Türkiye'de ise durum göz- 


önündedir? Bizzat ikti- 
.dar partisi içinde bir çok "saylav" vardır. (1) Birçok kamu kuruluşunda önemli revizyonist mevzilenmeler vardır. TRT zaman zaman TASS bültenlerini yayınlayan bir istasyon durumuna düşmektedir. Ve en önemlisi iktidar Rusya'ya karşı teslimiyet içindedir. 
Ama bugün Rusya bunlarla yetinmiyor. O aç gözlü bir emperyalisttir. Bir an evvel bölge ülkelerini hakimiyet altına almaya, Ortadoğu petrollerini ele geçirmeye çalışmaktadır. Bölge ülkeleri üzerinde halihazırda gerçekleştirdiği etkinlik Rusya'nın bu emelinin gerçekleşmesine elverecek düzeyde değildir. 
Rusya onun için en kısa yoldan bölge ülkelerine hakim olma yolunu seçmiştir. Bunun için bu ül- 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


GAZİANTEP 


Aylık gideri 15 bin lira olan bir işçi ailesi 4500 liraya nasıl geçinir? 


Sayın ilgililer, ben sizlere İller Bankasında sene 
1976 yılından bu yana 
geçici işçi olarak çalışan bir işçi olarak seslenmek istiyorum. Ben İller Bankasında 1976 yılında işe girdiğimde asgari ücretle ışe başladım ve o dönemde asgari ücret 46 TL idi ve elimize net maaş olarak ay otuz bir çektiğinde 900 ile 930 
TL arasında değişen bir 


İSTANBUL 


Et kuyruğunda geçen bir olay 


Ah Ecevit, sen de bizi yaktın. Umudumuz Ecevit dedik. Ama senden de aldık ağzımızın payını. 
Pahalılık aldı yürüdü, Türkiye'de yaşanacak hal kalmadı. Ne yapalım yani bizler diri diri mezara mı girelim? Nereye gitsen kuyruklar ikişer üçer sıra olmuş. Her şey karaborsa. Sabah kalk işe gitmeye araba sırası, tüp sırası, gaz sırası, benzin mazot ve et sırası ve daha aklımıza gelmeyen birçok sıralar var. 


Size girmiş olduğum bir et sırasında geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Ben Gaziosmanpaşa Yıldıztabya'da oturuyorum. Esenler'e ablama gittim. Orada Et ve Balık Kurumunda sıraya girdik ve bekliyoruz. Dışarıda hava yağışlı. Biz gitmeden önce görevli bir polis sıradakileri içeri salona aldırmış. Biz de içeriye sıraya girdik. Hava biraz açar gibi oldu. 
Sonra bu polis geldi, bizi tekrar dışarı çıkardı. Ha va hep yağıyordu. Bizler dışarı çıkmak istemedik. 
Bizi zorla dışarı çıkarttı. Yağmurun altında bizler ıslanıyorduk. Birkaç arkadaş içeri girmemizi söyledi. Polis içeri girmemize razı oldu. Ama biz ler kalabalığız. Herkes bir an önce sıraya girsin di ye kendini içeri atmaya uğraşıyordu. Sıramız oldukça bozuldu ve kalabalık karıştı. O arada polis yine geldi başladı feryat etmeye. "Herkes sırasına girsin, siz ne biçim adamsınız" diyerek önüne geleni itip kakıyordu. Bir ittiğini iki metre öteye atıyordu. Ve bir yaşlı amca polisin önündeydi. Polis adamı çok fena itti. Adam polise doğru geri döndü ama polis bunu geri dönmesine bile fırsat vermedi. 
ve tekrar itti. Zavallı adam polise karşı gelmek istiyor, sen babanın oğlunu mu itiyorsun diyor ama, polis adamın ne dediğini bile duymuyor, adamı devamlı itiyor. Yaşlı amcanın gözünün birisi kördü. 
O sırada ağzından çıkanı kulağı duymuyor ve küfürler yağdırıyordu. Hemen jandarma komandoları geldi ve olayı sakinleştirdiler. Bu adamlar bizle fakir halkın oradan yararlanmamasını mı istiyor- 


lar? 


Yıldız Tabya'dan Bir Ev Kadını 


kelerde bölücülüğü körüklüyor. Kürt ayrılıkçılığı- nın ardına geçmeyi en büyük iş ediniyor. 

Mesele bu olduğuna göre, Türkiye. İran ve Irak'ın Rusya'nın bu bölücülüğüne karşı ortak tavir alması iyi bir şeydir. 
Ezilen ülkelerin emperyalizmin, bölücülük, saldırganlık ve hegemonyacılığına karşı birliğini ifade etmektedir. Bunun iyi olduğu Bizim Radyo nun yayınlarından da anlaşılmaktadır. Bizim Radyo şimdi bölge ülkelerine; ortak hareket etmeye çalıştıkları için saldırmaktadır. Bu yayınlar bile Türkiye İran ve Irak' ın ortak hareket etme doğrultusunda attıkları adımın doğru olduğunu göstermektedir. 

Ancak bütün bunlar, Rusya'nın giriştiği bölücülük faaliyetini engellemeye yeter mi?. Rusya' nın bölücülük yapmasına elveren şartları gözönüne alırsak alınan bu tedbirlerin yeterli olmadığını görürüz. 

Nedir Rusya'nın bölücülük yapmasına elveren şartlar? 

Türkiye,İran ve Irak'ta yaşayan ezilen milliyetler vardır. Bunların başında Kürtler gelmektedir. Bu ülkelerdeki milliyetler a- 


rasında olan birlik; eşitlik ve özgürlük temeline dayanan bir birlik değildir. 
(2) Rusya bundan yararlanmaktadır. Rusya, bu ülkelerde yaşayan Kürtlerin bazı haklı taleplerini istismar etmektedir. Aynı şey diğer ezilen milliyetler için de sözkonusudur. 
Nitekim Rusya aynı yöntemi kullanarak Iran'daki diğer ezilen milliyetler olan Türkmenler, Azeriler ve Beluciler arasında da faalivet göstermektedir. 
Rusya'nın bölücülük faaliyeti neden Yugoslavya'da etkili olamamaktadır? Ya da bir isviçre'de neden böyle şeylere rastlamıyoruz.. Ya da Çin'de. Yugoslavya'da altı milliyet vardır. İsviçre'de üç milliyet ve iki azınlık yaşamaktadır. 
Çin'de ise elliden fazla milliyet ve milli azınlık vardır. Buna rağmen bu ülkelerde emperyalizmin bölücülük faaliyeti başariya (o ulaşamamaktadır. 
Halbuki bu ülkeler üzerinde yoğun bir faaliyet yürütülmektedir. Rusya, Bulgaristan aracılığı ile Makedonya meselesini alevlendirerek Yugoslavya'ya el atmaya çalışıyor. Gene Rusya vargücüyle Çin'deki milliyetler arasına nifak tohumları saçmaya çalışıyor. Bütün 


Asgari Ücret Tespit Komisyonuna açık mektup 


para elimize geçerdi. 
1976 toplu iş sözleşmesi 
ile maaşlarımız 1900 ila 
2 bin TL arasında değişik para elimize geçiyordu. Şimdi şu içinde bulunduğumuz durumda, 
1978 toplu iş sözleşmesi ile yani sözleşme ile bize alınan haklarla birlikte bize verilen para 4 bin ila 4 bin 500 TL arasında. Aynı zamanda hiç bir sosyal güvencemiz de 


yok. Yani odun, kömür parası ve giyecek, yiyecek parası alamıyoruz ve verilmiyor. Çünkü kadrolu işçi değiliz. Bu yüzden de iş güvencemiz bile yoktur. Yani durum şudur biz kadrosuz işçileri istenildiğinde kolun- dan tutup dışarı atıyorlar. Nihayet bunun ömeğini gördük. 5 işçi arkadaşımız işten atıldı. 
Bunun için iş güvencemiz yok demektir. Eğer kadrolu olsaydık hem işe, hem siz sayın ilgililere güvenimiz olurdu. 
Aynı zamanda sosyal haklara da sahip olurduk. 
Şimdi sayın ilgililer sizlere ailemin aylık gıda gereksiniminin giderinin aylık bilançosunu vereceğim: Ben evliyim, üç de 
çocuğum vardır, yani 5 
kişilik bir işçi ailesini tek başıma geçindirmekle yükümlüyüm. Şimdi son derece kısıtlı ve sistemli olarak tek kişi olarak benim aylık gıda gereksinimi giderim şöyle oluyor: 


1) Sabah kahvaltısı en ucuz olan mercimek çorbası 15 TL, 2) Öğle yemeğinde en ucuz olan kuru fasulye 25 TL. 3) Akşam yemeğinde benim ailede hisseme düşen en azından 30 TL. 4) Günde çay parası olarak verdiğim 10 TL. 5) Günde bir paket Bafra sigarası 5 TL. 
Toplam 85 TL 

Şimdi benim aylık son derece kısıtlı gıda gereksinimi giderim 2 bin 
550 TL'dir ki bu aylık kısıtlı gıda giderini ailemin her ferdi için düşünün ki bu masrafın olacağı şarttır. Böylece 5 kişilik ailemin aylık gideri gıda için:12 bin 500 TL'dir. 

Bir de kirada oturuyorum. İki odalı bir ev kiralamak zorundayım. Kirası 2 bin TL'dir. 

Şimdi. sayın ilgililer sizlere soruyorum; ayda sadece gıda ve kira gideri 15 bin TL olan 5 
kişilik işçi ailesi nasıl geçiniyor düşünebiliyor- 


musunuz acaba? Belki de düşünmüyorsunuz. Ama bunlar yalan söylüyor diye düşünüyorsunuz. İnanmıyorsanız İller Bankasındaki geçici işçi maaş bordrolarımıza bakın. Sayın ilgililer işte biz bu şartlar altında yaşıyoruz. 
Bir de TRT'de gazeteler- de duyduk ki asgari ücret tespit edilecek ve asgari ücretin 5 bin ila 6 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyormuş. Durum böyle olunca da bizlere hiç bir yararı olmayacak yani asgari ücret yükselse de 


SOLDAN SAĞA: 1) İnsan- 


ların, köleler ve köle sahipleri olmak üzere iki ana sı- 


nfa ayrıldığı eski bir toplum biçimi, 2) Eskiçağda Karadeniz bölgesinde yaşa: 


mış olan, efsanevi kadın savaşçılara verilen ad- Eylem, 


iş. 3) Tepkili büyük roket ya da uzay aracı denizde bir yarımada. 4) Doktorun simgesi ters - 


yüksek faizli borç - Tersi yanıl Tersi yabancı bir haber ajansının simgesi - Kim- 


gatli - 


Tersi Ak- 


- Berbat, 
Tavır, davranış (eski dil). 5) Tersi kısa vadeli, 


bu çabalar başarıya ulaşamamaktadır. Hatta bu çabalar söz konusu milliyetler içinde doğru dürüst yankı bile bulmamaktadır. Bunun sebebi açıktır. Bu ülkelerde Rusya'nın bölücülük faaliyeti için elverişli zemin yoktur. Milliyetler arasında eşitlik ve özgürlük temeline dayanan bir birlik vardır. Bundan dolavidir ki bu ülkelerde ki milliyetler Rusya'nın bölücülük faaliyeti karşısında sımsıkı birleşmektedirler. 


Türkiye, İran ve Irak' ta da Rusya'nın bölücülük faaliyetine en etkili darbe, milliyetler arasında eşitlik ve özgürlük gerçekleştirilerek vurulacaktır. Bölge devletleri arasında (o gerçekleştirilmek istenen işbirliği olumludur. Bu olumlu adım halklar arasında eşitlik ve özgürlüğe dayanan birlikle daha da ileri götürülmelidir. İşte o zaman Rusya'nın güneyin- de salgırganlığına karşı güçlü bir set oluşacaktır. 


NOTLAR 
(1) TKP, bunlarla © 'UDC' de güçbirliği politi- 


kası izlediğini" açıkça ilan etmektedir. (Atılım, 1 Nisar 
1979 


(2) Türkiye, İran ve irak ta yaşayan, farklı dilleri konuşan toplumlar vardır. Bunların başında Kürtler gelmektedir. Bu ülkelerde, birlik, özgürlük ve eşitlik sorunu çözülebilmi ş değildir. 


yükselmese de alacağımız aynı 4 bin 500 TL olacak. Sayın yetkililer 


şimdi böylesine sağlıksız, 


gıdasız, huzursuz bir yaşantı neye yarar ben siz sayın yetkililerden bu bozuk durumların düzeltilmesini ve insanların huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamanızı arz ve talep ederim. Saygılarımla. 


Mehmet Siper 


İller Bankası 7 Nolu Em.Kom.İşçisi 


DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
6 g g 10 11 
gtacmoa öz 


ReH A magans GAERA dü ulan CABC 
Yun uu GUGBE 


sanlış. 6) Tersi bela- 


yada Nikel'in simgesi. 7) Az ışık - Böbrekler tarafından 


süzülen. 8) 'Normal' karşıtı. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Orta Doğu masallarında sık 


sık adı gecen dağ, 2) Yaşama süresi, yaşam - 


Tersi bir 


erkek adı. 3) Karadenizli yurttaşlarımıza denir - Yüzümüzün bir bölümü. 4) Başlangıcı belli olmayan zaman, 


öncesizlik - Ecevit'e, umut s ad. 5) Kimyada Kobal'ın simge maya ayrılmış yeri. 6) Benimsenen, ba ce - Kilometrenin kısa yazılışı, 7) Eve 


Idığı yıllarda takılan bir Geminin yük koylanılan düşün - bir havvan. 8) 


Tersi ateşli bir bağırsak hastalığı - Küçük bir elektrik üreteci. 9) Kirli - Tersi tanrıya yakarış. 10) İtalyan para birimi - Bir nota. 11) Tersi Asya'da bir yarımada. 


12) Mısır'ın başkenti. 


BAYRAM HEPİMİZİN!. .. 


23 Nisan.. 


Dün cicili-bicili, rengarenk kıyafetlere bürünmüş küçükler, hep bildiğimiz o marşı söylediler yine: 

"Bugün 23 Nisan, 

Bayramı hepimizin..." 

Gönül isterdi ki öyle olsun ama hepiniz dün bayram yapabildiniz mi çocuklar? 

Yaşıtlarınız gibi renkli kıyafetlere bürünüp, geçit resmine katılıp, bayramınızı kutlayabildiniz mi? 

Yoksa ayağı çıplak, başı kabak, karnı aç olarak mahzun, mahzun onları seyretmekle yetindiniz mi? 

Halen 3116 köyümüzde okul yok mesela, 

Okul olmayınca, 3116 köyün çocukları okuma-yazmaktan mahrum kalmakta. 

Ya da kışın dondurucu soğuğunda, okulu olan bir kazanın yolunu sabah-akşam arşınlamakta, 

Okul bulsa, kitap bulamamakta. . 

Kitap bulsa, defter bulamamakta. . 

Defter bulsa, kalem bulamamakta. . 

Hattaokulurun sobasında yakacağı odun, kömür bulamamakta. .. 

İlkokul bulsa Ortaokul, Ortaokul bulsa lise, lise bulsa Üniversite bulamamakta. . . 

Üniversite bulsa; huzur bulamamakta, rahat okuyamamakta! 

Yüksek Öğrenimini tamamlasa, bu sefer de iş bulamamakta,.. 


Geri bıraktırılmış ülkelerin çocukları bunlar... 
Çok doğarlar, az yaşarlar. . 

Gıdasızlıktan, ilaçsızlıktan, bakımsızlıktan, doktorsuzluktan kırılırlar, , . 

Köylerde çoban, kentlerde çırak olurlar. . 

Minnacık ellerinin emeğini köyler de ağalara, kentler de patronlara yok pahasına satarlar... 

Çoğu karın tokluğuna, sigortasız ve günde 
12 saat çalıştırılırlar. .. 

Alınlarının terini sömürü çarklarına akıtırlar. . 


Kimi, kimsesizdirler; Yetiştirme Yurtların- da barınırlar. 

18 yaşlarına geldiler mi kapı dışına konulurlar, . 

O zaman ne mi yaparlar? 

Köprü-altlarında yatar, kalkarlar. , 

Karınlarını, çöplükleri eşeleyerek doyururlar. . 

Her türlü pisliğe bulaşıp, yozlaşırlar. 

Kah kaçakçıların, karaborsacıların aleti olup; köşebaşlarında kaçak sigara satarlar. .. 

Kah hırsız, yankesici olup; sonunda hapishanenin yolunu tutarlar. . . 

Bataklığın içinde çırpınıp dururlar. . 

Çırpındıkça daha da dibe batarlar. 

Bir kısmı siyaset bezirganlarının oltasına takılırlar! 

Parçalanırlar, düşman kamplara ayrılırlar... 

Ellerine silah tutuşturularak, birbirlerine kırdırılırlar. .. £ 

Yakalandıkları ağdan, takıldıkları oltadan kurtulmak; davadan dönmek istedikleri zaman, kendi dava arkadaşlarına vurdutturulurlar! 

Ömürlerinin baharında 

kkk 

Bugün doğuştan şanslı doğan, en pahalı mamalarla beslenen, en pahalı okullarda okuyan, ellerini soğuk sudan, sıcak suya vurmayan mutlu azınlık çocuklarından bahsetmeyeceğiz size. 

Ama size şunu vaadedeceğiz ki çocuklar; çok daha güzel 23 Nisanlar göreceğiz gelecekte. 

Gelecek sizin. . 

Gözlerinizden öperim hepinizin. 


toprak olurlar, 


3 e 
İsrail komando birliklerinin denizden ve havadan topa tuttuğu Filistin göçmen kamplarından biri. İsrail saldır- 


ganları sivil-asker ayırımı yapmadan bütün Filistin halkına saldırıyor. 


Orta Doğu'da çatışmalar yoğunlaştı 


İSRAİL, FİLİSTİN 
ÜLTECİ 
KAMPLARINA 
SALDIRIYOR 


© İsrail askeri sözcüsü, 


sürekli bir saldırıya hazırlanıldığını açıkladı © Beyrut! ta iki Falanjist grup çatıstı: 


Filistinli o komandoların İsrail'in Nehariye kentine denizden yaptıkları baskın- dan sonra, rail deniz ve hava birlikleri, İsrail sınırı- nın 200 kilometre kuzeyindeki Nahr El Bared kampına bir saldırı düzenledi. Kampı üç hücum botu+ denizden top atışına tuttu. Saldırıya ayrıca İsrail jetleri de katıldı. Saidırı sırasında sivil halktan 3 kişi öldü. 15 kişi yaralandı. Saldırıyı doğrulayan bir İsrail askeri sözcüsü, yayınladığı bildiride, "Filistinli örgütlerin suçsuz insanların ölümüne yolaçtığı ve birçok suikast tertiplediği"' öne sürüldü. 

Sözcü İsrail'in son- saldırısını değerlendirirken, bu eylemin Nahariye baskınına bir cevap teşkil etmediğini ileri sürdü. İsrail'in Filistinlilerin kamplarda yoğunlaşmasına karşı, bu saldınların sistemli bir şekilde sürdürüleceğini iddia etti. Beyrut' taki kaynaklar, İsrail'in bütün Filistin kamplarına 


İsrail'in 


saldirıyı yor. 


ginliğini 


rail 


yoğun ve 


larına karşı 


Filistin 


11 ölü 


gunlaştırıldığını 


BEYRU'"'TAKİ ÇARPIŞMALARDA 
11 KİŞİ ÖLDÜ 
Beyrut'un 40 kilometre kuzeyindeki Byblos bölgesinde, eski Cumhurbaşkanı Faranjiye'ye bağlı güçlerle Hıristiyan Falanjistler arasında çıkan çatişmada toplam 11 kişi öldü. İki Falanjist kesim arasındaki anlaşmazlık geçtiğimiz yılın Haziran ayın- da, Süleyman Faranjiye' nin oğlu Tony Faranjiye' nin © öldürülmösi ile ortaya çıkmıştı. 


İKİ MAHKEME 


Beyrut'ta kurulan bir özel mahkemede, "Hür Lübnan Devletini" kurduğunu açıklayan Binbaşı Saad Haddatin "Vatana ihanet" suçundan gıyaben yargılanmâsına başlandı. 


Öte yandan, İsrail tarafından desteklenen Haddad' da denetim altında tuttuğu 


bildiriyor. 


““gıttdaki “Um 
> #An cak; "İs 


BEYRUT-KAHİRE 

(AJANSLAR) 
desteğinde. "Hür Lübnan Devleti'nin kurulmasından sonra, Ísrail birlikleri Filistin kamplarına karşı giriştiği yoğun sürdürü- 
Öte yandan 
Mısır ile İsrail arasındaki ilişkiler gerkoruyor. 
Gözlemciler, İsbirliklerinin önümüzdeki günlerde Güney Lübnan" 
daki Filistin kamp- daha 


yoğun ve sürekli y 

bir saldırıya hazır- KURMA landığını belirtiyorlar. Bu arada bütün 


kampları alarma geçirildi. 


TEL AVİV 
HÜKÜMETİ 
ŞERİA'DA YENİ 


YERLEŞİM 
MERKEZLERİ 


KARARI ALDI 


İsrail Bakanlar Kurulu Başbakan Yardımcısı İgal Yadin'in muhalefetine rağmen, işgal altın- daki Batı Şeria'da iki yeni yerleşim merkezi kurulmasını kararlaştardı. 

' Arap kenti Nablus'un hemen yanında, iki yeni yerleşim merkezi kurulması kararı, başta BM olmak üzere dünya kamuoyunda tepki ile karşılandı. 


MISIR-İSR AİÂL ANLAŞMA.METNİ DEĞİŞ-TOKUŞ TÖRENİNİN YARIN YAPILMASI BEKLENİYOR 


26 Mart günü Washington'da imzalanan Mısır-İsrail Barış anlaşması metinlerinin değiştokuş töreninin 25 Nisan günü Sina yarımada- 


yoğun saldırılar nedeniyle Kahire ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler gerginleşmişti. Bu gerginliğin sonucu olarak İsrail Savunma Bakanı Ezer Weizman Kahire'ye yapacağı geziyi ertelediğini açıkladı. 


Gi 


SEDAT BEGİN GÖRÜŞMESİ 


Kahire'yi Kudüs'e bağlayan "Kırmızı telefon"' dün iki lider tarafından ikinci kez kullanıldı. İsrail Başbakanı Menahem Begin, Mısır Devlet Başkanı Sedat ile yaptığı görüşmede, "Filistinli gerillaların saldırılarından" Suriye'yi so- 


i yapılması bekleniyor EE içinde Filistin üsle- > 


İran'da Homeyni! 
eski genelkurmay başkanı öldürüldü 


s 4: 


e Suikastı, bağnaz bir İslam örgütü üstlendi e Nagadeh”teki çarpışmalarda ölenlerin sayısı 


180'e yükseldi 


e Afganistan, İran”ın kendi içişlerine karıştığı 


iddiasını yineledi 


TAHRAN AJANSLAR) Tahran'da (o pazartesi günü bilinmeyen kişilerin saldırısına uğrayan İran 


geldiği Kürt bölgesindeki Nagadeh kentinde, ateşkesin sağlanması ve hükümet kuvvetlerinin ken- 


Genelkurmay eski Baş- te gelmesine rağmen kanı General Muhammet durumun gerginliğini Garani kaldırıldığı hasta- sürdürdüğü (bildiriliyor. 
nede öldü. Bu çatışmalar sırasında Hastane doktorları 180 kişinin öldüğü ge-Garani'nin göğsünden len haberler arasında vurulduğunu söylediler. Nagadeh'te, 600 kişi-Garani Şubat devrimin- lik hükümet kuvvetinin den sonra Ayetullah kenar mahallelere kadar 


Homeyni tarafından Ge- 


irdiği, ancak kent - nelkurmay Başkanlığına DE e 


kezindeki şiddetli çar- 


getirilmişti, ancak bu pışmalara henüz müdaha- 
,görevinden 27 Martta is- Je edemediği bildiriliyor. 
tifa etmişti. P. Öte yandan Mahabbad 

Görgü tanıkları, iki kentinde yer yer çarpış- 


kişinin Garani'nin evine makinalı tüfeklerle girdiğini, Garani'yi öldürdükten sonra kaçtıklarını bildirdiler. 

Şah rejimini eleştirdiği için o dönemde önem- 


malar meydana geldiği, bu kentte de durumun giderek gerginleştiği haber verildi. Bölgeye giden yolların kesilmiş oluşu yüzünden, yiyecek sıkıntısının başgösterdiği be- 


li bir göreve getirilmeyen lirtiliyor. 
Garani, Genelkurmay TARAKİ'NİN Başkanı olduğu zaman TEHDİDİ 

Iran Halk Fedaileri Ör- Afganištan Devlet 


gütü''nün sert eleştirilerine uğramıştı. 

Eski Genelkurmay Başkanının öldürülmesin- den sonra bazı gazetelere bir açıklama gönderen bağnaz eğilimli bir İslam örgütü, suikastı kendisinin düzenlediğini bildir- 
„di. Açıklamada "'Gatani' ñin M üslümlarteliğin Halki na yaptığı ihanetin here“ < 

= keşçe, bilindiği''“öne sü“. 
rüldü 

Öte yandan, Garani’ 
nin evi önünde toplanan bir grup, generali öldürenleri bulup cezalandıracakları konusunda and içtiler. 

İran Hükümeti, General Garani'nin cenaze töreninin salı sabahi Tahran'da yapılacağını açıkladı. 


Başkanı Nur Muhammet Taraki, Kabil Radyosun- 


—— 


da yaptığı konuşmada komşu ülkelere yaptığı tehdidi yineledi. 

Taraki İran hakkında şunları söyledi: "İran dostluktan söz açıyor, ama Afganistan'ın içişlerine karışmaktan da geri durmuyor. İran içişlerimize karışmaya son vermezse, kendisine bir ders vereceğiz." 


YAZDİ'NİN 
ELEŞTİRİLERİ 


Vekaleten İran Dışişleri Bakanlığına getirilen Dr. İbrahim Yazdi, Devrim Mahkemelerinin “yöntem ve davranışlarını" eleştirdi ve davaların halka açık ve ''daha adil" cereyan etmesini istedi. 


"Kayhan" gazetesine verdiği demeçte, . Yazdi, hükümetin mahkemeler- de herhangi bir rol oynamadığını, bunların hükü metten tamâmen bağımsız hareket ettiğini belirt ti 


ÖNLEM ALMAMIŞLARDI 
“BİR SOVYET YETKİLİSİNİN İTİRAFI: 


General Garani Şubat devriminden sonra ordunun başına getirilmişti 

Garani orduya yurtsever ve milli bir nitelik kazandırmak, yeniden bir düzenleme yapmak gerektiğini söylülüyordu. Halk fedailerinin eleştirileri sonucu, 

Mart ayı sonunda istifa etmişti. 


DOKUZ KİŞİ DAHA 
İDAM EDİLDİ 


Bu arada üçü Meşhed, altısı da Benderabbas kentinde olmak üzere dokuz kişi daha idam edildi. İdam edilen dokuz kişinin de Şah rejiminin yetkilerinden ol- 


duğu (bildirildi. & Meşhed'de idam edilen üç kişiden Siri (o general, 


biri SAVAK ajanı, üçüncüsü ise eski rejimle işbirliği yapan bir din adamıydı. Dün idam edilen kişilerin Şah zamanında çeşitli yolsuzluk, işkence ve katliamlara katıldıkları açıklandı. 


ESKİ BİR BAKAN TUTUKLANDI 


Şah döneminde Cem şid. Amuzegar hükümetinde Planlama Bakanlı gı yapmış olan Firuz Tevfik, Pazar gecesi tutuklanarak Kasr Hapis 


hanesine gönderildi. 


"MALİYETİ ARTIRIYOR”DİYE 


"Bizde de 


karşı topyekün bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu belirterek, her iki tarafın da alarma geçtiğini ve Filisjinli mülteci kamplarında 


Elias Sarkis, 
Başkanı Hafız 


kanı 
Devlet 


bölgede, Lübnan Devlet Baş-Suriye 


Esad ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat' 


savunma önlemlerinin yo- ı yargılayacağını ileri sürdü. 


Hanoi Radyosu, Pekin ile Tel Aviv arasında gizli görüşmeler yapıldığını öne sürmüştü 

ÇIN, ISRAİL İLE İLİŞKİ KURACAĞI YOLUNDAKİ IDDİALARI YALANLADI 

©Moşe Dayan da Vieinam kaynaklı haberi tekzip eti 


PEKİN 

Çin Halk Cumhuriyeti resmi haber ajansı Sinhua, 23 Nisan tarihli bülteninde, Çin'in İsrail ile gizli ilişkiler kurduğu ve Tel Aviv hükümetini yakında tanıyacağı yolundaki haberleri yalanladı. Geçtiğimiz hafta içinde Hanoi Radyosu İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Dayan'ın, önümüzdeki günlerde Güney Doğu Asya'ya yapacağı gezi sırasında, gizlice Pekin'e giderek, Çinli yetkililerle görüşeceğini öne sürmüştü. 

Moskova çevrelerinde de yaygınlık kazanan bu haberin kesinlikle asılsız olduğunu açıklayan Sinhua ajansı, Orta Doğu'da Sovyetler Birliği" nin ve ABD'nin İsrail gibi saldırgan bir devlete ihtiyacı olduğunu yeniden belirtti. 

Sinhua ajansı, özellikle Güney Lübnan'da “Hür Lübnan" devletinin kurulmasından sönra, İsrail birliklerinin Filistin kamplarına yönelttiği saldırıları şiddetle mahkum etmişti. 

Öte yandan Kudüs'de bir açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Dayan da, Hanoi kaynaklı haberi tekzip etti. 


JINJA KENTININ DÜŞMESİ OZERINE Tanzanya ve Uganda birlikleri, Uganda'nın doğusuna doğru ilerliyor 


KAMPALA 

Jinja kentini ele geçiren Uganda ve Tanzanya birklerinin, ülkenin doğusuna doğru yöneldikleri bildildi. Tanzanya ve Uganda birliklerinin Uganda'nın 


nize ulaşmasını sağlayan ve Uganda ile Kenya'yı ayan karayolunu açmak istedikleri belirtildi. 
aberi veren BBC muhabiri, yolun açılmasıyla, enya'dan Uganda'ya' petrol tankerlerinin gelmesi n sağlanacağınısöyledi. Kenya sınırına doğru ileryen askeri birlikterin hiç bir direnişle karşılaşadıklarını kaydetti 

Öte yandan Kenya'ya bir ziyaret yapan Uganda şişleri Bakanı, Kenyalı yetkililerle, Kenya'nın zanda'ya maddi yardım yapınası ve petrol vermesi nularını görüşüyor 


Mısır-Kuveyt diplomatik ilişkileri kesildi 


KAHİRE 
Kuveyt Bakanlar kurulu dün yaptığı toplantıda Mısır ile diplomatik ilişkilerin askıya alınmasına karar verdi. Bu karar üzerine bir açıklama yapan Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat da, Mısır'ın Kuveyt ile olan tüm diplomatik ilişkilerine son verdiğini açıkladı. 
İsmailiye kentinde bir konuşma yapan Sedat, Mısır'ın böyle bir duruma karşı daha önceden hazırlıklı olduğunu sözlerine ekledi 
Öte yandan bir Mısır askeri heyeti, Washington'a hareket etti. Mısır ordusunun yüksek rütbeli subaylarından oluşan heyet, ABD yetkilileri ile, Mısır'a yapılacak olan silah yardımı sorununu ele alacak. 


, 

Sudan Irak” la 

diplomatik 

“9s gs ss . 

ilişkisini kesti 
© Suudi Arabistan 

Mısır” la diplomatik 

ilişkisini 

kesme kararı aldı 

RİAD (AA) 

Suudi Arabistan, M;,. 
sır'la siyasal ve diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştır. 

Öteyandan Sudan'da dün gece Irak'la olan diplomatik ilişkisini kestiğini açıkladı. Sudan Haber Ajansı Başkan Cafer Nimeyri'nin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Irak'ta iktidarda bulunan Baas partisini Sudan halkı ve hükümeti- 


ne karşı "'Hasmane"' bir tutum almakla suçladı. 


rumlu tuttu. Begin, Kahire'ye gitmesi beklenen Savunma Bakanı Weizman'ın, "ülkede yeterli El güvenlik önlemleri alınana kadar" Mısır ziyaretini ertelediğini belirtti. 


rx BM'de ¢ a] M'de geçen haffa 


NAGADEH'DE DURUM 
Hafta sonunda kanh çatışmaların 


meydana 


Mustafa Gençer, Cenevre'den bildiriyor 


Avrupa Ekonomik Komisyonu Raporu 


BM'e bağlı Avrupa Ekonomi Komisyonunun Cenevre'de yapılan olağan oturumu sona erdi. 
28 Mart 1947'de kurulan komisyon ABD „Kanada ve 32 Avrupa ülkesinin delegelerinden oluşuyor. Avrupa Ekonomi Komisyonunun bu yılki 34'üncü oturumunun gündeminde bulunan en önemli Konulardan biri, Avrupa- nın 1978'deki ekonomik durumuydu. Bu konuda komisyo-- nun hazırladığı rapor tartışıldı. 

Rapor, Doğu, Batı Avr: na ve Akdeniz ülkelerini ele alıyor, bu ülkelerin 1978'deki ekonomik durumunu rakamlarla açıklıyor. 
Rapor, Doğu ve Batı Avrupa arasındaki ticari ilişkilere yer veriyor. 

Rapora göre, 1978'de Sovyetler Birliği dışında, hiçbir Doğu Avrupa ülkesinde ekonomik gelişme Öngörülen hedeflere ulaşamadı. Doğu Avrupa'daki ortalama gelişme hızı ise 1977'ye göre yüzde 0,7 daha az. Sovyetler- deki gelişme öngörüldüğü gibi yüzde 4 olmasına rağmen, bu oran 1977'ye göre ve 5 yıllık planda öngörülen yıllık gelişme hızından daha dü ük, 

Komisyon Sekreteri Stanovnik, konuşmasında Doğu Avrupa'daki ekonomik gelişmede azalma olduğuna dikkati çekti. 
Sekreter, çalışan nüfustaki artı şın da gerilediğini belirterek, bütün Doğu Avrupa'da işgücü üret. 
kenliğinin düştüğünü söyledi. 
Komisyonun raporuna göre Doğu Avrupa'da bir işgücü sıkıntıs baş gösteriyor. Raporda bunun sebebi "ekonomi, kaynakların yeni sektörlere dağıtılmasından büyük ölçüde etkilendi" ifadesi ile açıklanıyor,ancak bu kaynakların o silahlanma harcamalar: olduğu belirtilmiyor. Ayrıca Doğu Avrupa'nın Batı'dan büyük ölçüde ileri teknoloji ve gelişmiş 


teknik araçlar aldığı belirtiliyor. 

Avrupa Ekonomik Komisyonunun raporuna Batı ve Doğu Avrupa arasındaki ticaretin büyük boyutlara ulaştığı belirtiliyor. (50 milyar dolar). Doğu ile Batı arasındaki ticaret hacmi Batı'nın Kuzey Amerika ile olan ticaretini çoktan aşmış durumda, Oysa 15 yıl önce Batı'nın Doğu ile olan ticareti Kuzey Amerika ile olan ticaretinin yarısına bile ulaşmıyordu. Ancak Batı ile Doğu arasındaki ticarette Doğu Avrupa'nın aleyhine bir durum görülüyor. 1977'de Doğu Avrupa ülkelerinin Batı ile olan ticaretlerindeki açık 7,9 milyar dolar iken 1978'de bu açığın 5,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 

Batı Avrupa ülkelerinin sağladıkları kredi kolaylıkları. Doğu Avrupa ülkelerinin dış ticaret açıklarını kapamalarında rol oynadı. 1975-1978 arasında Doğu' nun , Batı sermaye piyasasından aldığı ödünç para 30 milyar dolara ulaşıyor. 1978'de ise Doğu Avrupa'nın , Batı'ya olan borcu- nun 47 milyar dolara yükseldiği sanılıyor. 


Avrupa Ekonomi: Komisyo- a pa Ep tı Avrupa' 
da 1978 yılında 1977'ye göre ekonomik düzeyde az da olsa bir düzelme görülüyor. Rapor üzerine konuşan Komisyon Sekreterine göre, enflasyon Batı Avrupa'lı sanâyiülkelerininen büyük sorunu, Öte yandan enflasyonu azaltmak için alınan önlemler üretimi olumsuz yönde etkilerken, işsizliği arttırıyor. 


Raporda Avrupa'nın gelişmekte olan ülkelerine (İspanya, Portekiz, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye) ayrı bir bölüm ayrılmış. Türkiye bu ülkeler arasın- 


leer enerji santrallerinde şimdiye kadar "'Bazı kazalar' meydana geldiğini açıkladı. Moskova'yı zi- 


da ekonomisi açısından en güç durumda bulunan ülke olarak yer alıyor. Enflasyon oranını, Türkiye dışında, diğer ülkelerde azaldığı belirtiliyor. Türkiye'deki fiyat artışlarının yüzde 36' ya çıktığı vurgulanıyor. Yine Türkiye, Portekiz'le beraber üretimini arttramıyan ülkeler arasında Rapor bunun sebebini üretimi kısıtlayıcı siyasetler izlenmesine bağlıyor 


Komisyonun oturumunda delegeler çeşitli konularda olduğu gibi rapor üzerinde de görüşlerini belirttiler. Doğu Avrupa delegeleri konuşmalarında , Doğu ile Batı arasındaki ticaretin arttırılmasına önem verdiklerini söyliyerek detantın vumuşama "ekonomik sistemi farklı ülkeler" arasındaki ticari ilişkilerle korunacağını ileri sürdüler. Öte yandan Doğu Avrupa ülkelerinin bu ilişkilerden yeteri kadar memnun olmadıkları da dikkati çekti. Çekoslovakya delegesi tartışmalar sırasında Doğu-Batı ticaretinin “bazı Batı Avrupa'lı çevreler tarafından bir baskı aracı alarak kullanıldığını” ve bunun "iç iş-; lerine karışmak” anlamına geldiğini ileri sürerek "detantı ve uluslararası siyasi ortamı etkileyeceği” tehdidini savurdu. Portekiz delegesi, Avrupa'nın gelişmekte olan ülkelerine ağırlık verilmesini istedi. Türkiye delegesi Yavuzal ise, BM Avrupa Ekonomi Komisyonunun gelişmekte olan ülkelerin sorunlarına ilgi göstermesini olumlu karşıladığını belirtirken, bu ilginin henüz somut neticelere ulaşmadığını söyledi. 

BM Avrupa Ekonomi Komisyonunun 34 iincü Oturumu, Avrupa çapında çevre kirlenmesi , enerji ulaşım konularında da Kongreler toplama kararı aldı. 


nükleer kazalar oldu” 


© Moskova, uluslararası alandaki tekelini yitirmemek için 

bu kazaları şimdiye kadar gizlemişti DIŞ HABERLER 

SER VİSİ 

Bir Sovyet hükümeti 

yetkilisi. Rusva'daki nük- 


yaret etmekte olan bir ABD senato heyetinin sorularını cevaplandıran hükümet yetkilisi, "Ancak bukazalar, SSCB'nin nükleer enerji programına hiç birşekilde tesir etmedi" dedi. 


İLK RESMİ 
AÇIKLAMADAN ÖNCE 
BİLİNEN KAZALAR 


Sovyet hükümet yetkilisnin dün resmen yaptığı açıklamadan önce de Rusya'daki nükleer enerji santrallerinde birçok ka- 


zanın meydana geldiği bi- - 


iniyordu. Ülkeden sürüllen muhalif fizikçiler ve Amerikan İstihbarat servislerinden edinilen bilgilere göre, Sovyetler Birliğinde ilk nükleer kaza 
1958 yılında meydana 
geldi. Urallar bölgesinde, Çeliabinsk kenti ile Sverdlovsk arasında bulunan nükleer artık deposunda büyük bir patlama oldu. Muhalif Fizik bilgini Jaures Medvedev bu patlamadan son ra, '"Yüzlerce insanın öldüğünü, onbinlerce insanın da radyoaktiviteden 


etkilendiğini" ileri sürmüştü. 
İkinci kazayı dünya 


kamuoyuna Amerikan İstihbaret Servisleri 1974 
yılında açıkladı. Hazar Denizi cıvarında bulunan Şevçenko santralinde meydana gelen büyük patlamayı, üç ay sonra Moskova yetkilileri bir 


"Anza" olarak nitelediler. 


Çekoslovaxya'da; bulunan Sovyet yapısı Jaslovske Bohunis nükleer enerji santralindeki kaza- da ise iki teknisyen hayatını kaybetti. 


Sovyet yapısı nükleer santrallerde, Fransız ve Alman yapısı santrallerinde olduğu gibi kurtarıcı soğutma sistemi, koruyucu güvenlik kemeri ve kaçak önleyici mekanizme bulunmuyor. Devlet Bilim ve Teknik Komitesi Başkan yardımcısı Gvaşiani bu eksiklikleri şöyle izah ediyor: "Bütün bu mekanizmalir, santralin maliyetini arfırıvor!"' 


İran'ın petrol kenti Abadan'da meydana gelen son olaylarda, "İran Halk Fedaileri Örgütü" işsizlerin yürüyüşüne katılmış,bu sırada hükümet kuwvetleriyle çatışmıştı. Yöneticilerinden bazıları tutuklanmış, örgüt merkezin- deki aramada çok sayıda:silah bulunmuştu. 
Gerçi Fedailerde silah bulunması şaşırtıcı bir şey değildi. Onlar Güney Yemen'de eğitim görmüşler ve daha Şah rejimi yıkılmazdan önce silahlıydılar, 9-12 Şubat tarihleri arasındaki çatışmalarda ve kışla baskınlarında ise havan topları, tank ve zırhlı araçlara el koymuşlardı. 
Ancak Abadan'daki olayda dikkat çekici yan, hükümetin hemen hemen ilk kez Fedailere kar. 
şı yönelmesiydi. Bundan sonra hükümetin bu yönde yeni girişimleri olabilir. 

Fedailerin ülkedeki diğer olaylarda da sık sık ismini duymuştuk. Geçici hükümetin fiilen işbaşına gelişinin ilk günlerinde, Washington' un İran'a müdahalesine yol açabilecek kadar önemli olan ABD büyükelçiliğinin basılması olayında rol almışlardı. Eğer böyle bir şey gerçekleşseydi, Sovyetlerin de ülkeye müdahalesi söz konusuydu. Kremlin yöneticileri bunu, sık sık hatırlatmışlardı. İşte ülkenin böylesine kritik bir durumla karşı karşıya olduğu bir anda, Fedailer, sanki İran'ın esenliği için bir 


matahmış gibi, "iç savaş başlıyor" diye ellerini ovuşturuyordu. 


Kendilerine, "Marksist" ya da "'solcu-mllli yetçi"' diyen Fedailerin berrak bir siyasetle: yoktu. Başbakan Mehdi Bazergan bile bir basın toplantısında, "Onları tanımıyoruz, bir programları var mı?" diye sormuştu. Fedailerin, ülkenin durumunu tahlil eden, kimin dost kimin düşman olduğunu gösteren bir programları yoktu ama, karışıklık yaratma, ya da karışıklıkları artırma diye bir programı vardı. İran Kürdistanı ve Türkmenistanındaki olaylara bakınız. Bu azınlık milliyetlerin haklı talepleri ardına geçen Fedailer, kardeş kanlarının dökülmesinde, ülkede hâlâ faaliyet gösteren SA-VAK artıklarının ve Moskova yanlısı Tudeh Partisinin ayak oyunlarına geldiler, Bu maceracı siyasetlerini sürdürdükçe, bugün de, yarın da dış güçlere alet olmaya devam edecekler. 

İşte Fedailerin eylemleri ve onların silahlarına hükmeden siyasetin devrimci değil, maceracı olması,Şah rejiminden zaten bir enkaz devralan ve çok yönlü sorunlarla karşı karşıya bulunan hükümeti yeni zorluklara itmektedir. 
Bir ülkede karışıklık çıkaran, kışkırtmalara alet olan ve halkın birliğini bozan silahlı gruplar, o ülkenin güvenliği bakımından son derece tehlikelidir. Ülkemizde bunu MHP'li faşistlerin ve Moskova yanlısı sahte solcuların çıkardığı anarşiden hemen her gün yaşamıyor muyuz? 

Şahı alaşağı eden halk ayaklanması sırasında Carter ile Brejnev, İran'a müdahale konusunda birbirlerini sık sık uyarmışlardı. Geçmiş te, Yeraltı zenginlikleri ve jeo-stratejik konumu nedeniyle iki süper devletin İran için yürüttüğü hegemonya mücadelesi, bugün de Sov- 

* yet tehdidinin artmasıyla devam ediyor. Her gün yeni bir maceraya atılan Fedailerin istikrar bozucu eylemleri ise, esas olarak sosyal-emperyalistlerin işine yarıyor. 


Irkçı rejim, seçimlere katılma oranının yüzde 63,7 olduğunu iddia etti 


MUGABE 


Zimbabve Yurtsever Cephe. 
“Mücadelemiz d lecektir” 


©Rodezya hava birlikleri yeniden Zambiya” ya saldırdı © Carter, Senato ile anlaşmazlığa düşüyor 


SALİSBURY 

Rodezya'da ırkçı rejimin İçişleri Bakanlığı 5 gün boyunca süren seçimlere katılma oranının yüzde 63.7 
olduğunu iddia etti. 

Öte yandan haftalık Amerikan Time dergisine bir demeç veren Yurtsever Cephe liderlerinden ZANU Başkanı Robert Mugabe, seçimlerin tamamen geçersiz olduğunu belirttikten sonra, "Bizim mücadelemiz devam edecektir. Çünkü bizim mücadelemiz ırkçı beyaz azınlığa karşıdır. Onlar ülkemizde iktidarı ellerin: de bulundurdukları sürece, karşılarında silahlı Zimbabve halkinı bulacaklardır" dedi. 

Bilindiği gibi 100 kişilik Temsilciler Meclisi için yapılan göstermelik seçimlerde, 72 siyah milletvekilinin yanında 28 beyaz milletvekili de işbaşına getirildi. Ancak ülkenin bütün yürütme kurulları eskiden olduğu gibi ırkçı beyaz azınlık rejiminin denetinu altında olacak. 

IRKÇI BİRLİKLER YENİDEN GERİLLA KAMPLARINI BOMBALADI 

Salisbury'de bir açıklama yapan İan Smith rejiminin bir askeri sözcüsü Rodezya hava birliklerinin Zimbabve Yurtsever Cephesinin Zambiya'daki gerilla üslerini bombaladıklarını bildirdi. 

CARTER 
SENATO ÇELİŞMESİ 

Bu arada Washington'da Senato'ya yakın bazı çevreler de Rodezya'daki seçimlerin meşru ve demokratik olduğu yolunda bir görüşün: . güçlenmesi üzerine Beyaz Saray'ın güç duruma düştüğü bildiriliyor. 
Hatırlanacağı üzere Washington yönetimi, sıkıyönetim altında yapılan seçimlerin geçerliliği konusunda endişeleri olduğunu *âçıklamışlı. Amerikalı bir gıup senatör ise ırkçı rejimin Başbakanı İan Smith'in ABD'ye gelmesini ve bazı konferanslar vermesini sağlamıc* 


şürmesi 


24 Nisan 1979 


Rus 
Beşinci 
Kolu yeni 


tertipler 


E Bank-Sen Genel Başkanının 


kastettiği parlamenterler kimler? İ& 


TKP güçlerini niçin İzmir'den Istanbul'a çekti? 

BDİSK Yönetimini hırçınlığa iten sebepler nelerdir? 


B Ecevit'in önerisine karşı niçin sessiz kalındı? 


MYeni bir olasılık var mı? 


İŞÇİ SERVİSİ 


DİSK'ten ihraç edilen Maden-İş, Bank-Sen ve Baysen Sendikalarının İstanbul'da düzenledikleri son toplantıdan sonra sahte TKP'nin bütün gücüyle DİSK'in İstanbul'da düzenlemek istedigi Taksim mitingine katılmaya hazırlandığı belli oldu. 

Maden-İş Genel Başkani Kemal Türkler ve 


“Bank-Sen Genel Başkanı 


Metin Denizmen üstüne basa basa, "1 Mayıs gösterileri nerede ve ne zaman yapılırsa yapılsın" kendi sendikalarının katılacağını vurguladılar. Bu, DİSK yönetimine yapılmış açık bir ihtar niteliği taşıyordu. 

Ayrıca Metin Denizmen'in 1 Mayıs'ın düzenlenmesi için parlamento- ya kadar uzanan geniş bir platform oluşturulması önerisinden de TKP'nin özellikle CHP'li bazı parlamenterler nezdinde yeni girişimlerde bulunacağı anlaşılıyordu. 

Fehmi Işıklar'ın ihraç edilen sendikaların açıklamalarına karşı verdiği cevapta İ Mayıs meselesi- ne hiç değinmemesi ise, bu konuda DİSK yönetiminin bir bekleme içinde olduğunu göstermekteydi. 


OLAYLAR NASIL 
GELİŞTİ? 


Sahte TKP'nin bu yıl da 1 Mayıs'ta bir gövde gösterisine hazırlanması ve bu konuda DİSK yö netimini —şimdilik de olsa— belli bir açmaza dü-DİSK'in ihraç kararları ile birlikte gelişen olaylar zincirinin son halkası oldu. 

Başında sahte TKP taraftarı vöneticilerinin bulunduğu Maden-İş, Bank-Sen ve Baysen Sendikala- 


rının DİSK'ten ihracın- dan sonra sahte TKP ile DİSK yönetimi arasında sendikalardan, fabrikalara, toplantılardan demeçlere kadar yayılan bir “savaşım başladı. Bu “'savaşım"' daha çok karşılıklı bir güç gösterisi niteliği taşıyor ,her iki taraf da birbirini karşılıklı olarak işçi sınıfına ihanetle, tasfiyecilikle ve tabanı olmamakla suçluyordu. 
Sahte TKP taraftarları basın ve yayın organlarını kullanmakta daha ustaydı, hatta CHP'li 73 
parlamenterden dahi ihraçları kınayan bir imza almayı başarmışlardı. Ama bütün bunlar tabandaki güçsüzlüklerini gidermeye yetmiyordu. 
FİYASKO İLE 
SONUÇLANAN 
İMZA 


KAMPANYASI 


Tabandaki o güçsüzlü- gün en belirgin örneği; Maden-İş ve Bank-Sen'in kendi tabanlarındaki işçilerden dahi ihraçlara karşı geniş bir şekilde imza toplayamamaları oldu. 
Maden-İş'e bağlı birçok fabrikada işçiler imza atmayı reddettiler, Bazı fabrikalarda işçiler Maden-İş'in bastırdığı mat- bu kınama .bildirilerinin altına el yazısıyla ''Maden-İş yönetiminin yaptığı tasfiyeciliğe de karşıyım"' yazdı. 


Bazı fabrikalarda ise İGD'liler işçilere açıkça baskı yaparak ve işten attırmakla tehdit ederek imza toplama yoluna gittiler. 

Bank-Sen'e bağlı işyerlerinin bazılarında işçilerle tartışmaya giren sendikacılar, sonunda müdüre gidiyorlar ve müdür işlerin aksamaması için banka personeline imzayı atıp bu meseleyi 


kapatmalarını rica ediyordu. 
İmza kampanyasının 


böyle bir fiyaskoyla sonuçlanması ve tabandaki işçinin sahte TKP taraftarlarına karşı kendiliğin- den belli bir tavır alması Doğu Berlin'deki şefleri kara kara düşündürüyor, güç gösterisi için yeni yollar aramaya zorluyordu. 


HEDEF ÖNCE 
İZMİR'Dİ... 


Bu sefer yaklaşan 1 
Mayıs'ı hedef seçtiler. 
Zaten geçen 1 Mayıs'ta DİSK yönetimini "kandırarak" TKP adına düzenledikleri gövde gösterisini kendileri için büyük bir başarı olarak degerlendiriyorlardı. 

1979 1 Mayısında bütün güçlerini İzmir'e yığmayı, KSD, Dev-Sol gibi grupları da yanlarına çekerek DİSK'ekarşı ihraç edilen “sendikaların bayrağı altında büyük bir gösteri düzenlemeyi ve kamuoyunu ve sendikal çevreleri etkilemeyi düşünüyorlardı. 

Türkiye çapında bütün militanlarını İzmir'e yığacaklar, böylece birçok kişi bu sendikaların geniş tabanı olduğunu düşünecekti 

DİSK yönetiminin giriştiği ihraçlara karşı bazı tarafsız kişilerde dahi belli şüpheler doğabilecekti. Bu aynı zamanda CHP kanalından DİSK yönetimine yapılan baskıların da artmasını sağlayacaktı. 


Hele İstanbul'da Sıkı yönetimin ilan edilmiş olması ve DİSK'in İstanbul dişında hiç bir ilde kendi. etkinliği altında büyük bir tören düzenleyemeyecek durumda bulunması TKP'nin planlarını daha da kolaylaştırı- 


Şimdi düşünme zamanı! 
e 


DİSK Yöneticileri şim- 


di kendilerini açmaza düşmüş hissediyorlar. 
Onların açmazı sahte TKP'ye karşı siyasi tutum alamamalarından geliyor. Rus Beşinci Kolunun kopardığı 


yaygara onları etkiliyor. 
Gerçekleri görmek ve işçi sınıfı ile birleşmek yerine sahte TKP ile yarışa çıkıyorlar.Bu onları iyice çıkmaza sürüklüvor... 

Oysa önlerinde bir çrkış yolu var: Türkiye'yi bölmek isteyen Rus 5. 
koluna karşı açık müca: deleye girmek!... 


EA 


pea 


sem 


işçi sendika 
Sahte TKP DİSK'in paravanası ardında gösteriye hazırlanıyor 


SA O A N 


78 1 Mayıs'ından bir görüntü. Sahte TKP'nin bu pankartları açmasını DİSK yöneticileri sonradan komplo 


olarak niteleyecekler ve bu olay sahte TKP yanlısı sendika ve yöneticilerinin DİSK'ten ihraç gerekçelerin- den birisi olacaktı. Şimdi ise DİSK yöneticileri bağıra bağıra gelen veni bir komplonun üstüne gidiyor... 


ara NİZ 


Baştürk, TKP'nin tertibindenburtulmayı başaracak mı? 


yordu. İzmir'de Sıkıyönetim yoktu ve kendileri İzmir'i kapmışlardı. Şimdi düşünme sırası DİSK yöntticilerindeydi. DİSK 
1 Mayıs'ı kutlamaktan 
vazgeçse TKP, "'Sermaye- nin adamları 1 Mayıs'ı kutlamaktan vazgeçti! 
Hainler, korkaklar!" edebiyatı ile Bizim Radyo'- dan veryansın edecekti. 

Hele kendileri İzmir'- de tasarladıkları kadar İGD'li ve maceracı toplayabilirlerse, 1 Mayıs'ı DİSK değil biz kutladık, Maden-İş olmasa DİSK bir hiçtir!" propagandasına rahatça hız verebileceklerdi. 


DİSK YÖNETİMİ 
PANİĞE 
KAPILIYOR 


DİSK Yönetimi, TKP' 
nin bu tür yaygaralarına göğüs gerebilecek siyasi bakışa ve cesarete sahip olmadığını kısa süre içinde gösterdi. DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, TKP'nin İzmir'de düzenleyeceğinden daha kalabalık bir Taksim mitingi düzenlemenin hayali içinde "1 Mayıs'ı her ne panasına olursa olsun Taksim'de kutlayacağız" şeklinde bilinen açıklamasını yaptı. Sıkıyönetimin 
1 Mayıs'ı yasaklayaca - 
ğını belirtmesi DİSK Yönetimini bir kabus içine itmişti. İzmir'e gidemez lerdi. Orada zaten fazla güçleri yoktu. Üstelik TKP, İzmir'i "kapmıştı" Bırakın İstanbul'dan İzmir'e işçi gölürmeyi, DİSK Yürütme Kurulun- dan dahi gelmeyi reddedecekler (o bulunabilirdi. 
Örneğin ne bir Nebioğlu' nun. ne bir Rıza Güven'in "Yaşasın Rusya” pankartları arkasında ve İGD lilerin "Yuh ve İstifa" sesleri arasında yürümeye niyetleri yoktu. 


KÖŞEYE 
SIKIŞANLARIN 
HIRÇINLIĞI 


Fehmi Işıklar'ın keskin çıkışı da işte böyle bir hırçınlığını taşıyordu. DİSK Yönetimi "ya herru, ya merru'' havasına girmişti. Sıkıyönetim de ifadeye çağrılması Işıklar'ı fazla etkilemeyebilirdi. Nihayet bir süre tutuklanıp serbest birakılsa bile ileride ortaya "“kahraman'' olarak çıkma imkanına kavuşurdu, ama Işıkları ve diğer DİSK yöneticilerini asıl 


düşündürecek gelişmeler şimdi başlıyordu. 


TKP'NİN 
MANEVRASI 


"Ya herru, ya merru diye ortaya atılan DİSK Yönetimi, sahte TKP'li Merru'ları unutmuştu, İstanbul'da büyük bir karışıklık çıkması ihtimali ve DİSK yönetiminin göz göre göre kendini bağlayıcı bir maceraya atılması sahte TKP'li şeflerin dikkatinden kaçmadı. 

İşte bu noktada TKP, "ustalıklı" bir manevra 
yaptı ve yön değiştirdi. 1 
Mayıs'ı İzmir'de kutlamaktan vazgeçti. DİSK'- in İstanbul'da düzenleyeceğini ilan ettiği gösteriye katılma kararı aldı. Bu kararı DİSK 3. Bölge Temsilcisinin ağzından DİSK'in birliğini pekiştirici bir gelişmeymiş gibi açıklatmayı başarması da iyi tertiplenmiş bir mizansendi. DİSK yöneticilerinin o siyasi (o körlüğü TKP'nin oyunlarını her adımda kolaylaştırıyordu. 

TKP'nin bu manevrası DİSK Yönetimini eskisin- den daha kötü bir açmaza itiyordu. DİSK Yönetimi zaten Sıkıyönetimle çelişmeye düşmüştü ve 
1 Mayıs'ın tertiplenmesi 
konusunda zor bir noktaya itilmisti. Bu şartlar 


altında bir de TKP'ye “Siz gelmeyin, sizi almıyorum" demesi kolay değildi. 1 Mayıs'ı düzenlemek için giriştiği her hareketin başarısızlığı DİSK Yönetiminin sırtına yıkılacak, çok az ihtimal de olsa başarı kazanırsa TKP organize güçleri sayesinde bu başarıdan büyükçe bir pay kapacaktı. Böylece DİSK'in ihraç kararları da fiilen geçersiz duruma düşmüş olacaktı. 

TKP'nin yönünü İzmir'den İstanbul'a çevirmesinin ardında işte bu hesaplar da yatıyordu. 
İstanbul'da çıkabilecek büyük bir karışıklığın TKP'nin uzun süredir kışkırttığı iç savaş çağrılarına daha uygun düşmesi de tabii hepsinin temelinde yatan temel bir tercihti. 


Şayet DİSK, 1 Mayis'ı kutlamaktan vazgeçerse, TKP yine "körkaklar, hainler edebiyatına sarılarak işin içinden siyrılacak ve DİSK yönetimini yıpratmak için bunu bir koz gibi kullanmaya çalışacak.Revizyonizmin at gözlüklerini gözlerin- den çıkarmaya bir türlü cesaret edemeyen DİSK Yöneticileri, halen bu Rus uşaklarının yaygaralarının etkisi altındadır ve onların yüzüne, "İşçi sınıfı ve vatan haini!" ol duklarını haykıramadık. 
ları sürece de TKP'nir psikolojik savaş taktikle: rinin altında ezilmeye devam edeceklerdir. 


SAVAŞ 
ÖRGÜTLERİ 
HAZIRLANIYOR 


Şimdi TKP'nin "Sa vaş Örgütleri" ve KSD, Dev-Genç gibi TKP'nin ardından yürümeyi adet haline getiren o çeşitli gruplar peşpeşe 1 Ma. 
yıs'a geleceklerini ilan ediyorlar. 

DİSK'in O paravanası arkasında daha şimdi- den Rus Beşinci Kolu ve her türden maceracı, provokatif unsur kuyruğa girdi. DİSK Yöneti. 


nelimini 


suçluyor. 
DİSK'ten 


ihra 


Kemal Türkler, Spor ve Sergi Sarayında DISK Yö-Yıkılmakta olan Maden-İş edilmekle ağır bir darbe yedi. 
Sahte TKP, DİSK'i bırakıp gitmeye niyetli değil, DİSK dışında hiç bir güçleri olmadığını onlarda 


biliyor. Bütün güçleriyle DİSK'in çatısı altında 


çekleştirecekleri 


kalmaya çalışıyorlar. 1 Mayıs'ı bunu fiilen ger- bir fırsat olarak görüyorlar... 


mi Şu anda arkasına bak- sa, işçilerden başka herkesi 1 Mayıs'a hazırlık içinde görebilir. 

Geçmiş yıllardaki 1 
Mayısların olumsuz deneylerinin bu yıl katılma oranını daha da düşüreceği ve gelebilecek işçi sayısının geçen yıldan çok daha az olacağı daha şimdiden bellidir. 

Fehmi Işıklar ise keskin çıkışıyla tabandaki güvensizliği artırmaktan başka bir iş yapmamıştır. 

Şimdi DİSK Yönetiminin TKP'nin bütün bu planlarına karşı 1 Mayıs konusunda aynı tutumu sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusudur, Geçen 
1 Mayıslarda TKP'nin 
davranışını "'komplo”" olarak niteleyen DİSK yöneticileri şimdi bağıra bağıra gelen bir TKP komp: losunun en önünde yürüyecekler - midir? Yokse son anda da olsa arkalari na bakıp uyanacaklar mıdır? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. 


VE TKP'NİN 
YENİ GİRİŞİMLERİ 


Bank-Sen Genel Baş kanı Metin Denizmen'in son konuşmasından TKP' nin CHP'li bazı parlamenterler nezdinde girişimlerde bulunacağının anlaşıldığını belirtmiştik. 

TKP'nin DİSK Yönetimini kınamak için CHP' li parlamenterlerden imza toplarken CHP İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'- “ün aracılığından yararlandığı, hatta Baştürk'ün daha sonra Metin Tüzün'ü çağırarak bu girişimi kınadığı bilinmektedir. 

Bu o parlamenterlerin 
1 Mayıs'ın kutlanması 
için hükümetle yeni pazarlıklara girişip girişmeyecekleri ise henüz bilinmemektedir. Sahte TKP'- nin bazı yabancı sendikacıları, özellikle Bulgar ve Rus sendikacıların İ Mayıs'a katılmasını sağlama- ya çalıştığı böylece hükümet çevrelerine dolaylı yollardan dış baskı yapmayı denediği de bilinmektedir. 


BAŞKA BİR YERDE KUTLANABİLİR Mİ? 

Ecevit'in DİSK'e 1 
Mayıs'ı Sıkıyönetim dışında başka bir yerde kutlama önerisi de henüz bir yankı bulmamıştır. 
DİSK'in böyle bir şeyi fiilen gerçekleştirmesinin güç olduğu ortadadır, İzmir ve Kocaeli gibi illerde TKP'nin etkinliği daha fazla olduğu için DİSK buralarda bir miting yapmak istemeyebilir. Zaten son anda ilan edilen böyle bir mitinge çok az kişinin katılacağı ve kamuoyunda DİSK'in iyice küçük düşeceği ortadadır. 
Ama bu az da olsa bir ihtimal olarak hâlâ mevcuttur. 

Hükümetin sallandığı ve iç ve dış sorunları agırlaştığı şu günlerde TKP'nin DİSK paravanası altında yeni bir güç gösterisine hazırlanması Türkiye'deki bütün siyasi güçlerin ilgilendiği bir clay haline gelmiştir. 

1 Mayıs 1979, önümüzdeki ayları da etkileyecek önemli bir gün olacaktır. 


[Aydınlık] 


Eczacıbaşı:"Hiç bir dönemde ürkiye bugünkü gibi bir 


İZMİR (THA) 


Türk Sanayicileri ve İş Adamları Demeği (TÜSİ- 


AD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Nejat Eczacıbaşı, Türk Ulusu- 


nun cumhuriyetin hiç bir 


bunalıma girmedi 


tarihinde bugüne benzer bunalıma © girilmediğini söyledi. 


Çeşme'de iki gündür 


DiSK, 1 Mayıs” ta Taksim” de gösteri yapacağını tekrar açıkladı 


İSTANBUL( ÖZEL) 
DİSK'in 1 Mayıs'ı 
Taksim Alanında kutlama girişimi ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren DİSK Yürütme Kurulu, Mayıs'ı Taksim'de kutlamaya kararlı olduklarını yineledi. 

DISK Yürütme Kurulunun konu hakkında yaptığı son açıklamada, “DİSK Yönetimi 1 Mayıs günü 1 Mayıs Alanında olacaktır. 1 Mayıs'ın işçi sınıfımızın hakları, özgürlükleri ve varlığı ile eş anlamlı olduğunu bilen ve kabul eden tüm işçileri ve emekçileri 1 Mayis Alanında 1 Mayıs törenine beklemektedir." dendi. 


açıklamada 


Yapılan 


ayrıca, 1 Mayıs'ın bir başka yöreye kaydırılmak istenmesinin güvenlikle ilgisinin düşünülemeyeceği belirtilerek, hükümete güç veren çeşitli kişi ve kuruluşların da 1 
Mayıs'ın Taksim Alanında kutlanmasının kararlılığı içinde olduğu ve Taksim" de yapılacak gösterinin ülkedeki Oo demokrasinin ölçüsünü belirleyeceği öne sürüldü. 

Öte yandan Samsun 
DİSK 7. Bölge Temsilcilik Kurulu da, 1 Mayısın Taksim Alanında kutlanmasını istedi. Genç Öncü ve GEB İstanbul Şube Başkanları da ortuk bir açıklama yaparak, DİSK' in 1 Mayıs politasını desteklerini söylediler 


devam eden TÜSİAD 
Yüksek İstişare Konseyi" nin 1979 yılı ikinci dönem toplantısından sonra bir açıklama yapan Eczacıbaşı, Türkiye'de giderek tırmanan suistimallerden ve ekonomik bunalımdan doğrudan doğruya hükümetin sorumlu olduğunu belirtti. 


Eczacıbaşı, anarşik olayların Türkiye'de alışılmamış boyutlara ulaştığına ve ekonomik sorunların ülke onurunu pazarlk yapacak düzeye var dığına değinerek ülkenin bölünmesine ve rejimin temelinden değiştirilmesine yönelik faaliyetlerir. 
tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti, 


Hükümet programında karma ekonomi ilkesin- den bahsedilirken, bir yandan da özel sektörün baltalandığını söyleyen Eczacıbaşı, ekonominin çıkmazının ancak özel teşebbüsün bilgili ve tecritbeli yönetimiyle sona erdirilebileceğini savundu. 


İsmail Aydın, Murat Şener, Lokman Uzel ve Mehmet Keklik adlı komandolar Emniyet Müdürlüğünde görülüyorlar. 


Otomobil hırsızı komandolar gazetecileri tehdit etti 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Gasp Masası ekipleri. 
Haznedar Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu üyesi, Atatürk Öğrenci Yurdu yönetim memuru ve Ortaköy Eğitim Enstitüsü öğrencisi Lokman Uzel' in başkanlığındaki 4 kişilik şebekeyi silahlı çatışma sonunda yakaladı. 


34 DS 648 plakalı otonun içinde yakalanan komandolardan Lokman Uzel'in üzerinde bir tabanca, bir şarjör ile 13 
mermi. Mehmet Keklik” 


bağlı 16 köy muhtarı 


belirttiler. 
dilekçeyi ilgililere söylediler. konuyla 


ledi: 


dönüyoruz. 


ERZİNCAN (ÖZEL) 

Erzincan'ın Kemaliye bağlı Başpınar Bucağının 16 köy muhtarı ve köylüler doktor sorununun çözümünü istediler. Başpımar'a 


rında toplanarak doktor sorununun çözümü için çaba harcayacaklarını Muhtarlar imzaladıkları 


ilgili bir açıklama yapan Yukan Umutlu köyü muhtarı Ahmet Yıldız şunları söy- 


"Başpınar bucağı ile köylerinde binlerce insan yaşamaktadır. Baraj yolumuzu “aldı götürdü. Başpınar ile köylerimiz arasındaki yollarımız YSE tarafından yıllardır tamamlanmadı. Ancak hava şartlarının elverdiği günlerde, haftada bir gün doktor gelebiliyor. 
olaylarda, hastalarımızı katır sırtın- da doktora yetiştiremeden köye İşte bizim halimiz." 


KEMAH SAĞLIK OCAĞINDA DOKTOR YOK ` 

Senelerden beri doktorsuzluktan sağlık hizmetlerinin yürütülmediğini söyleyen Kemahlı yurttaşlar, durumlarını şöyle anlatıyorlar : 

"Doğu Bölgesine gelen doktorlar burada hizmet yapmak istemiyorlar. Ya askerliklerini ya da başka bir Şeyi bahane edip buradan ayrıhyorlar. İlçemizde doktor olmadığı için hastalarımızı Erzincan'a götürmek zorunda kalıyoruz. Çektiğimiz ` zorluklardan kurtulmamız için kısa zamanda ilçemize doktor atanmasını istiyor ve bekliyoruz." 


REFAHİYE ÇAMLIMULK SAĞLIK OCAĞININ TABELASINDA SAĞLIK 
OCAĞI YAZIYOR 
İÇİNDE KOYUN KUZU MELİYOR 


Bu da başka bir sağlık ocağının 


in üzerinde ise 9 mm'lik bir tabanca bulundu. 

Komandoların içinde yakalandıkları otonun, Muzaffer (o Uzunhüseyinoğlu'ndan tabanca tehdidiyle gasp edildiği, bu otoyla Sirkeci'de Fevzi Sürgüt'e ait bir derici dükkanını soyacakları öğrenildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde basın mensuplarına gösterilirken, sık sık ülkücü olduğunu söyleyen Lokman Uzel adlı komando, "bir gün bütün gazeteleri müsait 


KEMALİYE'NİN 16 KÖY MUHTARI: 


"KATIR SIRTINDA 
HASTA TAŞIYORUZ” 


© Sağlık Ocaklarında doktor yok © Bazılarında da koyun, kuzu besleniyor 


öyküsü, 1946 senesinde faaliyete geçen Refahiye Çamlımülk Sağlık Ocağında bugüne kadar hiç kimse tedavi olmamış. 

Buraya, zaman zaman bir hemşire gönderilmiş göstermelik olarak, O da köyler arasında davetlere gitmekten vakit bulamamış sağlık ocağına gitmeye. 
vurmuş. Ya da iğneci diye gönderilenler koyun kuzu beslemişler sağlık ocağında. 

Köylüler gülerek alaylı alaylı anlatıyorlar bu olayı: 

“Vallah, burası zaten çok değişiyor. Biri gelip biri gidiyor. Bir kız vardı, bir zaman, Davetliydi sanki, misafirlikten hiç vakti 

“Buraya şöyle böyle 2-3 sene önce İğneci Dursun diye biri geldi. 
Bir sene kaldı. İkinci sene herif ne yapsın, koyun kuzu almış, hastanede onlara bakıyordu. Tabelanın üzerinde sağlık ocağı içeride koyun kuzu meliyordu". 

Evet, bu sene sağlık ocağında koyun kuzu yok ama değişen pek şey de yok. Kapılar kapalı, içeri- den sinek sesleri geliyor. Gene halkm sağlık hizmetlerine cevap vefmiyor. Hastası olan Erzincan'a, Refahiye'ye zorlukla gidiyor. 

Süleyman Erkan isimli köylü şunları söylüyor: 

"Hastası can'a götürüyor. Zaten kimi de kışın yola çıkıp rezilce yollarda ölmetense, evimde rahat rahat ölürüm diyerek yola çıkmıyor. Ölüp gidi- 


ilçesine 


kendi arala- 


verdiklerini 


yapılıp 


Acil 


yor." 


İşte, Doğu Anadolu'nun bu bölgesindeki sağlık hizmetleri. 

Ölüme terk edilen insanlar. 

Doktorsuz ölen köylüler. 

İlaçsız, dermansız çocuklar. 

Doğum sancılarıyla can veren kadmlar, gelinler, 

Bizim insanlarımız... 

Ve dönem dönem koyun kuzu beslenen sağlık evleri... 


bir yerinize sokacağım"' diyerek gazetecileri tehdit etti. 


Komandoların tehditkar tavrı bütün basın mensupları tarafından tepkiyle karşılandı. 


Daha öncede otomobil hırsızlığından kaydı olan Haznedar Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu üyesi Lokman Uzel'in, birçok olayda silah kullandığı ve Ahmet Açılış adlı genci tabancayla yaralamaktan aranmakta olduğu öğrenildi. 


Kapsına kilidi 


olmazdı. 


yazıyordu, 


olan yaz kış Erzin- 


24 Nisan 1979 


SBF Yönetim K yönelen baskılara karşı bildiri yayınladı 


rulu, öğretim özgürlüğüne 


"öğrencilere farklı düşünceleri __ tanıma olanağını sağlamak öğrenim özgürlüğünün koşuludur” 


ANKARA(ÖZEL) 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Kurulu; öğretim özgürlüğüne yönelen tehditlerin yoğunlaşması üzerine bir bildiri yayınladı. Oy birliği ile benimsenen bildiride her türlü bağnazlığa ve baskıya duraksama gösterilmek sizin karşı çıkılması istendi. 


Fakülte Yönetim Kurulu tarafından öğrencilere ve kamuoyuna açıklanan bildiride şöyle denivor: 


"Üniversite özerkliğirin amacı, gerektiğinde siyasal iktidara topluma ve bu arada öğrenci çoğunluğuna aykırı gelecek düşüncelerin serbestçe savunulabilmesi ve bu yoldan toplumun düşünsel yenilenme olanaklarının daima açık tutulmasıdır." 

“Bu nedenle her öğretim üye ve yardımcısının kendi bilimsel anla- 


yışı çerçevesinde her türlü baskı ve endişeden arınmış olarak ders verme özgürlüğü, üniversite özerkliğinin ayrılmaz bir ögesidir. Bu özgürlüğün tek “miri not verme sırasında öğrencilere herhangi bir ayırım yapılma masıdır,‘ 

Böyle bir anlayış öğrencilere farkh düşünceleri tanıma ve öğrenme olanağını sağlayarak üniversite düzeyinde öğrenim özgürlünün vazgeçilmez koşulunu oluşturur." 

"Bu bakımdan fakülte kurulu öğrenim özgürlüğünün temeli olan Mülkiyede öteden beri savunulan çok yönlü eğitimin tek renkli bir eğitim durumuna düşürmeye yönelik bir egitim her türlü bağnazlığa ve baskıya hiç bir duraksama göstermeden bir kez daha karşi çıkmaya oy birliği ile karar verilmiştir." 


SBF'DE DEMOKRASİ ÜŞMANLIĞININ BAŞINI 
IGD ÇEKİYOR 


Siyasal Bilgiler Fakültesinde 27 
Nisanda yapılacak öğrenci temsilciliği seçimlerine üç gün kaldı. Yapılacak seçimler dolayısıyla, seçimlere katılacak gruplar üst üste bildiriler yayınlayarak görüşlerini açıkladılar. 

SBF'de seçimlere, 


| çeşitli dül şüncelerin özgürce dile getirilmesil nin engellendiği, fikirlerin baskıyla susturulmaya çalışıldığı ve okuldaki! geniş öğrenci kitlesinin iradesine Aykırı eylem çizgileri izlendiği şdrtlarda gidilmektedir. O halde SBF'de üç gün sonra yapılacak seçimler ve bu amaçla yapılan propaganda çalışmalarının yul karda belirtilen olumsuzlukların ortadan kaldırılmasında bir araç 
| olarak ele alınması gerekiyor. 
| Ancak, huzur isteyen öğrencilerin taleplerine hiç ama hiç ku- 
| lak asmadıklarını daha önce de 
| defalarca ispat etmiş Olanlar 
yayınladıkları bildiri de bakın derl nek yönetiminde bulunan Dev-Yol' lu nasıl eleştiriyorlar : 
| "Dernek yönetimi Aydınlık ta- 
| raftarlarının bildirilerini yayınlayarak gerici bir tutum içine gir- 
| mektedir. Aydınlık taraftarlarının 
görüşlerinin açıklanmasına izin veril- 


memelidir.' | 

Bunu isteyenler ise İGD ve o- | nunla ittifaka girişen Genç Öncü Grupları. 

Yayınlanan bu bildiri ile SBF' de fikir özgürlüğü ve demokrasi düşmanlığının kimlerden kaynak- l landığı bir kez daha ortaya ge mış oluyor. l 

Ancak, SBF-DER, seçimlerinin l demokratik bir şekilde yapılacağını söyleyen Dev-Yol taraftarları ise seçimlere katılacak grupların bildiri, afiş ve duvar gazetelerinin asılmasının yararlı olacağını, ayrıl likların ise ideolojik mücadele ile yürütülmesi gerektiğini belirtiyor- | lar. Bu tutum gençlik içinde fi- d kir özgürlüğünün sağlanabilmesi ` yolunda atılan önemli bir adımdır. | Ancak Deywrimci-Yol taraftarları SBF'de seçim döneminde izledik- | leri bu tutumlarını her zaman uygulamalı ve okullarda demokratik l bir tartışma ortamının ancak böyle sağlanabileceğini bütün öğrencilere de açıklamalıdırlar. 

Devrimci Yol taraftarlarının bu konuda atacakları adımlar ise kuşkusuz SBF öğrencilerinin can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü mü- | cadelesne katkıda Dee 


Bingöl Sağlık Müd 


oo e. 


ürünün yo 


Isuzlukları 


araştırılıyor 


© Müfettişin tutumu halk arasında kuşku yarattı 


BİNGÖL(ÖZEL) 
Bingöl Sağlık Müdürünün halka ve sağlık personeline karşı şikayet konusu olan tutumunu incelemek ve araştırmak üzere bakanlıkça görevlendirilen müfettiş heyeti çalışmalarını sürdürüyor. 
Müfettişin sağlık müdürünü koruyucu bir tutum alması, halk ve sağlık personeli arasında inceleme- nin sonuçları hakkında kuşku yarattı. 


Seğlik Müdürlüğünde çalışan personelmüdürünün kendilerine küfür ve hakaret etmesinden şikayetçi. Ayrıca bakanlıkça personele ayrılan önlük, ayakkabı gibi yardımları almadığı ve sürtüşmeler sonunda bazılarını verip bazlarını vermediği de şikayet konuları içinde yer alıyor. 


Sağlık Müdürünün hastaneye muayene için müracaat eden hastalardan yersiz yere para aldığı söyleniyor. Elazığ veya Diyarbakır'a kaldırılması gereken acil hastalar, hastane araçlarıyla nakledildiğinde kendilerinden benzin pârası isteniyor. 
Bazı vatandaşlar para vermeyince, bu durumu bildiren şoförlere, Sağlık Müdürünün, "Neden ada- mi dövüp parasını almıyorsun da gelip bana şikayet ediyorsun?" dediği bildiriliyor. 


7 ADET DAMPERLİ KAMYON 
SATINALINACAKTIR 


İ.E.T.T. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Çeşitli işlerin yürü- 


şitli. kansız olduğunu söylütülmesi için yapılan baş- yor. 
vurularda, makbuz karşı- Bu son tutum. halkın 


lığı para alındığı kaydediliyor. 65 yaş için yapılan bütün başvurularda her vatandaşa makbuz kesildiği, "Bu makbuzu oku ve yırt hemen" denerek, ancak vatandaş Sağlık Müdürünün önünde mak- 


rüşlerini pekiştirdi. 


daha önce alınan paraların da kanunsuz bir şekilde alındığı şeklindeki gö- 


buzu yırttıktan sonra 


dosyasının verildiği ifade ediliyor. 


Müfettişler ise bunları anlatanlara, "Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz? Belge getirin" diyorlar. Sağlık Müdürünün uygulamalarını anlatan bir muhtarla müfettiş arasında sert bir tartışma geçti. Belge isteyen müfettişe muhtar şu cevabı verdi. 

“Bingöl'de çıkın halk arasında bir araştırma yapın. 100 kişiden bir kişi çıkıp, 'Sağlık Müdürün- den memnunum' derse biz bütün şikayetlerimiz- den vazgeçeriz." 

Bunların yanısıra Sağlk Müdürü, müfettişin yanında şu ifadeyi kullandı: "Ben 30 seneden beri buradayım. Bütün Bingöl birleşse bana bir şey yapamaz." 


Sağlık Müdürü son olarak halktan aldığı paralar karşılığında makbuz da vermemeye başladı. Sebep olrak da Sıkiyönetim olduğunu, bunun im- 


1- Yukarıda yazılı Taşıtlar mektupla fiat ve teklif isteme usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 


şartnamede yazılı kanuni nisbetlere göre hesap 


edilecek teminatı ihtiva eden teklif mektup- 


Bodrum katında adam boyu su var. 


Sıkıyönetimin uzatılması güven oylamasına dönüştü 


Üç CHP Milletvekili istifa etti 


HABER MERKEZİ 
Diyarbakır CHP Milletvekili Eşref Cengiz, Adıyaman CHP Milletvekili Ramazan Yıldırım ve Mardin CHP Milletvekili Metin Musaoğlu partilerinden istifa ettiler. 

Partilerinden dün ayrılan üç CHP Milletvekilinin istifalarına neden olarak, 'anarşinin büyük boyutlara ulaşması, ekonomik konularda yanlış politikaların uygulanması, geri kalmış bölgelere gerekli hizmetlerin götürülmemesi" gösterildi. 

Üç milletvekili basına yaptıkları açıklamada, bundan sonra hiç bir partiye bağlı olmadan bağımsız olarak çalışacaklarını bildirdiler. 


İSTİFA DİLEKÇELERİ 

Öte yandan Cengiz, Musaoğlu ve Yıldırım'ın Millet Meclisi Başkanlığına ve CHP Genel Başkanlığına gönderdikleri istifa mektupları da açıklandı. Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu, mektubunda is* 'a geekçesi olarak şunları söyledi: 

"Halkımızı bezginliğe vardıran sosyo-ekonomik konularda basına yaptığım açıklamalar ışığında CHP'den istifa ediyorum." 

Adıyaman Milletvekili Ramazan Yıdırım ise mektubunda istifa gerekçesi olarak anarşik olayları ve hayat pahalılığını gösterdi. 


Bilindiği gibi Yıldırım, 


bir süre önce de ÜHP'den istifa etmiş ancak daha sonra istifasını geri almış- 


yi 5 Haziran 1977 seçimlerinde Diyarbakır'dan bağımaz milletvekili seçilen ve sonra CHP'ye giren Eşref Cenğiz ise istifa mektubunda şu görüşlere yer verdi: "Halktan güç olarak bağımsız seçildikten sonra memlekete hizmet götüreceği inancında olarak 


“girdiğim CHP'nin 15 ay 


lık icraatında bunun hayal olduğu görülmüştür. 
Bu sebeple CHP'den istifa ettiğimi arzederim" 

Bu üç istifa ile CHP' nin Millet Meclisindeki sandalye sayısı 211'e düştu. aynca hükümetin 
sandalye sayısı da 222 
ye indi. Diğer partilerin ve bağımsızların Meclisteki sandalye sayıları ise şöyle: AP: 172, MSP: 24, MHP: 17, Bağımsız: 20, CGP: 1, DP:1, Boş:'4. 
CHP'DEKİ TEPKİLER 

Öte yandan istifa konusu CHP'de hayretle 
CHP Genel 
Sekreter Yardımcısı Orhan Birgit, istifalarla ilgili bir soru üzerine, "Parti Genel Merkezine ulaşmış bir bilgi olmadığını" söyledi, Birgit, "Haberi biz de başkasından öğrendik. 
henüz istifalar bize intikal etmiş değil" dedi. 

Başbakan Yardımcısı Orhan Evüboğlu da isti- 


karşılandı. 


“konusu 


falardan haberi olmadığını söyledi. 

İstifa haberinin duyulması üzerine CHP üst kademe yöneticileri Parti Genel Merkezinde Mustafa Üstündağ'ın Başkanlı- 


ğında erken saatlerde toplantıya girdiler. 
YORUMLAR 
Ankara'daki siyasi çevrelerde istifa eden CHP milletvekillerinin üçünün de Doğu Bölg- 


sinden olduğu bir rastlantı olmadığı istifa nedeni- nin, sıkıyönetimin genişletilmesi tartışmalarıyla ilgili olabileceği şeklinde yorumlar yapılırken görüşlerine başvurduğumuz bazı CHP milletvekilleri de Eşref Cengiz ile Ramazan Yıldırım'ın öteden beri parti içinde kişisel huzursuzlukları olduğunu söylediler. 


TÜRK HABERLER 
AJANSININ YORUMU 


Türk Haberler Ajansı 
MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın iki gün önce CHP'den kopmalar olacağı şeklindeki kehanetinin üç CHP milletvekilinin istifasıyla doğrulandığını iddia etti. 

Birinci MC hükümetinde Bayındırlık Bakanı olarak görev yapan Mardin MSP Milletvekili Fehim Adak'ın Metin Musaoğlu'nun hemşehrisi olduğunu belirten THA, Adak'ın, başta Musaoğlu olmak üzere Doğulu üç milletvekilinin istifasında rol oynadığını iddia etti, 

THA'nın bildirdiğine göre bir parlamenter, Metin Musaoğlu'nun seçmenlerinin Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi" nin seçmenleriyle anla- 


şamadıkları ve araların- daki ilişkilerin (o "'düşmanlık" şeklinde oldu- 


ğunu kaydederek, "Adak ve Musaoğlu'nu destekleyen seçmenlerin Şerafettin Elçi'ye karşı olmaları, karşıtların birliği ilkesinin uygulanmasına yol açtı"' dedi. 


MSP GENEL 
SEKRETERİ 
OĞUZHAN ASİLTÜRK 

CHP'li üç milletvekilinin partilerinden istifa etmeleri konusunda görüşü- ne başvurduğumuz MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk istifaların geç bile kaldığını belirterek şunları söyledi: 

“Anlaşılıyor ki grüpta daha büyük rahatsızlıklar var. CHP'den istifaların artacağını zannediyoruz. 
Önceden pazarlıkla anlaşabiliyorlardı. Artık iş pazarlıktan çıkmıştır. 
Hükü metin düşmesi sözolabilir. Ama daha da önemlisi hükümeti içinde bulunduğu durumun daha cddi oldu- 


Mandıra Caddesinin ortasında kaynayan lağım suları. 


ğunu anlamasıdır." 
TBMM'DE DURUM 
AP'den sonra MSP'nin de Sıkıyönetime red oyu vermesini açıklamasıyla birlikte sıkıyönetimin TBMM'de uzatılması hassas bir dengeye kalmış oluyor. Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılabilmesi için 318 kabul oyu gerekiyor. CHP'den 3 milletvekilinin istifasıyla milletvekili ve senatör sayısı 287'ye düşmüş bulunuyor. Milli Birlik Grubuyla 
Kontenjan Grubunun 32 


ve Faruk Sükan'ın oyları da eklenince sıkıyönetime kabul oyu vereceklerin sayısı 331'i bulmuş oluyor. Bu durumda lehte oy verebilecek 14 parlamenterin oylamaya katılmaması halinde sıkıyönetimin uzatılması tehlike- ye düşmüş olacak. 


EŞGÜDÜM 


Dün Başbakan Bülent Ecevit'in Başkanlığında Genelkurmay'da yapılan genişletilmiş Eşgüdüm Toplantısında, son iki ay- 


oyu ile bağımsız bakanlar 


Tütün üretimi her geçen gün azalıyor 


@ Üretici taban fiyatın 100 lira olmasını istiyor. 


YADİGAR ÖZÜDURU 


Marmara Bölgesi Ekici Tütün Piyasasının 20 Nisanda açılacağı bildirildiği halde, açılmadı. Üreticiler piyasanın bir an önce açılmasını beklerken, yetkililer kesin bir gün veremiyor. 

14 ayda ürettiği tütüne, 75-80 lira masraf yapan 
üretici, ürününe en az 100 lira isterken, yetkililerden gene ses yok. 

Bursa'nın ilçesi Orhangazi'ye bağlı Yeniköy'ün Muhtarı, Ömer Acar; köydeki üretimin her geçen gün azaldığını belirterek, "Üretici zarar ediyor, onun için 
600 züra'dan kala kala 120 züra kaldı, böyle giderse 
tütün üretimi birkaç seneye kadar kalkar" dedi. 

Bursa Bölgesi tütün üreticisi, icar parasının yüksek olmasından, gübrenin, sulamanın, sürmenin, işçi parasının pahalı olmasından yakınarak, ürünlerini sattıktan sonra elinde bir şey kalmadığından şikayetçi oldu. 

Tütün üretiminde ilaçlamanın çok önemli olduğunu belirten üreticiler, Zirai Donatımın ilaçlamayı üzerine almasını, Ziraat Mühendislerinin köylere gelip yardımcı olmasını, ilaçlamanın nasıl yapılması konusunda köylüye eğitim yapmasını istediler. 

Târım Kredi Kooperatifi'nin görevini yapmadığını belirten üreticiler, birçok üyenin istifa ettiğini bildirdiler. Kooperatifin, köylüye gerekli gübreyi zamansız getirdiğini, bunun da üretimi aksattığını belirten köylüler, kooperatifin verdiği kredi konusunda da ; 

"Kooperatif bize, 1 dönüm için 300 lira kredi veriyor, Bu hayat şartlarında 1 işçinin yevmiyesi 250- 
300 lira, 1 öküz 14 bin lira ken, bu 300 lira ne işimize yarar. Kooperatif veya Ziraat Bankası, hiç değilse bir çift öküz parası kredi vermelidir'' dediler. 

Devletin, tütün üretimini engellediğini belirten köylüler, bu konuda da şunları söylediler: 

"Devlet, 'Nisanın 20'sine kadar her üretici, kaç dönüm tütün ekeceğini bir beyanname ile bildirecek' dedi. Biz bunu anlamıyoruz. Daha elimizden 1978 tütünü alınmadı, çoğumuzun toprağı yok, icarla çalışırız, daha toprak kiralamadık. Bu süre içinde beyannameyi veremezsek, tütün ekemeyecekmiyiz. Bu uygulama bizi tütün üretmekten vazgeçmeye zorluyor. Halk bu uygulamaya karşıdır" dediler. 

Ayrıca, piyasanın geç açılması, açıldıktan sonra eksperlerin tutumu, bin lira ayın zahmeti ile ürettiği tütününe, maliyetinin altında para verilmesi üreticiyi canından bezdiriyor. 

Buna, Orhangazi İlçesinin Yeniköy nahiyesi örnek. 600 tütün ekicisinden,120 tütün eken aile kaldığı,köy muhtarı Ömer Acar tarafından belirtildi. 


Tekel Memurları 


dır sıkıyönetim uvgula- 


Fotoğraflar: Korhan ATAY 


BÜROKRASİ YÜZÜNDEN 
İKİ AYDIR LAĞIM SULARI İÇİNDE OTURUYORLAR 


ları 7.5.1979 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Metrohan 4. katta bulunan Levazım Müdürlüğü Taşıtlar Kısım Şefliğine elden verilecektir. 

2- Bu işe ait şartnameler Levazım Müdürlüğü Taşıtlar Kısım Şefliğinden bedelsiz olarak alınabilir. 


(Basın: 13873-406) 


4 i İstanbul Sağlık Müdürlüğü 
İSTANBUL(ÖZEL) (den oluyor. ERES nieee de henüz bir Kadıköy, Fikirtepe, Mandıra Patlayan lağımın tamir edilmesi irtti S a. k 7 5 cevap alamadıklarını belirttiler. 
Caddesi ve Özen Sokakta oturan için Kadıköy Belediye Şube Mü- halk iki aydır evlerini basan lağım dürlüğü, Fen İşlerine başvuran Semt halkı, yakında bastira- 


suları ve taşkından kaçan farelerle mücadele ediyor. 

İki ay önce patlayan lağım, özellikle her yağmurdan sonra taşıp civardaki tüm evlerin zemin kat ve bahçelerinin lağım suları ve boğulmuş fare leşleri ile dolmasına ne- 


semt halkı, lağım şebekesinin müteahhide yaptırıldığı, henüz teslim alınmadığı, bu yüzden tamirinin belediyece yapılmasının olanaksız olduğu şeklinde cevap aldıklarını söylediler. Ayrıca Vali Muavinine başvurduklarını, onun önerisi üze- 


cak olan sıçaklarla birlikte, içinde çocukların koşuşup oynadığı lağım sularının salgın hastalıklara neden olabileceğini, bürokrasi yüzünden sorunlarına iki aydır çare bulmayan yetkilileri bir 


"kez daha uyardıklarını söylediler. 


Derneği (Tek-Der) Kongresi yapıldı 


İSTANBUL( ÖZEL) 
Tekel Memurları Derneği (TEK-DER) Genel Kurulu önceki gün yapıldı. Türkiye çapında 31 
şubesi bulunan derneğin genel kuruluna toplam 
153 delege katıldı. Seçimlere iki liste katıldı. 
CHP'lilerin ağırlıkta olduğu mevcut yönetimin genel başkan adayı Adnan Kaşay'dı. Dost Demokratlar adıyla çıkan muhalefeti ise TKP, Devrimci Yol, Kurtuluş ve bir kısım CHP yanlısı delegeler oluşturdu. 

Divan seçimlerinden sonra faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Raporda, Tekel Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan atamaların huzursuzluk yarattığı belirtilerek, tekel memurlarının çeşitli sorunlarına değinildi. 

Genel Başkan Niyazi Sürenkök de'yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı oranında ücretlerin artırılmasını, eşel mobil sisteminin getirilmesini, katsayı sisteminin kaldırılmasını istedi, 

Daha sonra Dost Demokratlar grubu, genel kurula bazı delegelerin çağrılmadığını iddia ederek, de'egelerin durumlarını saptayacak bir komisyon kurulmasını önerdi. Öner: salt çoğunlukla kabul edildi. 

Yapılan oylama sonucu TEK-DER Genel Başkanlığına Dost Demokratlar Grubunun başkan naay Güzin Yavuz seçill. 


ması ve sıkıyönetim bölgelerindeki olayların değerlendirilmesi dışında Doğu'da alınacak önlemlerin ve bölücülük konusu ile bölge ülkeleriyle yapılacak işbirliği üzerinde de duruldu. Bu konuda Milli Güvenlik Kuruluna verilecek bilgiler değerlendirildi. 
MİLLİ GÜVENLİK 
KURULU VE 

BAKANLAR KURULU 


Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün başkanlığında bugün saat 9,30'da yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gündemini sıkıyönetim konusu oluşturuyor. 
13 ilde uygulanmakta 
olan sıkıyönetimin 26 Nisanda sona ermesi nedeniyle, iki ay daha uzatılması için Milli Güvenlik Kurulu'nun Bakanlar Kuruluna tavsiyede bulunması gerekiyor. Ancak, esas merakkonusu olan husus, Milli Güvenlik Kurulunun bu tavsiyesi içinde sıkıyönetim o kapsamına yeni bazı illerin daha alınıp alınmayacağı ve gerekçesine "bölücülük" kavramının eklenip eklenmeyeceği. 

Cumhurbaşkanının ve bazı komutanların, sıkıyönetimin O gerekçesine Anayasanın 124.maddesinde yer alan "ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren" şiddet hareketlerinin de eklenmesi eğiliminde oldukları ve hatta iki ay önce Milli Güvenlik (o Kurulu'ndaki sıkıyönetim uygulaması tartışmalarında bu eğilimlerini açıkça belirttikleri 
biliniyor. Öte yandan 6 
bağımsız bakanın hükümete verdikleri muhtıra- da da konunun yer alması, bu eğilimin güçlenmek te olduğu şeklinde yorumlanıyor. Bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, ayrıca sıkıyönetimın kapsamının bazı Voğu ve Güneydoğu illerini, hatta İzmir'i de içine alacak şekilde genişletilmesi de görüşülecek. 

Milli Güvenlik Kurulunun bu konularda alacağı tavsiye kararının Bakanlar Kurulunda yapilacak tartışmaları da etkilemesi, görüş ayrılıklarını ortadan kaldırması ve Milli Güvenlik Kuruunun tavsiyesi yönün- de bir kararın çıkması ihtimalini o kuvvetlendirmesinden sözedili yor. 


CHP ORTAK GRUBU 


Bugün toplanacak olan CHP ortak grubunda da sıkıyönetimin 

uzatılması halinde gerekçesine "'bölücülük" maddesinin eklenmesi ve kapsamının genişletilmesi konuları ele alınacak. 

Sıkıyönetimin ilanına daha başlangıçta karşı çıkmış olan 70'e yakın parlamenterin bugünkü toplantıda sıkıyönetimin genişletilmesi bir yana, uyguladığı illerde sürdürülmesine tekrar karşı çıkacakları bildiriliyor. Bu parlamenterlerin Doğu' da bölücü faaliyetleri önlemek için sıkıyönetime gerek olmadığı, bu sorunun sivil yönetimin alacacağı önlemlerle çözülebi- 


leceğ'ni savundukları bil- , 


dirildi. 

Bu tartışmalar sonucunda sıkıyönetimin TBMM'nde oylanması sırasında herhangi bir sorun çıkmaması için CHP Ortak Grubunda bağlayıcı karar alınması bekleniyor. 

Sıkıyönetime karşı olan parlamenterlerin büyük çoğunluğunun bağlayıcı karara uyacakları, ancak o parlamenterlerin geçen oylamada olduğu gibi oylamaya katılmayacakları da bildiriliyor. 


MİLLİ BİRLİK 
GRUBUNUN GÖRÜŞÜ “Türkiye'de esen havanın sıkıyönetimin ortadan kalkmasını düşündürecek yönde olmadığını" söyleyen Milli Birlik 


Grubu üyesi Sezai Okan, daha sonra şöyle dedi: 

"Hükümet teklifinin sıkıyönetimin kapsamı 


ve içeriği bakımından yeni bir unsur içermemesi halinde Milli Birlik Grubunun oyu evet olacaktır. Ben ve arkadaşlarım mevcut çerçeve içerisin- de ve Milli Güvenlik Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda da gelecek öneriye evet diyeceğiz. Sıkıyönetimin çerçevesinin genişletilmesini öngören bir teklifin gelmesi halinde ise grubumuz toplanarak konuyu görüşecektiye 


DOĞAN 
YURDAKUL 


açıkça 


Değirmenin suyu 


Son dört-beş gündür Tahtakale'deki "yeraltı dünyasına" karşı sürekli operasyonlar yapılıyor. 

Birçok ünlü "iş" adamı, armatör ve bazı kamu görevlileri gözaluna alındı. 

Gözaltına alınanlardan Haydarpaşa Gümrük Müdürü Galip Kayıran'ın kaçakçılarla ilişkisi olduğunun saptandığı söylendi. 

Mafya "kuralları" gereğince öldürülen bir silah kaçakçısırın bıraktığı ihbar mektubuyla başlayan operasyonların devam edeceği ve bu mektuba göre daha birçok kişinin tutuklanacağı belirtiliyor. Kaçakçıların yurt dışına kaçmak için birbirleriyle yarıştıkları ve THY'nin dış hat seferlerinin tamamen dolu olduğu yazılyor. 

Yer üstündekinden bambaşka bir dünya olan karanlık Tahtakale dünyasının bir bölümünün silah ve altın kaçakçılığı bölümünün bir ölçüde aydınlanmaya başladığı anlaşılıyor. 

Ama henüz döviz karaborsası ve kaçakçılığı ile ilgili fazla bir gelişme yok. Gerçi silah kaçakçılığının döviz karaborsacılarıyla işbirliği içinde yapıldığı, yurda sokulacak silahların Türk parası olarak burada yatırılmasından sonra, Tahtakale Merkez Bankasının dış ilişkilerinin devreye girdiği ve karaborsadan alınan işçi dövizlerinin silahların alındığı yere yatırıldığı anlaşılmıştır. 
Ancak, döviz işinin başında kimlerin olduğu ortaya çıkarılamamıştır. Kimbilir, bakarsınız bu işin altında da çapanoğlu vardır ve fazla kurcalanması bazı bankaları ve büyük sermaye çevrelerini rahatsız edebilecektir. Tahtakale Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki rekabetin, böyle "fiili" bir mücadeleye dönüşmesi ise, belkide muhtaç olduğumuz yetmiş senti de bulamama tehlikesi yaratabilecektir. 


"Büyük patronlar operasyonu yapıldı", 


“Tahtakale basıldı" "Silah kaçakçıları yakalandı" . İyi, güzel ama niçin bunca zaman sonra? 
Bu işin yıllardan beri yapıldığı ve anarşinin 


önemli silah kaynaklarından birinin Tahtakale olduğu ne zamandır bilindiğine göre, bu işe niçin bugüne kadar girişilemedi? 

Kaçakçıların, kendileriyle işbirliği halinde 


olan "kamu görevlilerinin" yardımıyla deniz | 


veya karayolundan silah soktukları açıklanıyor. 
Bu görevliler sadece gümrük görevlilerin den mi ibaret? Yoksa bu işin bunca zaman üstüne gidilmemesinin arkasında, İstanbul'da Mahi da, hükümete istihbarat vermediğinden şikayet edilen "görevliler"de var mı? Otel odasında ölü bulunan bir kaçakçının ihbar mektubuna kadar 


neden İstanbul'daki bazı "görevliler" bu konu- 


da hiç bir istihbarat vermediler? 

Hani aklımıza 12 Mart dönemi geliyor da, ozamanlar Tahtakale'deki yeraltı dünyasının, Faik Türün ile nasıl ilişki kurduğunu, Mafya-Kontrgerilla ilişkilerini yürütmekle görevli Şahap Atalay'ın bu konuda Tahtakale've ne yardımlar yaptığını hatırlıyoruz. Hatta bugün gözaltına alınanlardan 'Hüseyin Ağa” lakaplı Hüseyin Uğurlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kaçakçıların, Rüçhan Adlı ve Türkan Şoray'ı Faik Türün'e nasıl elçi yolladıkları, Türün'ün çocuğu için nasıl iki cemse dolusu oyuncak ve çocuk eşyası hediye gönderdikleri hatırımıza geliyor. 

Ola ki İstanbul'da bugün de bu ilişkileri sürdüren, subaşlarını tutmuş kamu görevlileri bulunsun. Ve Tahtakale operasyonu bunun için yıllarca yapılamamış olsun. 

Anarşinin büyük boyutlara ulaşması karşısında birçok kişinin kafasını kurcalayan soru "Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu kadar silah ve cephane nereden bulunuyor?" sorusuydu. Aslında bu soru cevabını bulmuş, fakat Tahtakale gürültüleri arasında ikinci planda kalmış, üzerinde fazla durulmamıştır. Tahtakale operasyonuyla daha çok "değirmenin suyu nasıl giriyor" sorusu için ilgilenmiştir. 


Oysa aynı operasyon, değirmenin suyunun nereden geldiğini de (Doğu'dan sokulan silahlar hariç) büyük ölçüde ortaya koymuştur: Bulgaristan'ın Varna Limanından veya yine Bulgaristan'dan karayoluyla TıK'larla. 

Bu silahların Türkiye'de gerici bir iç savaş çıkartmak için kullanıldığı açık olduğuna göre, Bulgaristan bunu neden yapıyor? 

Hükümetin, Jivkov'dan bu sorunun cevabını istemesi ve kamuoyunu aydınlatması gerekir. 


ABD Avrupa Hava Kuwetleri 


Komutanı Pauly, Türkiye” ye geliyor 


Hava Kuvvet- 


ANKARA (ÖZEL) 


Birleşik Amerika'nın Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanı John Pauly yanında NATO Güney Doğu Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Devol Frett olduğu halde Ankara'ya geliyor. 


OÖrganeral Pauly bu 


ziyaretini leri Komutanı Orgeneral Tahsin konuğu olarak yapıyor. 

Konuk generaller Ankara'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan 


Evren ve Milli Savunma. | Bakan Yardımcısını ziya- 


ret ettikten sonra Hava 


Kuvvetleri Komutanı e Rd 


görüşecekler. 


DGB üyeleri Münevver Toprak’ ın 


serbest bırakılmasını istedi 


ANKARA (ÖZEL) 


Merkez Devrimci 
Gençlik Birliği Başkanı, üyeleri Münevver Toprak' ım gözaltına alınmasını kınadı ve serbest bırakılmasını istedi. 

Münevver Toprak 21 
Nisan Cumartesi günü polisin okul otobüsünde yaptığı kimlik yoklamasında "Okuldaki olaylara karışıp karışmadığını 


araştırmak" gerekçesiyle 


Konuyla ilgili olarak basına bir açıklama yapan Merkez DGB Başkanı Hakan Yavuz, "Derneğimiz ve üyelerimiz okulların savaş alanları değil dostluk ve barış alanları 


olması için mücadele et- 


mektedir. Derneğimiz üyesi Münevver Toprak hakkında böyle bir nedenle soruşturma yapıl» ması anlamsızdır” dedi. 


Şahinkaya'nın . 
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Yeni bir Dünya Bankası Heyeti geliyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Bir ay kadar önce yurdumuza ekonomik durumu incelemek üzere gelen Dünya Bankası Heyeti,çalışmalarını tamamlamak üzereyken aynı bankadan bir başka he- 


yet yurdumuza geliyor. 
Daha önce nisan ayı- nın ilk haftasında gelece- 


ği bildirilen, ancak gelişi. 


bugüne ertelenen heyet daha önce Dünya Bankası tarafından finanse edilen projelerin durumunu incelevecek. 


KN 
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LENİN'İN DÜŞÜNCELERİ 


KÜLTÜR VE SANAT EMEKÇİLERİNİN 


YOLUNU 
AYDINLATIYOR 


FATMAGÜL BERKTAY 


“.. Yaşayan hiç bir insan (şu ya da bu sınıf arasındaki karşılıklı münasebetleri anladığı anda) şu yada bu sınıf yanında yer almamazlık edemez, belli bir sınıfın başarısından hoşlanmamazlık edemez. Belli bir sınıfın uğradığı talihsizliklerden üzüntüduymamazlık edemez, bu sınıfın düşmanlarına karşı, geri fikirlerini yayarak bu sınıfın gelişmesine engel olanlara karşı öfkelenmeden edemez. vb...' (Lenin, Sanat ve Edebiyat, Payel Yay., s. 
84, Çev. Şerif Hulusi). 

Lenin 1897 yılında "Biz Hangi Mirası : Reddediyoruz? 
adlı makalesinde, böyle yazıyordu . Bugün olduğu gibi o zaman da, sanatın ve edebiyatın toplumdan bağımsız olduğunu, sanatçının ancak bu "bağımsızlık" ortamında yaratıcı gücünü ortaya koyabileceğini, yoksa tüm bireyselliğini yitirip dolayısıyla sanatçı niteliğini de taşıyamayacağını öne sürenler vardı. Lenin, bu anti-Marksist görüşlere karşı amansız! bir mücadele verdi, bunların idealist özünü berrak bir şekilde sergiledi. Sanatın ve sanatçının sözümona tarafsızlığını yerle bir ederken, sanatçı ve yazarın rolünü, tarihi görevini ortaya koydu ve onlara yol gösterdi. 


“nsan, isçileri ve köylüleri hiç bir zaman aklından çıkarmamalı” 


Lenin, "maddecilik..., bir olayın her türlü değerlendirilmesinde doğrudan doğruya ve açıkça belli bir sosyal topluluğun görüşünden yana olmayı gerekli kılar" diyordu. 
(a.g.e 5.82.) 

Hiç kimse o kişi çok yetenekli bir sanatçı da olsa, içinde yaşadığı toplumdan, o toplumdaki sınıf mücadelesinden "bağımsız" ya da onun "üzerinde" değildir. Bu, sanatçı ya da yazarın iradesi dışında nesnel bir gerçektir. 
Burada.. sanatçıya ve yazara düşen görev, bu gerçeği kavrayarak toplum içindeki yerini bilinçle saptamaktır. Kime hizmet edecektir? Tarafsızlık maskesi ardında bir avuç sömürücü azınlığa mı, yoksa milyonlarca ve milyonlarca emekçi halka mı? Her yazarın ve sanatçının bu temel sorununa Lenin şöyle cevap veriyor. 
“Sanat halkın malıdır. Sa- 


, mat büyük emekçi kitleleri 


içinde iyice derinlere kök salmalı, bu kitleler tarafından anlaşılmalı, sevilmeli. Bu kitlelerin duygularını, düşüncelerini ve iradelerini birleştirme- li, bunları üstün bir seviyeye çıkarmalı... İnsan işçileri ve köylüleri hiç bir zaman aklın- da çıkarmamalı." (a.g. e. s. 
218) 

Sanatçı /e yazar, emekçi halka hizmet etmelidir, ame nasıl başaracaktır bunu? Tek başına sürekli olarak kendi “bireyselliğinden" dem vu- 


" rup en ufak bir eleştiri kar- 


şısında tüyleri diken diken olarak ve "yaratma özgürlü- 


. güm elden gidiyor" diye fer- 


yat ederek mi? Böyle bir tutum onu işçi ve köylülerle birleştirmek şöyle dursun, kendi kendisini, geliştirmesini de önleyecekve so.:uçta, o toz kondurmadığı “bireyselliği" nin bütün özgünlüğünü de yitirmesine yol açacaktır. Çünkü gerçek yaratma özgürlüğü ancak bir eleştiri ortamında varolabilir ve yaratıcı sanatçı ancak kitlelerle bağ kurabildiği, onların tepkilerini ve eleştirilerini öğrenebildiği ölçüde kendini yenileyebilir Fildişi kulesine kapanmış, hayattan ve kitlelerden kopuk 

ve dolayısıyla da “yalnız” sanatçı kendi burjuva iç dünyasının yoksul ve ci- 


desteklerken, da, proletarya kültürünün kitlelerden ve insanlığın kültür mırasından. kopuk bir şekilde yaratılacağını 


liz imgelerinden başka neyi dışa vurabilir ve bunları hangi emekçi umursar? İşte Lenin, “kahrolsun edebiyatın üstün insanları" derken, kendini milyonlarca halkın üzerinde tutan, kendinden başkasını gözü görmeyen bu bireyci aydınları mahkum ediyordu. 
"Üstün insan yalnızdır" diyordu Lenin, "Herkesten üstün olduğundan böyle yalnız olduğunu düşünür, 'Ama bu durumdan kurtulmak için de bir çaba göstermez, kaderini emekçi halkla birleştirmeye bir türlü razı olmaz. Bunun içinde kılıfı hazırdır: "Yaratma özgürlüğü". 

Lenin, aynı zamanda, "kah rolsun partisiz edebiyat." 
da diyordu. Peki böyle derken, yazarın "'yaratma özgürlüğünü" kısıtlamayı, onun bireyselliğini yadsımayı mı savunuyordu? Yoksa kimileri- nin öne sürdüğü gibi, "parti edebiyat: ' deyimiyle genel olarak edebiyatı değil de yalnızca "parti literatürünü" mü kastediyordu? Bu ikinci savı ortaya atanlar, açıkça Lenin'in görüşlerine karşı çıkma cesaretinden yoksunlar: yapabildikleri, ancak bunları çarpıtmaya yeltenmek. Çünkü Lenin'in görüşleri, . onların “üstün insan" benliklerini parçalıyor ve onları kaderlerini emekçilerle birleştirmeğe çagırıyor. Oysa bu "üstün insarlar" nasıl olur da "herkesin uyduğu kurallara uymayı kabul edebilirler" bu onların “yaratıcılıklarının"' "'bireyselliklerinin"' sonu olmaz m? 
Ama herkesin uyduğu kurallara uymayı kendilerine yediremeyenler, "bağımsızlıklarını" ilan ettiklerini sanarak, böylelikle bir avuçluk azınlığın koyduğu kuralları gönül rahatlığıyla uyuveriyorlar. Bu rahatlık içinde, "zaten nasıl olsa Lenin de Parti edebiyatı derken bizim yaptığımız edebiyatı kastetmiyordu”" diye kendilerini avutmaya çalışıyorlar. 

Lenin "Parti Örgütlenmesi ve Parti Edebiyatı" adlı makalesinde, sınıflı bir toplumda yazarın ve sanatçının yan tutmayabileceği şeklindeki idealist safsatayı çürütüyor; onun, kitlelerin hizmetine girmediği sürece burjuvazinin hizmetinde olan "yaratıcı bireyselliği"'nin, gerçekte hiç de özgür olmadığını ortaya koyuyor ve sanatçıya yaratıcılığını hertürlü (o zincirden kurtarmanın yolunu gösteriyordu. Çünkü sanatçı ya da yazar, sınıflı bir toplumda yaşadığı sürece, istese de istemese de şu yada bu sınıfın yanını tutacaktır. Tarihsel materyalizmin bu en temel ilkesini bilmezlikten gelmeyi yeğ tutanlar kendi "bağımsızlıklarını ilan ede dursunlar, Lenin yazarları halkın safında ver almaya,yeteneklerini dünyayı değiştirme mücadelesi- nin hizmetine vermeye ve bütün bunları gerçekleştirebilmek için de proletarya partisine katılmaya çağırıyordu. 
İnsanın hireyselliği en tam ve olgun ifadesini ancak sınıfsız toplumda bulabilir ve insan ancak bilinçli bir kollektifin bilinçli bir üyesi olarak özgürlüğüne kavuşabilir. İşte böyle bir kollektifin üyesi olan Partili sanatçı yaratıcı özgürlüğü sınırlanmak şöyle dursun, ancak bu durumda olanca yaratıcılığını ortaya koyma olanağını bulacaktır. 


KÜLTÜR 
MİRASININ 


DEĞERLENDİRİLMESİ 


Lenin, bir yandan proletaryanın sanatçılarının, aydınlarının ve kültür emekçilerinin ortaya çıkmasını coşkuyla diğer yandan 


sananlara 


eleştirici 


LENİN (1870-1924) 


karşı mücadele etti. Ekim Devriminden sonra ortaya çıkan Proletkult hareketi, geçmiş kültür mirasını tümüyle reddediyor, limonlukta ''yep- yeni" bir kültür yaratmayı hayal ediyordu. Bütünüyle idealis. bir bakış açısının ürünü olan bu görüş, aslında burjuva anarşizminin bir yansımasıydı. Lenin, 1920 yılındaki Proletkult Kongresi İçin karar Tasarısı'nda, her türlü eğitim faaliyetinde olduğu gibi sanat eğitimi alanında da kitlelerin sınıf mücadelesi ruhuyla eğitilmelerini Partisi, tarafından temsil edilen işçi sınıfının bütün eğitim işlerine etkin olarak katılmasını, işçi sınıfından ve onun Partisin- den "bağımsız" bir sanat eğitiminin sözkonusu olamayacağını savunuyordu. Lenin, uluslararası işçi sınıfı hareketinin deneyinin, Marksist görüşün devrimci sınıfın çıkarlarının tutumunun ve kültürünün biricik doğru ifadesi ol- 


«duğunu «ortaya "koyduğunu 


belirttikten sonra, şöyle diyordu: 


Marksçılığın inkilapçı işçi sınıfının ideolojisi olarak evrensel tarihi bir önem kazanmasının sebebi şudur: Bu dünya görüşü burjuva devrinin en değerli kazançlarını reddetmek şöyle dursun, ak sine, ikibin yıllık insanoğlu düşüncesinin ve kültürünün gelişmesinde değerli olan ne var sa hepsini değiştirip içine sindirmiştir. (Altını “biz çizdik.) 
İşçi sınıfı odiktatörlüğünün pratik tecrübesinden, işçi sınıfının her türlü sömürmeye karşı giriştiği son mücadele- den hız almış olup ancak, bu temele dayanan vebu yönde yürütülecek yarınki çalışma gerçek bir işçi kültürü gelişmesinin esası olarak kabul edilebilir." (a.ge.,s.192) 


Böylece Lenin, kültür mirasının' değerlendirilmesi konusuna berraklık getiriyor ve bu mirasın: tümüyle reddedilmesi kadar , onun hiç eleştirilmeden, olduğu gibi kabul edilmesine de karşı çıkıyordu. Marksizmde, geçmişin kültürünü incelenip bunun içinde Değerli olan n2 varsa onun seçildiğini ve bunların da değiştirilip özümlendiğini belirtiyordu. Oysa burjuva kültürünü Troçki gibi hayranları, burjuva kültürü önünde eğiliyor ve proletaryanın kültür emekçilerinin biricik görevinin, bu kültür kitlelere “taşımak” olduğunu savunuyorlardı. 


“Iroçki hem burjuva kültürü önünde yerlere kadar eğiliyor ve ondan başka hiç bir kültür tanımıyor, hem de büyük bir ikiyüzlülükle bu konudaki tutumunun Lenin'in tutumuyla aynı olduğunu öne sürüyordu. Lenin'in bireyci ve anarşistçe bir çıkış olarak gördüğü Proletkult hareketini mahkum etmesini anarak, “proletarya kültürünün hiç bir zaman yaratılmayacağı ` şeklindeki kendi görüşünü: Lenin in de desteklediğini iddia ediyordu. Oysa Lenin, sanat ve kültürü kitlelerden ve geçmişten koparan idealist görüşlerle mücadele ederken, bir yandan da proletaryakültürünün bütün filizlerini coşkuyla karşılıyor, umudunu onlara bağlıyordu. 
Proletaryanın aydınlarına ve sanatçılarını, hiç bir zaman perspektiflerini Marksist bakış açısını yitir-Tucınelerıni öğütlüyordu.Troç- 


ki bütün oportünistlerin ortak yöntemi olan bir tutumla hayatı boyunca Troçki'yi yerden yere çalmış olan Lenin'i ölümünden sonra kendi lehine tanıklık yapmaya çagırıyordu. Ama bütün sahtekarlıkları boşa çıktı, Lenin'in ona taktığı isim dünya proletaryasının zihnine kazılmıştı bir kez: Yuduşka Troçki. 


“İşçiler ve köylüler sirk temsillerinden daha iyisine layıktır” 


Lenin Ekim Devriminden sonra, kitlelerin sanat ve kültürden paylarını alabilmeleri için okuma-yazma seferberliğinin başlatılması, halkın düşünce , düzeyinin yükseltilmesi ve insanlığın kazandığı bütün bilgileri özümlemesinin sağlanması gerektiğini. belirti» yordu. Başka türlü, sosyalizmi kurmak olanaksızdi. Çarlık zulmü altında kültürel bakımdan geri bıraktırılan halkın bilinçli bir şekilde bu durumu- nun üstesinden gelmesini istiyor, proletarya devriminin en önemli görevlerinden biri olarak böyle bir kültür devrimini görüyordu. Yoksa emekçi halkın burjuvaziyi geride bırakması, ufkunu genişletmesi ve kendi kendini yönetecek duruma gelerek kaderini kendi ellerine alması mümkün değildi. 

Lenin, “işçi sınıfının sanatı" adı altında, uvriyerist (ameleci) ve kaba bir sanatın yayılmasına her zaman karşı çıktı. O, bütün yüreğiyle bağlı olduğu emekçi kitlelerin her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyordu. Kitleler için "sirk temsillerini" önerenlere karşı şu cevabı veriyordu: "Ama unutmamalı ki sirk temsilleri büyük sanat , gerçek sanat değildir, yalnızca az çok güzel bir eğlencedir. 
Unutmamalı ki, işçilerimiz ve köylülerimiz Roma'nın hür vatandaşlarına hiç benzemezler. İşçileri ve köylüleri besleyen devlet değildir: emekleriyle devleti besleyenler onlardır. Bu işçiler ve köylüler bir inkilap yaptılar, inkilabı korumak için kanlarını sel gibi akıttılar, görülmedik duyulmadık fedakarlıklara katlandılar. Onun için işçilerimiz ve köylülerimiz bu sirk temsillerinden daha iyisine lâyıktır. Gerçek sanat, büyük sanat haklarıdır. Onun için herşeyden önce, halk eğitimini ve öğrenimini mümkün olduğu kadar geniş bir alana yaymak lazım. Böylelikle kültür için lüzumlu olan alan hazırlanmış olur. Bu alan üzerinde yeni bir sanat, muhtevasına uygun şekli de yaratacak gerçek ve büyük yeni bir sanat, sosyalist bir sanat bitecektir." (a.g.e., 5.222.) 


Lenin,. bugün de, proletaryanın kültür emekçilerine her türlü gerici ideolojiye karşı mücadele etme, sınıf mücadelesinde açıkça sať tutma kafaları doğmatizmden arındırma, kolaycılığa kaçmadan inceleme ve araştırma yapma, insanlığın bütün kültürel mira- 


sını eleştirici bir gözle özüm- 


leme yolunu gösteriyor ve bütün nunları gerçekleştirmeye çalışırken de, "işçileri ve köylüleri hiç bir zaman akıl- dan çıkarmamayı" öğretiyor. 


çocuklar 


ülkemizde spor yapamıyor 


© Ne kendisinin, ne ailesinin hiç bir sosyal 


güvencesi yoktu 


© Gülsüm, atletizmi çok seviyordu ama yaşamı için çalışması gerekiyordu 


GÜL YENİCİ 

Binlerce, o onbinlerce çocuklarımızdan biri Gülsüm Güler. 1964 doğumlu ve okulunun atletizm takımındaki en başarılı elemanlarından biri idi. 
Atletizmi çok sevdiği için çalışmaları kaçırmamaya özel bir dikkat gösteriyordu. 

Bu yıl katıldığı Kulüplerarası puanlı kros yarışmasında altıncı, daha sonra katıldığı Atatürk Kır Koşusunda üçüncü ve Mohaç Kır koşusunda üçüncü oldu. İstanbul Bölgesi Kros yarışında ise güçlü rapiklerini ilk kez geçerek birinciliği elde etti. 
yapması rastlanlılara ve biraz da tesadüflere bağlıydı. Nitekim bir süre sonra ortaya çıkan durumda bunu kanıtladı. 


YABANCI ANTRENÖR GÜREŞIMIZI KURTARABILIR MI? 


Gülsüm'ün babası yoktu. Eve annesi bakıyordu. Annesi ise Son günlerde sağlığı iyice bozulmuştu. Bazı günler hiç çalışamıyordu. Bu nedenle Gülsüm'ün çalışmasi gerekiyordu. O da bazen annesiyle bazen yanlız çalışmaya başladı. 
Yaşam koşulları ona hiç bir tercih hakkı tanımıyordu. Ne kendisinin ne de ailesinin hiç bir sosyal güvencisi yoktu... 

İş hayatına atıldığı için artık çalışmalara gidemiyordu. Ancak atletizmi çok sevdiği içinde bir türlü Kopamiyordu. 
Bu nedenle antrenörüne “Ben, kendime uygun saatlerde çalışmaya gelssm olmaz mı" dedi. Antrenörü ona olumlu cevap verdi. Gülsüm bir sürede spor o çalışmalarını bu 


şekilde yürütmeye çalış- 


BTGM Vekili Ergün Aymergen 


GÜREŞİMİZ İÇİN YABANCI ANTRENÖR 


GETİRİLECEĞİNİ SÖYLEDİ 


© "Bugünkü koşullarda güreşçilerimizden başarı beklemek iyimserlik ölür” 


ANKARA(THA)J 
Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Ergun Aymergen Güreş Milli Takımlarımızın Bükreş'te aldığı kötü sonuçların üzücü olduğunu belirtti ve “Türk toplumunun içinde bulunduğu sorunlar- dan sporumuz da nasibini alacaktır. Bu günkü koşullarla güreşçilerimizden başarı beklemek iyimserlik olurdu" dedi. 


Aymergen, bu gün düzenlediği basın toplantısında güreşimiz için yabancı antrenör getirmeyi düşündüklerini ifade etavg bir soru üzerine de “Sayın Avralıoğlu istifa ederse bu kendi bileceği 


NANA NN 
Gülsüm gibi 


Gülsüm (sol başta) 


lı. Fakat bir süre sonra evin bütün yükü onun üzerine kalmaya başladı. 
Bu nedenle çok çalışması gerekiyordu. Artık ântremanlara hiç gidememeye başladı. Böylece Gülsüm’ ün spor yaşamı da sona ermiş oldu. 


iştir, saygı ile karşılarım. 
Kendisini şu anda görevden almayı düşünmüyo- 


Ancak, müfettişler sıhhatli 


rum soruşturmanın 


yürümesi için öneride bulunurlarsa bir şey diyemem. O zaman Avralıoğlu görevden alınabilir." 
dedi. 


AVRALIOĞLU:"İSTIFA DÜŞÜNÜLMEZ, YA EDİLİR YA EDİLMEZ” 


© "Her başarısızlıktan sonra adam yemek politikasına karşıyım” 


ANKARA(THA) 

Güreş Federasyonu Başkanı Zeki Avralıoğlu Avrupa Şampiyonasında alınan kötü sonuçlar üze rine, görevden islifa ede ceği yolundaki haberler üzerine görüşlerini açık 


ladı ve "istifo düşünül mez, yu edilir. ya da edil mez''dedi 

Zeki Avralıoğlu Bük reş'te yapılan Avrupa 


Şumpiyonasında ulinan Rölü sonuçların hesabını sormadan görevden ayrıl masının iyi olmayacağını belirterek, şunları söyle dı 

“Bir güreşçiyi aylardır huzırlayıp, döwz dar ho gazında Avrupa Sümpi yonasına o gönderiyoruz 
hu güreşçi 100 
gram fazla geldiği için diskalifiye ediliyor, bu nun surumlusu her halde federasyon başkan de 


sonra 


MÜLHEIM ÖZEL) 
F.Almanya nin şu sıralar en güçlü boks kujü bü olan Mülheim deki Ringfrei kulübünden iki Türkiyeli sporcu başarı- dan başarıya koşuyor. 


Liste başı olan güçlü Ringfrei boks takımında tanınmış Schafer kardeşlerin ve arka arkaya on kez Almanya şampiyonu olan Peter Hussing'in yaninda yer alan Türkiyeli boksörlerden hafif siklette döğüşen İstanbullu Halis Yıldırım, Almanya 


© "Güresimize veni nesil yaratmak, kuruyan kaynakları canlandırmak, sporculara sosyal güvence sağlamak 


zorunludur.Lafla peynir gemısı yürümez” 


ğildir. Kafilede bulunanlar bir güreşçiye 100 
gram bile düşürlemiyorlarsa, bunun hesabını ben değil milletçe sormalıyız 

Şu anda kafilenin yurda' dönmesini bekliyo rum. Yetkililerden ula cağım rapora göre hare kel edeceğim. Her başarıszlıklan sonra adam yeme polilikasına karşıyım. 
Ancak ortada suçlular varsa onuda hoş görmek doğru değildir. 

Alınan sonuçlar üzücü 


şampiyonu Herald Körperi yenerek birinci oldu. Orta sikletle döğüşen; diğer Türkiyeli boksör Ahmet Çiftçi'de çıkardığı iyi oyunla güçlü rakibi Jonny Tews'i yenerek büyük bir ilgi uyandırdı. 


Sözü geçen müsabakaların yapıldğı Mülheim-Ringfrei ile Bavyera-Landshut takımları arasındâki karşılaşmalarda Ringfrei takımının, rakibini oldukça zorladığı da belirtiliyor. 


ve onur kırıcıdır. Ancak elimizdeki malzeme bu kadardır. Bulunduğumuz koşullar bizlerin bazı hizmelleri yapmasını engellemektedir. i unu her zaman söyledim, yine söylüyorum. 


Güreşimize yeni bir nesil yaratmak, kuruyan kaynakları canlandırmak, sporculara sosyal güvence sağlamak zorunludur. 
Lafla peynir gemisi yürümez." 


ži 
$ 


Bo ksörlerimizin ver aldığı Ringfrei Boks Takımı. 


[Aydinlik 


atletizm yaplığı sırada, arkadaşıarıyla yaptığı bir çalışmada 


Gül Yenici 
Sorun, yalnız Gülsüm'ün spor yapması değil... 


Bir okula gittiğimizde öğrendik Gülsüm ile ilgili bilgileri. Kısa bir süre öncesine radar Gülsüm'ü çalıştıran antrenörü, daha cnur gibi çok kişiyi tanıdığını anlattı bize 

Aslında sorun yahuz Gülsüm dézıl. O yarı aç, yarı tok yaşayan halkımızın, çocuklarımızın bir parçası. Eğer sorun yanlız Gülsüm'ün spor yapması olsaydı bunu çözmek çok kolay olurdu Ama burada asıl dikkat çekmek istediğimiz nokta geride kalan binlerce, onbinlerce, yüzbin 


lerce çocuklarımızın durumu... 
T 


Ülkemizdeki gelir dağılımı o kadar eşitsizki, nüfusun yüzde yirmisi, toplam gelirin yüzde 56.5 almaktadır. 1973'de elde edilen istatistiki bilgiler gelir dağılımındaki bu büyük eşitsizliği çok açık biçimde ortaya koyuyor. ` 


Toplam Gelirden Alınan Pay 


Aileler 1973 


En az gelirli Yüzde 20 Yüzde 3.4 
Bunu takip eden Yüzde 20 Yüzde 8.1 
Bunu takip eden Yüzde 20 Yüzde 12.5 
Bunu takip eden Yüzde 20 Yüzde 19.5 
En çok gelirli Yüzde 20 Y.zde 56.5 


Görüldüğü gibi nüfusun en büyük kısmı, toplam gelirden en az payı alıyor. İşte Gülsüm ve Gülsüm gibi çocuklarımız, bu nüfusun içinde yer alıyor. 

En az gelirli kesim içindeki çocukların birçoğu ya ilkokul eğitimini dahi tamamlayamamak- ta, ya yaşamak için iş hayatına atılmakta, ya da birçoğu kötü yaşam şartları nedeniyle sağlığını ve hayatını yitirmekte... 

Bir de ortada ailelerin, çocukların doğru dürüst hiç bir sosyal güvencesi olmadığı gerçeği var. Elbette bu durumda o çocuklara bir tek tercih hakkı kalıyor. O da aç kalmamak için çalışmak. 

Bu nedenle, en azından, halkımızın yaşam seviyesi yükseltilmeden , ailelerin, çocukların sosyal güvenlikleri sağlanmadan, tesis, malzeme, eğitici ve bilimsel çalışma konusunda halka dönük bir politika olmadan, sporumuz bir parça dahi gelişemez. 

Gerçi, iyi niyetli, kitlelere dönük çalışma yapan hiç mi kimse yok diyeceksiniz? 

Elbette var. Ama o kadar az ve sınırlı ki, Sel suları içinde yağmur damlası gibiler... 

Sorun tek kişilerin iyi niyeti ile çözümlenecek durumda değildir. Daha köklüdür ve halka dönük bir politika gerektirmektedir. Halkın çıkarları savunulduğu ölçüde bu konuda adımlar atılabilir. Ama bugünkü hükümetin bu konu- daki politikası kesinlikle halka dönük değildir. 

Bu yüzden de Gülsüm ve Gülsüm gibiyüzbinlerce çocuğumuz spor yapamamakta ve en geniş kaynaktan beslenmeyen sporumuz gelişme mektedir. Bu nedenle bazı yetkililerin "kitle sporu, çocuklarımız için çalışıyoruz" sözleri boş gevezelikten başka birşey değildir. 


F.ALMANYA'DAKI BOKSÖRLERİMİZ BAŞARILI SONUÇLAR ALIYOR 


24 Nisan 1979 


IGD’ lilerin vurduğu 12 yaşındaki çocuk 23 Nisan” da 


(Baştarafı 1. Sayfada) 1z yaşındakı kız çocuğu olay yerinde can verdi. Bundan başka aynı olayda orada durmakta olan iki kız çocuğu da yaralanaı. bunlardan birisinin el parmakları koptu, diğer bir kız çocuğunun ise kolu sakat- 
“landı. Deniz Mahallesi ve bütün Samandağ halkı iarafından nefretle karşılanan saldırının başını İGD Başkanı Ataullah Miççaoğulları ve diğer” İGD üyeleri olan Şahap Dede, Gazi Yatkın, Kemal Yatkın, Behçet Yatkın, Necdet Miççaoğulları, Cengiz Miççaoğulları çekiyordu. 

Saldırganlardan Cengiz Miççaoğulları yakalanarak gözaltına alındı. 
Ölen kız çocuğunun cenazesi kalabalık bir halk kitlesi tarafından kaldınıldı ve 23 Nisan Pazartesi günü toprağa verildi. 

İSTANBUL'DA 

Beşiktaş Trafik Şubesi önündeki deniz sahilinde önceki gün 25 -30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Uzun süre denizde kaldığı tespit edilen ceset üzerinde, İsmet Yüksel adına düzenlenmiş bir banka cüzdanı bulundu. 

Feriköy'de duvarlara yazı yazmak isteyen bir grup,polis tarafından engellendi, Murat Büyükekiciler ve Ahmet Eltan isimli şahıslar silahlarıyla birlikte yakalandılar. 

Alibeyköyde önceki gece duvarlara yazı yaz makta olan bir grupla polis arasında silahlı çatışma oldu. Çatışma sonun da, adlarının Dilaver Güneş ve Kenan Uğur olduğu öğrenilen iki ki yaralı olarak ele geçirildi. 

Devrimci Halkın Yolu grubundan olduğu öğre- 


nilen bu kişiler duvarlara 

1 Mayıs ve Sıkıyönetimle 

ie sloganlar yazıyorlar- 
1. 

Kuştepe'de bir saldırı sonucu yaralandığı sanılan çocuğun Taksim Emniyet (Başkomfserliğinde görevli Bekçi Hacı Demir tarafından yaralandığı öğrenildi. Olay sırasında bekçinin içkili olduğu ve 


yaralama olayının kaza * 


sonucu meydana geldiği bildirildi. 

CELAL ÇELİK'İN 
CENAZESİ KAÇIRILDI 

TöÖB—DER eski Başkanı Celal Çelik'in cenazesi dün sabah 10-15 kişilik bir grup tarafından kaçırıldı. 

TöB—DER İstanbul 
Şubesi eski Başkanı Celal Çelik'in cenazesi dün sabah Şişli Çocuk Hastanesinden kaçırıldıktan: sonra bir eve götürüldü. Ancak grup olarak tek başlarına cenaZeyi kaldıramayacaklarını anlayınca, TöB—DER Merkezine gelerek TÖB—DER'in cenazeye sahip çıkmasını istedikleri öğrenildi. 

Cenazeyi (kaçıranlar, polisin kendilerini sorumlu tutacağından korktuğu için” cenazenin bulunduğu evin adresini vermedikleri, ancak 'TÖB—DER olarak kaldırma istekleri kabul edildiği takdirde adresi Yönetim Kuruluna vermeyi kabul ettikleri öğrenildi. 

Bu arada polis TÖB— 
DER İstanbul Şubesini aradı. 

ADANA'DA 

Zeki Dağ adlı bir genç, bakkalda alışveriş yaparken karşılaştığı ayrı bir fraksiyońa bağlı Abdullah Özbay adlı genci tabancayla vurarak ağır yaxaladı. 

Sanık Zeki Dağ gözal- 


TELEVİZYON 


keti içerisindeki 


kınma Kooperatifleri katılıyorlar. 


bölüm yayınlanacak. 


lanacak. 
23.15— HABERLER 


TRI 1 


05.00 Açılış, Program ve 

Kısa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

06.00 Kısa Haberler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.00 Kısa Haberler 

09.02 Türküler Geçidi 

09.20 Dilden Dile 

09.40 Türk Hafif Müziği 

10.00 Kısa Haberler 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Okul Radyosu 

12.10 öğle Üzeri 

12.55 Reklamlar ve Radyo Program Haberleri 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

15.00 Kısa Haberler 

15.01 Efsaneler ve Türkülerimiz 

15.20 Şarkılar 

15.40 Arkası Yarın 

5,05 Okul Radyosu 


78.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların içinden 

09.30 Sabah Konseri 

10.00 Şarkılar 

10.20 Kadın Sanatçılarımız 

11.00 Türküler ve Oyun Havaları 

11.30 R.Birgit-M.Uğurlu" dan Şarkılar 

12.00 Dünya Folktöründen 

12.20 Şarkılar 

12.45 Bir Pınarki 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

13.30 Olayların İçindn 

14.00 Mikrofonda Türk Halk Müziği 

14.30 Yabancı Dil öğrenelim 

16.00 Hafif Müzik 

16.20 Arkası Yarın 

16.40 Hafif müzik 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 

07.02 Güne Başlarken 

08.00 Sabah Konseri 

09.00 Türkçe Haberler 

09.03 Barok Müzik 

09.30 Johnny Halladiy Söylüyor 

10.00 Org5Soloları 

10.30 Diskoteğimizden 

11.00 öğleye Doğru 

12.00 Türkçe Haberler 

12.03 İngilizce Haberler 

12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 

13.00 Konser Saati 

14.30 Caz Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi: FERİT İLSEVER 


18.35 —FLANDERLER'İN KÖPEĞİ 19.00. -ÇOCUK HAFTESI ÖZEL PROG-RAMI: Turgut Özakman'nın yazdığı "Bir Noktanan Öyküsü" ile Ankara Televizyonu ve Ankara Radyosu Çocuk Korosunun birlikte verecekleri bir konser yer alacak. 

19.30 —KöY KAHVESİ: Köy kalkınma Koperatiflerinin kırsal kesim kooperatifçilik hareeri aksayan yönleri konu ediliyor. Programa İstanbul, Balıkesir, Niğde, Ankara, Muş ve Adanayörelerindengelen Köy Kal 


21.15— BEŞ DAKİKA: Köy Mektupları adlı 


22.10 —TELEVİZYONDA TÜRK SİNEMASI: Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Orhan Günşiray ve Hülya Koçyiğit'in başrollerini paylaştıkları "İki Gemi Yanyana"'adlı film yayın- 


ortakları ve yetkililer 


4/.02 Akşama Doğru 
18.00 Kısa Haberler 18.01 Çocuk Bahçesi 18.16 Laf Lafı Açar 19.06 HABERLER 
20.02 çocuklar İçin On Dakika 
2012 Hafif Müzi 
0.15 KöyDağarcığı 
20:40 Türküler Geçidi 21,00 Kisa Haberler 21.02 Şarkılar 
21.30 Stüdyo Sizin 
22,00 Kısa Haberler 22.02 T.B.M.M. Saati 22.25 Çeşitli Müzik 23.00 HABERLER 
23.10 Beraber ve Solo Şarkılar 
23.40 Türküler ve Oyun Havaları 
24.00 Kısa Haberler 00.02 Gece Konseri 
00.55 günün Haberlerinden Özetler 
01.00 Program ve Kapanış 


16.45 Ses Ustaları 

17.45 Yurttan Sesler Erkek ler Topluluğu 

18.15Günlerle Gelen 

19.00 HABERLER 

19,30 Hafif Müzik 

19.45 Yüksel Alpdoğan'dan Türküler 

20.00 üsküdar Musiki Cemiyeti 

20.30 Küçük Konser 

21.00 Sanat Olayları 

21.30 Türküler 

2145 Ayşe Yazgan'dan 
Şarkılar 

22.00 Dans Müziği 

22.30 Solistlerden Sarkılar 

23.00 Çağdaş Türk SANAT Müziği 

23.30 HABERLER 

23.35 Saz Eserleri ve Saz Soloları 

23.55 Program ve Kapanış 


16.00 Oda Müziği 
17.00 Türkçe Haberler 17.03 İngilizce Haberler 16.06 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konseri 20.00 LiedIer ve aryalar 20.30 Melodiler Geçidi 21.00 müzik Takvimi 22.00 Türkçe Haberler 22.03 İngilizce Haberler 22.06 Gecenin Getirdikle- 


rl 
23.00 Pazartesi Konseri 24.00 Gece ve Miz!“ 
01.00 Program ve kapanış 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEYA 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK ` Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 

S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


tına alınarak kovuşturmaya başlandı. 
SAMSUN 

Samsun'un Çiftlik Mahallesinde 1 Mayıs afişlerini asmak isteyen Halkın Kurtuluşu grubu ile Kurtuluş grubu arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Halkın Kurtuluşu ‘grubundan olan Ahmet Can isimli bir kişi yaralandı. 


ANKARA'DA 


Seyranbağları Semtin- de dün saat 17.30 sıralarında 50. Yıl Lisesi öğrencilerinden Vedat Ali Çetin başından aldığı kurşunla öldürüldü. 

Semt sakinleri Vedat 
Ali Çetin'in "dur" ihtarına uymadığı için polis tarafından öldürüldügünü belirtirlerken, emniyet yetkilileri Vedat Ali Çetin'in iki grup arasındaki çatışma sonucu öldürüldüğünü ileri sürdü. Başından tek kurşunla vurulan Vedat Ali Çetin Karşıyaka mezarlığına kaldırıldı. 


İZMİR'DE 


Mali Polis,İzmir'in Ödemiş, Tire ve Kiraz ilçelerinde yaptığı operasyonlarda 30 bin tabanca mermisi ile bir tabanca ele geçirdi ve dört kişiyi gözaltına aldı. 


EMİRDAG—AFYON'DA 


22 Nisan günü gecesi 
bir gup komandonun saldırısına uğrayan Bülent Çekiç adlı vatandaş, çekiç ve bıçak darbeleri ile yaralandı. Saldırıyı yönetenlerin Hacı Kalen- der ve Muammer Sayın adlı kişiler oldukları bildiriliyor. 


TIKP 
Celal Çelik'in öldürülmesini 

kınadı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


TİKP İstanbul İl örgütü önceki gece Gültepe'de bir saldırı sonucu öldürülen TöB—DER İstanbul eski Şube Başkani Celal Çelik için bir açıklama yaparak olayı kınadı. 

Açıklamada belirtildi: 

"Özellikle son dönemde cinayetlerin ve zorbalığın başını çeken faşist komandolar tam bir dagılma içine düşmüşlerdi. 
Celal Çelik'in öldürülmesini bu semtte ve yurdumuzda kargaşalığı sürdürmek isteyenlerin bir tertibi olarak nitelendiriyoruz. 

"Celal Çelik, TöB— 
DER İstanbul Şube Başkanı olduğu dönemde sahte TKP revizyonistlerinin bölücü faaliyetlerine karşı çıkmış ve sahte TKP'nin boy hedefi olmuştur. Bu nedenle öldürülmesi en az faşistler kadar sahte TKP revizyonistlerini de sevindirmiştir. 

"Bugün halkımızın birlik, barış ve özgürlüğe ihtiyacı vardır. Cinayetleri 'kim, hangi amaçla işlerse işlesin bu tutumlar bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün en büyük düşmanları MHP ve Rus- 


şunlar 


ya'ya yaramaktadır. 
“TİKP olarak bu vesileyle bir kere daha 


halkımızı cinayet ve tertiplere karşı uyanık olmaya, MHP ve sahte solcu çetelerin karanlık oyunlarını bozmaya, hükümeti de cinayet örgütleri- nin üzerine kararlılıkla yürümeye çağırıyoruz." 


AET... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


köyden kente doğru büyük bir insan göçü vardır. 

“1 Temmuz 1979'da başlayacak AET toplantısına İrlanda başkanlık edecek. Ayrıca İrlanda şu anda AET' ye tam üyedir. Fiz İzlanda olerak bu dönem Oo toplantısındaki pozisyonumuzu Türkiye lehine en elverişli bir biçimde kullanmaya çalışacağız. Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek için büyük bir çaba içindeyiz. Bu ziyaret vesilesiyle Türkiye hükümetine İrlanda ile Türkiye arasında uçak seferlerinin yapılması için talepte bulunduk. Türk hükümeti bu talebimizi değerlendiriyor. o Görüşmelerden kısa sürede olumlu sonuçlar alacağımıza inanı: yoruz." 


MERKEZ: 
Nuruosmaniye Cad: 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tef26 5437 


(Baştarafı 1. Sayfada) Genel Başkanı Ali Rıza Zorluoğlu, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: 

"Çocuklarımıza armagan ettiğin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra- mi törenine başlamadan önce sana olan minnet ve şükranlarımızı sunmak üzere yüksek manevi huzuruna geldik. Çocukla: rımızla birlikte sana ve ilkelerine bağlıyız ve bağlılığımız devam edecektir. Aziz ruhun şad olsun. 
Atam!" 

Aynca Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen törende, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar parlamenterlerin koltuklarına oturdular ve Meclis Başkanı olarak kürsüye çıkan Türkiyeli bir çocuğun okuduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ve Dünya Çocuk Yik'na ilişkin bildiriyi. dinlediler. 

19 Mayıs Stadyumunda düzenlenen törende ise, onbinlerce kişi çocukların sergiledikleri folklor, şiir, marş ve tüm dünya çocuklarının birlik ve kardeşliğini vurgulayan gösterileri neşe içinde izlediler. 

İZMİR'DE 

İzmir'de de, Şirinyer 
Çocuk İslahevinin 29 
sakini, Bayram nedeniyle başlarında gardiyan, yanlarında jandarma olmadan Şirinyer'de dü- 


aa ma 
Elazığ'da 

(Baştarafı 1. Sayfada) na alındı. Merasim geçidi sırasında da MHP'liler "Bozkurt Behçet" diye bağırarak Elazığ Belediye Başkanına tezahüratta bulundular. 

Kapalı tribüne 15-18 yaşlarındaki gençleri dolduran ÜGD'lüler bütün kutlama törenleri sırasında "Bozkurt Behçet" diye slogan atarak olay çıkartmaya ve kışkırtmaya çalıştılar. 


Son 


(Baştarafı 1. Sayfada) sıni istediklerini söyledi. 
Ökçün, bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesinin bölgede barış ve istikrarın güçlenmesine de yar-dımcı ola cağını vurguladı. 

Bilindiği gibi, Gündüz Ökçün'ün Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret etmesinden önce Abu Dabi de bir büyükelçilik açıldığı açıklanmıştı. 

İki ülkenin Dışişleri Bakanları arasındaki yüksek düzeydeki görüşmelerden sonra görüşmelere teknik düzeyde devam edildi. Teknik düzeydeki görüşmelerde somut işbir liğine ilişkin konuların ele alındığı bildirildi. 


ORTAK BİLDİRİ 


Gündüz Ökçün ve Halife Es-Suveydi arasındaki görüşmelerden sonra ortak bir bildiri yayınlandı. 
Ortak bildiride "Mısır ve İsrail'in ayrı bir barış anlaşması imzalamaları Orta Doğu'nun sorunlarını hiç bir şekilde çözmeyecektir"' deniliyor. Bildiride Orta Doğu'da barışın ancak İsrailliler işgal ettikleri bütün Arap topraklarından ve Kudüs'ten çekilirlerse ve Filistin halkı bir yurda sahip olursa" sağlanabileceği kaydedildi. 


ÖKÇÜN KATAR'A 
GİTTİ 


Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün Birleşik Arap Emirliklerindeki temaslarını tamamladıktan sonra gezisinin ikinci durağı olan Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Okçün,Daha'da iki gün kaldıktan sonra Suudi Arabistan'a gidecek. 


BAŞSA 


zenlenen törene katıldılar ve trampetboru çalarak mutlu günlerini kutladılar. 
İSTANBUL'DA 

Sabah saat 9.00'da Vilayete gelen çeşitli ilkokullardan çocukların, Vali Muavininden görevi bir günlüğüne devralması ile başlayan kutlama, Vatan Caddesinde tümilkokullann katıldığı geçit töreni ile devam etti. 

Geçit Töreninde özellikle birçok ilkokulun taşıdıkları pankart ve düzenledikleri görüntülerde tüm dünya çocuklarının birlik ve kardeşliğini vurguladıkları dikkati çeki- 


yordu, 

KORUTÜRK'UN 

DEMECİ 

Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk yayınladığı 23 
Nisan demecinde çocukların Türk Ulusunun geleceği olan umut çiçekleri olduğunu belirtti. Korutürk, dünya olaylarının ağırlığı ve yaygınlığı ne olursa olsun ulus tarihi ve geleceği içinde ve milli bayramları yerine hep birlikte düşünmek ve değerlendirmekte büyük yararbulunduğunu söyledi 


1. 
Cumhurbaşkanlığı görevinde dünyanın dört 


ibir yanından gelen ve 


bağımsızlıklarına son yıllarda kavuşmuş mazlum ülke temsilcilerinin kendisine (o itimatnamelerini sunarken Atatürk ve Cumhuriyet Türkiye'sinden nasıl örnek ve kuvvet aldıklarını ifade ettiklerini kıvançla gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Korutürk, sözlerine şöyle devam etti. 

"Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında herşeyden önce bize bu bağımsız Cumhuriyet Türkiye'sini ka- 


zandıran kimselere karşı kalbimizde yaşatmaya mecbur olduğumuz minnet ve şükranları dile getirmeliyiz. Ve bu yakın tarihi böylece hatırladıktan sonra güncel olaylara dönmeli ve beraberce düşünmeliyiz. Ülkemizin bugün içinde bulunduğu hayati sorunları çözebilmek için dünyaya karşı tek bir yumruk halinde karşı koymaya zorlandığımız günlerin koşullarıra değerlendirmeliyiz." 

Cumhurbaşkanı Korutürk mesajında daha sonra şu görüşlere yer verdi: 

"Yakın Oo tarihimizde her türlü müşkülün çözümünü yüce meclislerimiz- de bulmuşuzdur. Ve bugüne dünkü çocuklarımızın zekaları, kabiliyetleri ve o çalışkanlıkları ile ulaşabilmişizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün emsalsiz uzak görüşü ve sezişi iledir ki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir derken ve böylece bir tarafta milleti temsil eden meclisin açılmasını bayram kabul ederken diğer taraftan aynı günü yarınların güvencesi olan çocukların bayramı olarak ilan etmiştir." 


İşgal ordularına karşı 


silah kuşanan halk, basın- daki işbirlikçi ve teslimiyetçi yönetime karşı isyan bayrağını açmış, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini kendi kurduğu Meclis'in baş köşesine asmıştı. 

Ulusal Egemenliğin ilan edildiği bu günün sonradan çocuklara armağan edilmesinin derin bir anlamı vardır. Bu armağan Milli Mücadele günlerin- den gelen kuşağın geleceğe olan güvenini ve pırıl pırıl umudunu yansıtıyor. Onlar gelecek nesillere en değerli miras 


Perinçek:“1 Mayıs'ta... 


(Baştarafı 1. Sayfada) oluşturuyordu. 

Gecenin açılış konuşmasını TİKP İskenderun İlçe Başkanı Fuat Gezgin yaptı. Gezgin, "İsdemir' de bir zamanlar işe almak için işçilere, MHP'ye xaydolmaları için baskı yapılırdı. Bugün bunları İGD yapıyor, Maden-İş yapıyor. İşçi sınıfını "Yaşasın Rusya' diye bağırtmak istiyorlar, devrimcilik Fus- ya'ya uşaklık değik ir" dedi. 

Daha sonra geceye katılanların coşkun tezahüratı arasında kürsi ye gelen TİKP Başkanı Ioğu Perinçek, dünya ve Türkiye'deki son siyasi durumu ve TİKP'nin temel politikalarını açıkladı. TİKP Başkanı, parti kurucularından Hüseyin Bülbül ve bir arkadaşının tutuklanmasını "Eşkiya silahını yağlıyor, MİT ve emniyet de mazlumun üzerine yürüyor" diyerek ` protesto etti. 

TİKP Başkanı Perinçek, İsdemir konusuna değinerek şöyle dedi : 

"İsdemir'de MHP'li Çelik-İş'in yıllardan beri kullandığı yöntemleri bugün sahte TKP'nin güdümündeki Maden-İş Łullanmaktadır, İsdemir işçilerine 'kırk katır mı kırk satır mı?' deniliyor. 
İkisine de hayır. Bu işin çözüm yolunu Erdemir ve Demir Döküm işçileri gösterdiler. İsdemir'deki işçi arkadaşlara bu deneyleri incelemelerini öneriyorum" 

Perinçek, İsdemir işçilerinden, 1 Mayıs törenlerine götüreceğiz, gitmeyenleri işten atacağız diye tehdit edilerek zorle para toplandığını belirtt” ve "Bunlar sözünün eri değildirler. Yaşasın Sovyetler Birliği diye bağırt- 


mak isteyenler işçileri maceraya (o sürüklemeye çalışıyor. Gerçek 1 Mıyıslar bütün dünyada ve: Türkiye'de en başta Rusya olmak üzere emperyalizme ve sömürüye karşı birlik ve mücadele günü olarak kutlanacaktır" dedi. 

Doğu Perinçek İsdemir yöneticilerini de uyararak şöyle konuştu: 

"Buradan o sesleniyorum. İsdemir yöneticilerinin etrafını revizyonistler çevirmişlerdir. Partimiz yöneticisi Cafer Keskin'i Rusya'yı eleştirdi diye işten attılar. İşçiler elbette Rusya'yı eleştireceklerdir. İsdemir yöneticileri o revizyonistlerden ellerini çeksinler. Revizyonist kazan kaynatma- 

nın aletiolmasınlar," 

Daha sonra MHP ve Kontrgerillanın ülkemiz deki faaliyetlerini açıklayan Doğu Perinçek. 
"MHP'ye karşı gerçek mücadelenin örderi TİKP'dir. Nerede MHP varsa, orada onun karşısında TİKP vardır." 

Son zamanlarda büyük öğretmen Mao Zedung'a küfredilmesi üzerinde de duran Perinçek," Mao'ya saldıran revizyonistleri sineğe, Mao'yuda dağa benzetti. Bütün sinekler birleşse, başa da atsineği Brejnev geçse,dağa çatsa ne olur. Bir kürek kum düşürür. Mao dağ gibi duruyor, Türkiye helkı dağ gibi duruyor. TİKP dağ gibi duruyor. Ama Brejnev, dedesi olan Hitler'in yanına gidecektir" dedi. 

TİKP Birlik gecesi 
Aşık İhsani, Abuzer Karakoç, Sinem ‘Bacı ve Aşık Hüseyin Kaçıran'ın türküleri ve Darboğaz Folklor Ekibinin oyunlarıyla coşkun bir hava içinde geçti. 


Samandağ'da esen rüzgar 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

MHP ve Kontıgerilla- dan hesap sorulmasını isteyen rüzgar esiyor. 

Bu rüzgarın zamanla” fırtına olacağını, Gavur dağlarını yalayarak Toros dağlarını aşıp tüm Anadolu'ya yayılacağını görmek için Samandağ'ına bakmak yeter. 

Samandağ'ın yiğit tarım işçileri, cefakar köylüleri esnaf ve gençliği, erkeği kadınıyla, yaşlısı ve genciyle bu rüzgar alabildiğine estiriyor. 

20 Nisan Cuma günü 
davullar çalıyor. Samandağlılar ve çevre köyler- den gelenler halay çekiyordu. Birlik ve kardeşlik için, özgürlük için oynuyordu insanlar. 

Bu arada İGD için Samandağlı halktan birisi şöyle diyordu: "Bular gelmeden önce birlik ve kardeşlik vardı. Bunlar geldi, aramıza düşmanlık, ayrılık tohumları ekilme- ye başlandı. Artık geride kaldı. Bundan böyle kimse bölemez bizi..." 

Geceden önce Kuşalan köyüne gittik. Başında muhtarın bulunduğu köyde kalabalık bir grup sıcak sevgi gösterileriyle karşıladılar. Perinçek köylülerle Ecevit hükü- 


, metinin durumu ve anar- 


şi konusunda sohbet etti. Daha sonra köylüler bizi alkışlarla uğurladılar. 

Kuşalan'dan sonra Mağatacık köyüne yol aldık. Burada da köylüler coşkunca karşıladılar Doğu Perinçek bu köyde sürekli olarak 'TİKP'lileri tehdit eden revizyonizmin etkisi altında olan gençleri de selamladı. Ellerini sıktı. Aynı köyün çocuklarının birbirleriyle kavga etmesinin, sınıf mücadelesi olmadığını söyledi. Hançi görüşten olur- 


Demirel:”Hükümet, Sıkıyönefimin görev yapmasını engelliyor” 


MUĞLA (ÖZEL) 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel "Sıkıyönetimin görevini, amacına uygun bir şekilde yapmasını engelleyen bu hükümettir"' dedi. 

Ege gezisini sürdüren 
AP Genel Başkanı dün de Muğla'nın Yatağan, Köyceğiz, Marmaris ve Datça İlçelerinde konuştu. 

Sıkjyönetim. . uygulaması konusunda eski görüşlerini tekrarlayan Demirel ''TBMM'nin kuruluşunun 59.yılında bunca sıkıntıya rağmen geçmişten aldığımız ibret ve imanla geleceğe ümitle bakabilmemiz gerekiyor" dedi. 

Anarşi,hayat pahalılığı gibi konularda daha önce söylediklerini tekrarlayan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Van'da yapılan Valiler toplantısında İçişleri Bakanı anarşi konusunda yeterli tedbirler alınmadığını itiraf etmiştir. Hükümet Başkanı ise 16 aydan beri 'etkin ve yansız' önlemler alındığını her defasında söylüyordu. İçişleri Bakanının söylediği doğru kabul edilirse hükümetin başkanı 16 ay dan beri kendi sözleriyle milleti aldatmış, bunca masum kanının akmasına sebep olmuştur." 


DEMİREL 
ANAYASA'NIN 124. 
MADDESİNDE YER 

ALAN SUÇLARIN SIKIYÖNETİM 
MAHKEMESİ DIŞINDA TUTULMASINA KARŞI 
ÇIKTI 


Sıkıyonetim konusun da da Anayasanın 124. 
maddesinde yer alan "Ülkenin ve milletin bölünmezliği"'ne karşı işlenen suçların sıkıyönetim dışında tutulmasına dikkat edildiğini söyleyen Demirel, hükümetin amacı- nın bölücü akımların temsilcisi olanları güçlendirmek, hükümetin destekçisi olan bu çevrelere yaranmak olduğuna işaret etti. 
MİLASTAKİ 
OLAYLAR: 

Öte yandan önceki gün Demirel Milas'a girerken Dev-Yol, Kurtuluş İGD ve Dev-Solcular slogan attı. Bunun üzerine TÖB-DER Binası, Söke ve Aydın'dan gelen bir grup Hürgençlilerce taşa tutuldu. Camlar kırıldı. 
Daha sonra Demirel ve polis müdahale etti. Olay yatıştı. Demirel'in ayrılışı sırasında da aynı grup lar slogan attılar. Polis müdahale ettiği sırada bazı AP'liler ve Demirel'i karşalamaya gelen bazı arabalar taşlandı. Polis arabalarının da taşlandığı görüldü. 

"İSTİFA EDEN 
CHP'LİLERE TEŞHİS 
KOYMAK İÇİN 
ERKEN" 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, geceyi geçirdiği Bodrum'dan hareketinden sonra parti otobüsünde gazetecilerin sorularına cevap verdi. 

Demirel, partilerinden istifa eden üç milletvekili ile ilgili soruya şöyle cevap verdi: 

"Şu anda bir şey bilmiyorum» Bir teşhis koymak erken olur. CHP' 
den istifa eden üç milletvekili sokaktaki vatandaşın hislerine tercüman olmuşlardır. Bu bir gerçektir." 

Demirel, 1981 yılına kadar hükümetin gidip gitmeyeceği yolundaki bir başka soruya, "81'e kadar hiç bir şey gitmez. 
Bu hükümetin bu akşama kadar gitmesi lazım diyor ahali. Akşamdan evvel bitirin işini diyor"' diye cevapladı. 

"İtham ediyorum, bu hükümet Türkiye'nin birliğine sadık bir hükümet değildir. Federasyon vaad etmişlerdi. Önce federasyon vaad edenler bugün soruyor. Hani bizim federasyon 1 Mayıs'ı yapmayın diyemiyor. Sıkıyönetim konmayan illerde nerde isterseniz yapın diye yalvarıyor. Çinci mi olalım, Ruscu mu olalım diye." 

Demirel, AP'nin sıkıyönetimin uzatılması konusundaki tavrını soran bir gazeteciye de şu cevabı verdi: 


Bunların eline altını ve- 


rirseniz bakıra çevirirler. 
Sıkıyönetimi ne hale getirdiler. Müessese olarak AP bu keyfi idareyi biraz daha yürütsür mü diyelim ne diyelim? AP sıkıyönetimin devamına oy vermez" dedi. 
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(Baştarafı 1, Sayfada) yeceğine işaret etti. 
“Doğu bölgesi yiizde 90'ın üstünde bu vatanın bütünlüğü için canveren kişilerdir" diyen Zeydan daha sonra görüşlerini şöyle açıkladı: "Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda firsat kollayan bazı kişilerin Türkiye'nin zayıf duruma düşü-ülmesini, Türkiye' nin parçalanması için ba: zı hareketlere girişebilirler. Fakat bu Doğu'nun Eakkarisinden, Vanından girmiş bir şey değildir. 
"Dışardan süper dev- 


letleri suçlamak lazım. 
Şimdi benim kanaatim şu. 


Süper devletler Orta Doğu'da huzurun sağlanmasını istemezler. Bu bir gerçek. Bunu kabullenmek lazım. Çünkü süper devletler bugünkü ortamda bir huzur zemini yaratılır- sa ülkelerin süper devletlere ihtiyaçları kalmaz. 
Süper devletlere boyun eğmezler. Onun için Rusya da bırakmaz, Amerika da bırakmaz. İkisi de uğraşır. Bu memleketi huzursuz etmek için elin- den geleni yaparlar Orta Doğu'da" 

Zeydan bölücülüğe karşı alınacak tedbirler konusunda da şöyle dedi: 

"Türkiye'de bölücülü- gün önlenmesi için bütün siyasi partilerin gerçek ne ise onu konuşmaları lazım. Yani birbirlerini yıkmak icin iftiralardan vazgeçmeleri lazım. Doğu bölgesinde de istismarları önleyebilmeleri için, yani, iktisadi durumdan Doğu'yu (o kalkındırmak lazım. Doğu bugün buraya gelip, buradakini de 


Doğu'da görmek ister. 
Ekonomik durum düzeltilirse, eğitim durumu düzeltilirse, Doğu bu istismarları önleyecek güce kavuşmuş olur. 

Ahmet Zeydan Bayındırık Bakanı Şerafettin Elçi'ye yöneltilen suçlamalar konusunda da şöyle dedi: 

"Şerafettin Elçi üzerindeki tartışmalar yersizdir. Elçi Londra'ya gitmişse hastalığı yüzünden gitmiştir. Nasıi gitmiş, nasıl gelmiş hepsi mâlum. Efendim kiminle temas etmiş hepsi malum. Yani bu doğrudan doğruya iftiradan başka bir şey değildir. 
Hükümeti yıpratmak için onu da ellerinde koz olarak kullanmak istiyor- 


lar. Elçi bölücülüğü istemez. Kendisi de açık söylüyor. Türkiye'de Laz varsa, Kürt de vardır. 
Çerkez varsa, Kürt de vardır. Bir Laz var. Bir 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Çerkez var. Bir Boşnak vak, Bir Kürt var. Bunlar hepsi virarada kardeş gibi yaşıyorlar, Bunları da inkar etmek, illa bu yoktur demekle olmaz ki. 
Kürt dediğiniz de bu memleket için hizmet görmüş, kan dökmüş kişidir. Türk bayrağı rengini kanımızdan almışsa, yarısı da Doğu ve-Güneydoğu bölgesinindir. Biz de 'müşterekizbu” işte. 
Biz bu kadar kan dökmüş bir memleketin parçalanmasını zor duruma düşmesini istemeyiz. Bilhassa Şerafettin gibi okumuş, münevver bir insan hiç istemez." 


CHP HAKKARİ 
SENATÖRÜ 
NACİ CİDAL 

CHP Hakkari Senatörü Naci Cidal ise Doğu meselesi ve Sıkıyönetim konusundaki (o sorularımız üzerine şöyle konuştu: 

“Sıkıyönetimin genişletilmesi zararlı olur. 
Yanlış teşhis konuluyor. 
Benim kanımca Doğu sorununa, Doğu'daki olaylara yanlış teşhis konuluyor. Bu yanlış teşhis de bundan yararlanmak isteyenlerin işine yarar sadece. Doğu'da olsa olsa bir silah kaçakçılığı olabilir. Silah kaçakçılığı da bir ayaklanma degil. İran olayları, Türkiye'nin silahlanması şöyle dursun silahsızlandırılmasını sağladı. Herkes elin- deki avucundaki silahları 5-10 misli fiyatla İran'a sattı. 

“Etnik gruplar üzerinde Rusya'sıda, Amerikası da hatta İsrail'ide, bazı Arap devletleri de oynuyor. Etnik grupların kendi çıkarları için Türkiye'nin bölünmesinde yarar gören bütün devletlerden bu oyun beklenebilir. Yani bunu Türkiye nin bölünmesi parçalanması, etnik grupların bölünmesini isteyen dış güçlerdir. Bunun için de Rusya'da olabilir. Amerika da olabilir, akla hayale gelmedik devletler olabilir. 


"Doğu'ya (o sıkıyönetimle değil şefkatle gitmek , meseleleri anlatmak gerekir. Hele hele şiddet (o hareketlerinden kesinlikle sakınmak gerekir. 

“özgürlüklerin kısılması halinde, bugün Doğu'da devede kulak da olsa bu yolda olanların ekmeğine yağ sürülmüş 


olur. Onun için Doğu' 
ya şiddet değil hizmet götürmek lazımdır. 


Geri kalmışlığın bir maksada matuf olmadığına inandırmak lazımdır. 
Ekonomik ve sosyal açı- dan Doğu'ya eğilmek lazımdır. Sıkıyönetimin uzatılması şarttır. Ancak genişletilmesine taraftar değiliz. Bunu gruptada dile getireceğim, fakat grup kararına da uyacağım." 


CHP'Lİ GÖKMEN 
"HALK BİRLİĞİNİN BİLİNCİNDEDİR" 


Öte yandan CHP Muğla Milletvekili Sami Gökmen Doğu'daki kışkırtıcılığa karşı alınacak önlemler ile sıkıyönetim konusundaki sorularımızı cevapladı. Gökmen şöyle dedi: 

"Doğu'da kışkırtıcılık yapanlar uluslararası sermaye ile Türkiye'deki işbirlikçileridir. Bunlar bölyönet politikası güdüyorlar. Ülkemizde her ülkenin olduğu gibi Rusya' nın da emelleri vardır. 

"Ülkemizde çeşitli etnik gruplar vardır. Bunlar yüzyıllardır kardeşçe beraber yaşamışlardır. 
Halk, birliğin bilincindedir. Bu birliği bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. 

"Aslında Doğu'da yeni tedbir almaya bile gerek yoktur. Mevcut yasalar uygulansa yeterlidir. 
Yetmeyen yasalar varsa, yri yasal önlemler alınailir. Ancak bu önlemler düşün özgürlüğünü kısıtlayé ve kolluk kuvvetlerinin yetkilerini artırıcı olmamalıdır." 


Başsağlığı 
TÖB—DER İstanbul Şubesi Eski Başkanı; 


Celal Çelik 'in 


katledilmesini nefretle protesto eder, ailesine ve tüm öğretmenlere başsağlığı 


İstanbul Yurtsever öğretmen 


dileriz... 
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sa olsun bütün köylüleri birleşmeye çağırdı. Kahvede oturduktan sonra İGD ve TSİP fikirlerini savunan gençler varsa gelsinler konuşalım, tartışalım dedi. 

Abuzer Karakoç saz 


çaldı, türküler söyledi. 
Daha sonra köylüler bizi gönül sıcaklığıyla 


yolcu ettiler. 
Gittiğimiz bir başka 


köy ise Saylıca idi. Köye - 


girdiğimizde yüzlerce köylü, erkeği kadınıyla, yaşlısı ve genciyle coşkun alkışlarla «arşıladılar. 
Karşılayanların başında Saylıca muhtarı Mahmut Aslan vardı. Doğu Perinçek ile sohbet ettiler. Köyün sorunları üzerine karşılıklı konuştular, Bu bir tanışma merhaba deme toplantısıydı. Sazını eline alan Aşık İhsani güzel türküler söyledi, köylüler türküye eşlik ettiler. Aynhrken dönüp baktığımızda epeyi yol almamıza rağmen hâlâ el sallıyorlardı. 

Ayrıca gittiğimiz Mızraklı ve Sutaşı köylerinde ise büyük bir köylü kitlesi karşıladı. Karşılıklı hal hatır sorduk. T: Adana İl Başkanı Cevher Ürek köylüleri geceye davet etti. Doğu Perinçek' in selamını getirdiğini söyledi: Köylüler coşkun bir şekilde alkışladılar. Minibüsleri hazırladıklarını, geceye geleceklerini söylediler. Yalnızca Mızraklı köyünde 100'e yakın davetiye satılmıştı. 
Daha sonra Aşık İhsani saz çaldı, köylülerle birlikte türküler söyledi. 


KÖYLÜLER MAZOT 

GÜBRE VE SERA 

NAYLONU 

YOKLUĞUNDA 

ŞİKAYET ETTİ 

Gezdiğimiz bütün köylerde köylüler mazot, gübre ve sera naylonu yokluğundan şikayetçiy-- diler. Sebzelerini pazarlayamamanin sıkıntısını çekiyorlardı. o TİKP'nin özellikle Aydınlık gazetesinin K. Maraş katliamı sırasındaki tavrı ve yayınyi dilden dile dolaşıyoru. 

Gecenin başlamasın- dan yarım saat- önce Samandağ Halk Derneği' nden Doğu Perinçek'in Başkanlığında yaya olarak sinemaya doğru yola çıktı. Bu, günlerden beri tehditler savuran İGD ve SGB'lilerin suratlarına inmiş bir tokattı aslında 
Ağababaları İ. Bilen 45 
yıldır Türkiye toprağına ayak basmazkeh, onların bu tutumun kaynağını kavramaları zordu. 


YAŞLI BİR ANA 
GULSUYU 
SERPİYORDU 

Yol boyunca Samandağ halkı,esnaf bizi sevgiyle izledi.. Yaşlı bir ana gülsuyu «.serpiyordu. 
Sinemadan içeriye girdiğimizde "Yaşasın 
TİKP" sloganı yeri göğü çınlattı. 

İGD'li sosyal-faşistl. 
rin günlerden beri sine mayı bombalayacaklarını açıkça (o saldırAcaklarını, köylüleri taşıyan minibüsleri havaya uçuracaklarını söylemelerine men;salon hıncahınç d luydu. Görülmemiş bi coşku vardı. Çevre kö; lerden yüzlerce köy! 
gelmişti. Aynca İGD 
TSİP sempatizanı gençlerin de Devrimci Yol ve Halkın Kurtuluşu tar raftarlarından da geceye katılanlar oldu. f 

Doğu Perinçek ren: garenk güllerle donatık mış bir kürsüden ikonu tu, Konuşurken Saman dağlılar demet demet güller (Oo gönderiyorlardi konuşmasının bir yerind "TİKP'yi yaratan Türkis ye halkının ihtiyacıdır. '® dedi. Salon alkışlar bi yaşasın TİKP sloganıyi inledi 


Geceye (köylülerden; öğretmenlerden , öğrencilerden ve Suudi Arabistan'da çalışan Türkiye li işçilerden mesajla: gönderilmişti. A Devrimci koro ilgiyle izlendi. Koronun bir yes rinde “Biziz bu vatanın yılmaz bekçisi, Hiç sö; ker mı Rusya'nın tankı gemisi, işçi köylü esnaf halkımın sesi, Brejnev'in. 
karşısında susacak san ma," sözleri söylenirken” tüm salon ayaktaydı. Ve 


hep bir ağızdan haykırı 


lan*Ne Amerika Ne Rus” ya Bağımsız Türkiye" sloganı inletiyordu etrafı.. 
İşte Brejnev'in ve Onun hempası İ. Bilen'in yüreğine korku salacak gerçek buydu. - 

Sahte Solun içindeki devrimci gençleri kazanacak gerçek de budur. 


(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 


ourora 


\(Kelimesi) į 5 lira 


e a 


m A A A A ae 


n nin Alman- 
"MHP ya'daki faaf liyetleri” 
j konusu, 
| 1976 ve sonrasında, Türkiye ve Almanya'da ka muoyunun geniş tepkisi üzerine gündeme geldi. 
MHP'nin, Federal Alman yasalarına aykırı olarak Almanya'da giriştiği örgütlenme açığa çıkarıldı ve nihayet Anayasa Mahkemesi MHP'nin Almanya'daki bütün örgütlerini kapatma kararı aldı. 
Aslında MHP'nin yurt dışındaki faaliyetleri daha eskilere dayanıyordu. 
12 Mart döneminde MHP 
çeşitli alanlara yayılmaya başladı. Bu alanlardan biri de yurt dışıydı. MHP' liler yurt dışındaki faali- 
“yetleri için Almanya'yı ive özellikle de Almanya nın güney bölgelerini esas aldılar. MHP faaliyetlerini MC hükümetleri sırasında çeşitli imkanlardan yararlanarak o yaygınlaş» dırdı 


1975 yılından sonra 
, Almanya'da res men -örgütlenmeye başladı. 1976'da kapatılana kadar. Bundan sonra da MHP'liler çeşitli adlarda- ki derneklerde faaliyetlerini sürdürdüler, 


Hatırlanacağı gibi, son dönemde, MHP'nin köşeye sıkışması üzerine Türkiye'de olaylara karışmış birçok MHP'li Almanya" ya kaçarak, iltica hakkı istedi. 


Bugün başladığımız 


STADT KEMPTEN (ALLGAU) 


AMT POR ÖPFANTLICME ORDNUNG 


adL Kanan Caligan Kamal, ÇO, tete Kempt (Agt) 


Firma 
Amnesty International Md. 


z. Hd, v. Herrn Bernhard Hoffmann 
Merrnscheidatrase 3 1 
8500 Nürnberg 

t 
Danan v, Zeichen Br Behrem 05.07.1978 


An- und meldung durch Umbenennung: 


2U Ihrem Schreiben vom 05.07.1978 


Sehe geehrte Damon und Herren, 


die Anmeldung meldung zum 28.07.1976. 


yazı dizisinde, MHP'nin Almanya'daki o örgütlenmesini, faaliyetlerini ve 


MHP'lilerin sebep oldukları saldırı ve cinayet olaylarını belgelerle ele alacağız. 


MHP, 
ALMANYA'DA 
RESMİ OLARAK 

NASIL KURULDU? 


Nisan 1973'de, Alman Anayasasına ve Alman yabancılar kanununa aykırı olduğu halde, Kempten Kasabasında, MHP resmen kuruldu. Kurucular MHP'yi bir demek gibi göftererek resmi müracaat yaptılar. 


Kempten Kasabasında MHP'nin kurulması, 1978'de Kempten resmi makamlarınca da doğrulanıyordu. Uluslararası Af Örgütünün, şehir makamlarına MHP'nin faaliyetleri hakkında yazdığı mektuba verilen resmi cevapta, ''Kempten'de MHP'nin kuruluşu için 
9 Nisan 1973'de başvurulduğu, bu başvurunun 
28 Temmuz 1976'da iptal edildiği ve MHP hakkında ellerinde başka bilçi olmadığı" belirtiliyoru. 


TÜZÜK 
MADDELERİ 


MHP'nin resmen kuruluşu için verilen müraca- 


Gi 


Dngebime; Vere sinapagebi nse 
Zümer 21 
H. Stosrch 


10.07.1978 


Abmaldung dar MIP durch Necati Uygur und Wiederan- 


der MHP erfolgte an 09.04.1973 und die Ab- 


weitorgohenda Auskiinfte sind uns leider nicht möglich. 


Mit froundlichan Grügen Ii A. 


seddi. 
I 


m 
Hilafet 
Reirwoch 


a — w pri» 


gi 


Kamera 
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Belge 2: MHP'nin Almanya'da resmen örgütlendiğini Alman yetkili makamları də doğruluyor. Uluslararası Af örgütünün MHP'nir. Faaliyetleri hakkında Kempten Şehri makamlarına yazdığı mektuba verdikleri cevapta Alman yetkilileri Kempten'de MHP'nin kurulınası için 9.4.1973'de başvurulduğunu, bu başvurunun 28.7.1976'da iptal edildiği belirtiliyor. 


ADI VR SOYADI + 


apneol 


nAn’ 


Viilliyetç 
GÖREVLİ 


Yukanda kimliği yor: vaya 


Partimizin Alya se Şaka, 


-aðr 


kendisine verilmiştir. 2C./7- jo i 


a 


Belge 4: alpaslan Türkeş imzasını ta: 


Cu Bolcain tezklittmiz kolsrcisi verlimosdal saygılarımla rica asarira, 


atta yer alan MHP tüzügünün bazı maddeleri şöyleydi: 


1) Derneğin adı ve adresi: MHP, Kempten temsilciliği. Merkez ANKA-RA, Şubesi KEMPTEN. 
8960 Kempten Burgstr. 
18. 


2) Derneğin amacı, "Türkiye'de partinin üyesi olan partili Türkleri Almanya'da bir araya getirmek." 


12 Mart hükümetlerin- 
den destek alan MHP' 
nin amacı, Avrupa çapında örgütlenmekti. Öyle ki, MHP derneğinin kurucuları çekinmeden tüzüğe bu amacı açık-seçik koyabiliyordu. Nitekim 
12 Mart faşizminden ve 
1. ve 2.MC hükümetinde- ki yerinden güç alan MHP, daha sonra konsolosluklara, çalışma ataşeliklerine, camilere, der- 
»neklere ve fabrikalara kadar uzanan bir örgütlenmeye girişecektir. 


Kimlerdi bu MHP adlı derneği kuranlar’ 

Bunu da tüzükten öğreniyoruz: 


Birinci Başkan: NECATİ UYGUR. 


İkinci Başkan: İHSAN SONKAYA, 71 Heilborn Klianstr. 2. 


Genel Sekreter: SITKI BAŞOĞLU, 69 Heidelberg Berlinerstr. 19, 


Genel Sekreter Yardımcısı: HASAN BOZ-KURT, 894 Memmingen Kappelgasse. 2. 

Muhasip, HATİCE O-RALTAY, 8 Münih 19, Volpinistr. 30 > 


Üyeler: NECATİ Öö- 
ZEN, 71 Heilbron Salzgrundrstr. MEHMET ZE- 
Kİ KARAKAYA, 7032 
Sindelfingen, Wtebachstr. 
10. NECATİ ALTINSOY 7032, Sindelfingen, Wetbachstr.10. ALİ AYGÜN, 
6707 Schifferstadt Gr 
Kapellenstr. 39, TURAN KAYA, 894 Memmingen Gross Str.9, OKTAY BA-ŞARAN, Hacklenderstr. 
10 (Şehir Belirsiz) MEH- 
MET REİSOĞLU, 7031 
Kupfingön. MÜRACAAT TARİHİ:9.4.1973 


SEÇKİN 
ELEMANLAR 


Burada dikkati çeken nokta, kurucuların, MHP' nin Güney Almanya'daki seçkin elemanlarından oluşmasıdır. İleride de göreceğimiz gibi bu seçkin kadro, MHP'nin yurt dışındaki faaliyeti açığa çıkarılarak + yasaklanmasıyla birlikte, çeşitli derneklerde faaliyetlerini sürdüreceklerdir. 


1976 yılında MHP'nin 
yurt dışındaki örgütlenmesi açığa çıkarıldıktan 


BELGESİ 


alada çür alacak arkadaşlarımısa 


Milliyetçi Hareket Parthi Gesal Bats- 


iz 


şıyan Milliyetçi Hareket Partisi görevli belgesi Belgede adı 


yazılı şahsın, “Stuttgard, Böblingen ve çevresi görevlisi seçildiği ve bu bölgenin kend, ine verildiği" belirtiliyor. Belge, MHP Almanya Yürütme Kurulu Başkanı Nuri Akyüz tarafı dan ve- 


rilmiş. 


sonra Anayasa Mahkemesi MHP'nin bütün yurt dışı örgütlerini kapatma kararı aldı. Alman parlamentosu, konuyu günlerce tartıştı ve milletvekilleri, senatörler sert bir tepki gösterdi. Çeşitli önergelerle önlem alınması istendi. İpliği pazara çıkan MHP alelacele resmi makamlara ""MHP' nin Almanya'daki teşki- 


latını kapattık" diye başvurdu. 
MHP'NİN 
4. BÖLGE 
KONGRESİ 


MHP Almanya'da ör- 


gütlenme çalışmasında ülkeyi 6 bölgeye ayırdı. 
Bu bölgeler yaptıkları seçimlerle kendi temsilciliklerini seçtiler. Bunun 


sonucu, Almanya'nın Ludwigshafen Şehrinde Kamil Tanrıkulu'nun 


başkanlığında ve Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Eyüp Aktepe' nin de hazır bulunduğu bir kongre yapıldı. Kamil Tanrıkulu kuruluşun dan 1975 Temmuzuna kadar MHP-Avrupa Yürütme Kurulu Başkanlığını yapacaktı. 
1975 Temmuzundan 
1976 Ocakina kadar da 
MHP Almanya müfettişi K.Tanrıkulu bu tarihten sonra "ilmi çalışmalarının yoğunluğu"'nedenini ileri sürerek müfettişlik görevini Enver Altaylı'ya devredecek. Üç yıl sonra ise esrarengiz bir şekilde banyoda ölü bulunacaktır. 


4. Kongrenin yapıldığı Ludwigshafen o sıralar MHP'nin Almanya ve Avrupa'daki merkezi idi. Burada birçok merkezi toplantılar yapıldı. 
4. Kongrenin konusu örgütlenme idi. Pflaz Bau salonunda Almanya'nın çeşitli yerlerinden toplanan 200 seçmen 6 bölge temsilcilerini seçmişlerdi. Toplantıya katılan Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu Başkanı Hanefi Altuntaş, yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın MHP'de teşkilatlanmasının iyi bir şey olduğunu" söyledi. Türkiye'den gelen Dr. Eyüp Aktepe "Kapitalizm ve Komünizm" adlı baştan aşağı faşist ideplojiyle donatılmış bir konuşma yaptı. Daha sonra MHP Almanya teşkilatı 
4. Bölge seçimleri yapıldı. Seçim sonucunda yönetim kuruluna şunlar geldi. 


YÖNETİM KURULU: 
Ömer BAKTIR, Abdullah DÖNER, Nurettin SARIYILDIZ, Ufuk A- 
KIN, Bekir .ŞENOL, Mehmet YILMAZ, ömer DEMİRAY, ömer Ali SAKAOĞLU, Remzi 
ŞIRLAK, Celal KURE- 
KEN, Reşat AKAY, 

HAYSİYET DİVANI: Abdullah ERKAN, Ahmet GÖK, Kazım BA-RUTÇU, 

DENETLEME KURU- 
LU: Yusuf SERMETKA- 
YA, Ahmet TÜTÜNCÜ, Tuncer KUREKSİZ, 


belirten haber küpürü. Başlığın altında, "Milli rıp, bölgelerin kendi temsilcilerini seçme rafta ise Kongre de seçilen MHP 4. Bölge Yönetim Kurulu görülüyor. 


YEMİ SELİN vods 


P, Almanya'daki işçilere 


foy hakkı istiyor 


* İLİYEYÇİ HAREKET PARTİSİ ALMANYA KELCIYE AYIRIP, BÖLGELERİN KENDİTEM 


SUH LRİNİ SEÇMESİNİ BENİMSE Dİ 


ÇADIRDA DOĞURDU 


Ureyil sırtlarından habire kurşun sesleri geliyordu. 

Samsun yolundan klaksonlarını Çala çala tırlar, otobüsler kamyonlar geçti... 

Uzun bir düdük öttü. Bir gürültü, bir duman yaklaştı, geldi Üreyil İstasyonuna durdu. Akşam treniydi. 

Göçüğün önündeki Kızılay çadırnm etrafında bir koşuşma oldu. 
Yaşlı kadınlar bileklerini sıvayıp kadın çığlıklarının yükseldiği çadıra yaklaştılar. Erkekleri çadırın etrafından uzaklaştırdılar. 

"Doktor, doktor!" dedi bir ikisi. 
Kimse sese kulak vermedi, kaynadı gitti. 

Çitlerden çalı çırpı topladılar. Ateş yaktılar çadırın önüne. Yalımlar aralıktan içeriyi aydınlattı. 

"Asiye'nin alnında domur domur soğuk ter birikti. Uzun siyah saçları alnına, yanaklarına yapıştı. 

Yalım yalım yanan ateşe su vuruldu. 

Akşam treni, düdük çala çala Üreyil İstasyonundan hareket etti. 

Biri daha "Doktor, doktor çağıralım" dedi. Kimse aldırmadı yine. 

Kaynanası, elinde ıslak bir bezle Asiye'nin terlerini siliyordu. Asiye yarı uykuda gibiydi. Düşle gerçek arası. Ankara'ya ilk geldikleri yıllar geçiyordu gözlerinin önünden... 

* k * 

Çorum, Alaca, Sincan köyünden kalkıp gelmişlerdi. Tanıdıkları bildikleri evlerini, tarlalarını satıp bir bir Ankara'ya yerleşiyordu. Kocası Necip de onlara uydu. Asiye çok söylendi, çok direndi ya söz dinletemedi. "Köyde sığır gütmesini bilmeyen adamlar Ankara'ya yerleşti. İş buldu, adam oldu, çoluk çocuğunu okutyyor. Ortalığın naçarı ben miyim?" 
dedi. 

İlkokul diploması da vardı. Bir bankada, bir yerde odacı ne olarak iş de bulabilirdi. Köyde sattığı damın tarlanın parasıyla yan yana iki göz gecekondu da yaptırdımıydı tamamdı keyfi. Gecekondulardan birinde oturur, öbürünü de kiraya verirdi. Gecekondudan aldığı kirayla, odacılıktan aldığı maaşı birleştirdi miydi, gül gibi geçinip giderlerdi. 

Murat'ı da okula yazdırır, okuturdu. Kendisi, karısı okuyamadı: bari o okuyup adam olmalıydı. 

ASİYE ŞEHİRE GELMEMEK 

İCİN DİRENDİ il 

Asiye, önce çok direndi, çok karşı çıktı. "Bizim gözümüz köylük yerde açılmış. Toprağa alışmışız. Şehir yerinde şaşırır, sersem tavuğa döneriz. Köyde, ekmeğin, unun bitse ider iki komşudan ödünç alırsın. 
Kün olsa, hısım akraban başucunda toplanır. Şehir yeri öyle mi? 
Ölsen, ölüne bile sahip çıkan olmaz" dedi Ama sözünü para ettiremedi Uzak yerin ekmeği adama büyük görünür. Davulun sesi uzaktan hoş gelir derler. Necip'in sözlerine inandı kandı sonunda. 

Asiye de şehire varınca kendisine 


"Bu kucağımdaki düştü,iki gözü kör oldu ikinci çocuğumu kızılayın çadırında doğurdum beş günlük daha 


YARATAN 


vivan mi 


3. poz: Tercüman gazetesinin Almanya baskısında, MHP'nin 4. Bölge Kongresi'nin yapıldığını yetçi Hareket Partisi, Almanya'yı 6 bölgeye ayısini benimsedi" ifadesi okunuyor. Haber deki fotoğ- 


göre bir iş düşünmeye başladı. 

Akşama kadar iki göz damda oturup beklenmez ki. Köy değil ki, koyunla, keçiyle, tarlayla, otla uğraşasın. Kadın olmayınan ne var sanki. 
Bir zengin evi ayarlar. Haftanın bazı günleri temizliğe gider, çocuk bakıcılığı yapardı. Şehir yerinde ar namus, tertemiz derlerse de inanmazdı. Sende olmadıktan sonra sen, sağa sola kuyruk sallamadıktan sonra kinse kaşının üstünde gözün var diyemezdi. % 

Bu düşüncelerini Necibe açtığın- da, fena halde zılgıt yedi. Karı kısmı dediğin evde oturur. Yok neymiş, onun bunun kapısında hizmetçilik yapacakmış. Çorbacının kızı ne olacak? Beslemeliğe alışmış. Hiç, ağır başlı evimin karısı olayım. Evimde oturup çoluk çocuğumu yetiştireyim diye iyi bir fikir düşünmez, ille gözü onun bunun eşiğinde. Aslında yok ki. Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, aslı ayrandır. Bu da böyle... 

Asiye altında kalır mı, cevabını yapıştırıyordu: 

"Yobaz herif, ulan bir de şehire gidip medeni adam olacaam diyon. 
Böyle mi medeni olacaksın? Şehir yerinde herkesin karısı çalışıyor. Hemi de devlet kapılarında onun bunun erkeğiyle çalışıyor. Namusuna bir şey oluyor mu? Aslında olmadıktan sonra, yüzbin erkeğin arasında bırak hiç bişe olmaz. Ama aslında olmadıktan sonra, değil evde oturtmak, zincire de bağlasan faydasız. Kapıyı üstüne kitlesen, elin herifini pencereden içeri alır. ' 

NECİP, ASİYE'NİN BESLEMİ 

OLMASINI İSTEMİYOR 

Necip'in bu lafları duyunca aklı 

başından gidiyordu. Odunu kaptığı 


gibi, her defasında bir iki yanını mo- - 


rartıncaya kadar döyüyordu. 
Asiye, sonunda onun bunun kapısında besleme olarak çalışmak fikrin- 


kA 


gecekonduyu yaparken 


MHP'nin 28.7.1976'ya kadar Teşkilatlanma Şeması 


Avrupa ve Almanya Müfettişi 


Başkan 


Danışma Kurulu 


Diğer Avrupa Ülkeleri Temsilcilikleri ve Temsilcileri 


HOLLANDA 


Merkeze Bağlı 
MHP'li 


| FRANSA | 


Merkeze Bağlı 


Merkeze Bağlı 


MHP'li dernekler 


Merkeze Bağlı iğ MHP'li Dernekler 


ekler 


MHP'li Dernekler 


Almanya Eyalet Temsilcileri 


1. Bölgedeki MHP'li dernekler buraya bağlı 


2. Bölgedeki MHP'ji dernekler buraya bağlı 


3. Bölgedeki MHP'li dernekier buraya bağlı 


Almanya 
6. Bölge 


MHP'NİN YURTDIŞI ÖRGÜTLENME ŞEMASI VE BÖLGELERİN YERLERİ Bütün örgütlerin tepesinde bulunan Avrupa ve Almanya Müfettişliği görevini önceleri Kamil Tanrıkulu, 


sonraları ise Enver Altaylı yapıyordu. 


Ne zaman ilgilenecekler bizimle? 


den de vaz geçti. 

Hemi Necip haklıydı da. Çocuk okutacaktı. Hasan okuldan eve geldiğinde çocuğun yemeğini hazırlayacak, üstünü başını yıkayacak biri lazımdı. Yalnız tek Hasan değil ki. Allah verirse bir iki çocuğu daha olacaktı. Onların bakımı, büyütülmesi kolay iş değildi. 

En iyisi gecekondunun bir köşesine bir göz ahır yapıp bir süt ineği almaktı. On, beş yirmi tane de ziraat tavuğu alırdı kocası. Gecekdndunun önüne yonca arpa ne ekerdi. Hemi, gecekondu dediğin şehrin göbeği de-Bil ki. Yazı yaban. İneği, danayı çıkarır gecekonduların etrafındaki otlak yerlerde yayardı. Sütünü küçük çitillerde yoğurt vurur, şehire gönderir satardı. İşe girerse Necip'in dairesindeki arkadaşları kadın elin- den çıkmış inek yoğunduna, . taze yumurtaya bayılırlardı. Şehir yoğurdunun yarısı su, süt tozu zaten. Elceğiziyle (güzelce yapar amire memura gönderirdi. Hem fazla para verirlerdi. Hem de Necip müdürlerinin gözüne girerdi. Ne bileyim ben belki terfi ettirirler, maaşını bile ar - tırırlardı. Yoğurdu beğendiklerinde “Ulan Necip, anam, bacım olsun çok zorlu bir avradın varmış be, eline sağlık" derlerdi belki de... 

NE VAR, NE YOK SATTILAR 

Bu düşüncelerle elde ne var ne yok, tarlayı, damı satıp Ankara'ya geldiler. Önce bir iki ay Alacalı bir tanıdıklarının iki göz damında kira vermeden oturdular. Sonra mırın kırın etti adam.. İki üç ay da kira vererek oturdular. Yakınlarda bir yerde güzel bir arsa satın aldılar. Başka bir tanıdıklarına komşu oldular. Asiye ona da karşı çıktı. Karısı geçimsizin biri. Hergün kavga döğüş ederiz, dedi. 
Necip aldırmadı. "Karı senin aklın almaz bu işi. Hemi sen değil miydin şehirde ölsen, sahip çıkanın olmaz, diye. Tanıdık bildik adam. Hiç olmazsa işe giderken gözüm arkamda kalmaz" dedi. Asiye'nin sözlerine fazla aldırmadan arsaya "Dosta ,düşmana parmak ısırtacak bir gecekondu" yapmak için temel attı. İşe girip biraz para biriktirince yanına bir tane gecekondu daha konduracaktı. 

Necip'in köyden kalma bir parça duvar ustalığı vardı. Şehir yerinde inşaat ustalarının fiyatı çok yüksek. 
Neyin fiyatı yüksek değildi zaten? 
Asiye , yavaş ,biriket taşıyor, Necip örüyordu... 

Duvarları yükseltip, pencere yerlerini ayırdılar. Birkaç güne kadar gecekonduyu üzerini kapatacak hale getireceklerdi. Birgün akşam üzeriy- 


di. Gün ağarıyordu. Necip de Asıye de yorgun haldeydi. Birkaç sıra daha örünce o günlük işi paydos edeceklerdi. 

MURAT UYANDI, AĞLADI 

Murat uykudan uyandı, ağladı. Asiye Murat'ı kucağına aldı. Bir eliyle kerpiç taşıyor, bir eliyle Murat'ı tutuyordu. Necip gene kızdı. "Çocuğu bir yere bırak, böyle mıymıntı miymıntı iş yapma" demeye kalmadan Murat Asiye'nin yorgun ellerinden kaydı, kerpiçlerin üstüne sırtüstü düştü. Kafası kerpiçlere geldi. Önce birkaç saniye hiç sesi çıkmadı. Çocuk morardı, morardı, gözleri beyazlandı, ağzı köpürdü. Necip kendini yukardan aşağı attı. Çocuğu silkeledi, arkasını tuttu... Sonra Murat'in boğazından bir çığlık boşandı, ciğerleri parçalanırcasına bağırdı. Daha iki yaşındaydı. Kafası olgun bir kavun gibi yumuşacıktı. Kafası kanamadı. 
ama tuğlalar iz etti değdiği yerleri. 
Murat'ın ağlaması saatlerce sürdü. 
O gece sabaha kadar inledi durdu. 
Habire gözleri yaşarıyordu, göz kapakları kan içindeydi. Açamıyordu. 

Sabah daha gün ağarmadan çocuğu alıp doktora götürdüler. Bir hafta içinde gözlerinin siyahı kayboldu beyaza döndü hepten. Göz bankasına götürdüler. Üç ay göz bankasında yatırdılar. O zamanın parasıyla 
18 bin lira harcadılar. Eldeki avuçtakini bitirdiler. Ya faydasız Murat gözlerini kaybetti, kurtaramadılar. 

Gecekondu yarım kaldı, Necip'in eli kolu soğudu. Elde avuçtakini de bitirmişlerdi. O ara tanıdıklarından biri elektrik idaresinden iş buldu, aşçı olarak işe girdi. Gecekonduyu zar zor ördü üzerini kapadı. 

O gün bugündür yanına ikincisini yaptıramadı. Karısına inek ahırı da yaptıramadı. İnek, tavuk da alamadı. Amirlere memurlara yoğurt, yumurta süt de götüremedi. 

Sonra bu toprak kayması oldu... 
İki göz dam dümdüz, yerle bir oldu." 

Samsun yolundan klaksonlarını çala çala ardarda iki tır kamyonu da-La geçti. Üreyil treni düdük çala çala Ankara'nın göbeğine doğru hareket etti. 

Asiye, Kızılay çadırının içinde bir daha bağırdı avazı çıktığı kadar. 
Sonra sesi kesildi. Sonra, çadırdan küçük bir çocuk vıyaklaması duyuldu. Bu ikincisiydi. Oğlan oldu. Adını Adem koydular, Adem Öztürk, Dünyaya geleli daha beş gün oldu. 


YARIN: 
Güler'in öyküsüdür 


